
Deze film speelt in het Midden-Westen van de Verenigde Staten.  

Het laat zien hoe vijftigplussers die tot de middenklasse behoren overleven.  

Ze trekken als seizoensarbeiders van het ene naar het andere distributiecentrum.  

We zoomen in op een vrouw, Fern, die weduwe is geworden.  

De postcode van haar adres wordt opgeheven. Er is niets meer dat haar bindt op de 

plek waar ze leefde.  

Fern verruilt haar huis voor een omgebouwd bestelbusje.  

Mooie zin bij een ontmoeting met oud-leerlinge.  

Deze vraagt: “Are you homeless now?” Waarop Fern antwoordt: “I’m not homeless, 

I’m just houseless. Not the same thing right?”  

Je zou het ook een natuurfilm kunnen noemen. Prachtige beelden van de schoonheid 

van de natuur.  

Deze helpen Fern om bij te komen van het overlijden van haar man. De film is ook 

een aanklacht.  

Een aanklacht tegen een economisch systeem dat in haar voegen kraakt.  

De aanklacht toont eerder compassie, dan woede.  

Fern krijgt een aantal mogelijkheden om zich weer te voegen in een ‘normaal’ 

burgerbestaan maar ze kiest voor vrijheid.  

Mooi onderwerp voor het nagesprek.  

Wat voor een film is deze 3-voudige Oscarwinnaar?  

In ieder geval een roadmovie. Altijd maar onderweg. De film duurt 103 minute 

 

Datum: Dinsdag 23 januari 2024  

Plaats: Kerk van Langezwaag ‘t Hou 9, 8404 GH  

Tijd: 19.30 uur       

Leiding: Ds.C. Schlette  

Bijdrage: € 5,00  

Contactpersoon: Mw. A. M. Schimmel  

Opgave: annemiekeschimmel3@gmail.com . 

Telefoonnummer 0626798159. 


