
                                   

 

KAARSJE AANSTEKEN 

 
Niet alleen binnen de kerkgemeenschap maar zeker ook 

daarbuiten zijn er veel mensen die de behoefte voelen een 

overledene te herdenken. Als symbool daarvoor kunt u een 

kaarsje aansteken in een sfeervolle omgeving, met passende 

muziek.  

 

Wanneer? Zondag 26 november  

Waar?  
In de Piterkerk van 11.00 uur tot 13.30 uur  

In de Ontmoetingskerk van 16.30 uur tot 18.00 uur  

 

 


