Liturgie voor de dienst op zondag 30 november 2025
le Advent
Thema: Het licht breekt door

Voorganger: ds. Fokje Haverschmidt
Pianist: Hille Eppinga

Ouderling van dienst: Brant Visser
Lector: Janny van Reenen

Voorafgaand aan de dienst: pianospel
Welkom door de ouderling van dienst

De ouderling van dienst steekt de Paaskaars aan
en nodigt de mensen thuis ook uit om een kaars aan te steken

Kind van de Kinderdienst leest gedichtje voor en steekt de 1°
Adventskaars aan.

1 Midden in de donkere nacht.
Schijnt een lichtje en ik wacht
tot de dag weer komen zal.

en het licht wordt overal

Zingen :Advent is dromen

Zingen : Psalm 65 vers 1 en 2



Wij worden stil voor God

Bemoediging, groet en drempelgebed

Over het thema van de dienst

Zingen: Lied 463

Een gezongen Kyriegebed in wisselzang :
vs.len 2 allen vs.3en5: vrouwen en meisjes
vs. 4 en 6: mannen en jongens vs. 7 en 8 allen
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Lukas 1: 1-25

Zingen: Lied nr. 462

Verkondiging

Zingen: Lied 464 vers 1,2, 7,8 en 10

Gebeden

Inzameling van de gaven

1¢ collecte Christ’s Hope

2¢ collecte Ontmoetingskerk

Zingen: Lied 444

Wegzending en zegen
door de gemeente beaamd met gezongen Amen



