
Zondag 17 dec. 2023, 3e Advent - Ontmoetingskerk te Gorredijk  

 

ADVENT: ACTIEF VERWACHTEN - ERGENS VOOR GAAN 

 

Voorgangster da. Corry Nicolay 

Ouderling Janine van der Kooi 

Organist Frederik de Vries 

Lector Marijke Witvoet 
 

 

-Orgelspel 

 

-Welkom  

 

-Ouderling van dienst steekt Paaskaars aan en nodigt ook de mensen thuis uit 

om een kaars aan te steken.  

 

-Filmpje door kinderdienst over 3e  adventskaars  (3 kaarsen branden al) 

 

-Zingen: LIED 441: 1, 7, 8 – Hoe zal ik u ontvangen 

   

-We worden stil voor God 

 

-Bemoediging en groet 

 

-Het Licht van de Paaskaars en van Advent 

 

-Zingen:  LIED 276: 1, 2 – Zomaar een dak boven wat hoofden 

 

Vanmorgen op de 3e Adventszondag:  

ADVENT: ACTIEF VERWACHTEN - ERGENS VOOR GAAN 

 

Dus iets laten merken of doen met Advent. 

In het Evangelie gaan bijzondere mensen ergens voor: eerst Maria, Jozef en 

Elisabeth. 

Haar man de priester Zacharias voelt dat niet en moet maar een tijd zijn mond 

houden. 

Maria, Jozef en Elisabeth doen wat mensen vreemd en ongewoon vinden. 

Waarom?  

Wat kan dat voor ons betekenen?  Juist in deze tijd van oorlog geweld, zorgen, 

onzekerheid  

en een intens verlangen naar vrede. Een weg wijst Vaclac Havel aan.   
 

-Daarom bidden we om ontferming en opening van het Woord 
 

-Als gebed zingen we:  



 Kumbaya my Lord – Kom tot ons, mijn God 
 

Kumbaya my Lord, kumbaya (3x)  (Kom tot ons, mijn God, kom tot ons)  

Oh Lord, kumbaya  (O God, kom tot ons)  

 

Someon’s crying, Lord kumbaya (3x)  (Iemand roept, o God, kom tot ons) 

Oh Lord, kumbaya  (O God, kom tot ons)  

 

Someon’s singing, Lord kumbaya (3x)(Iemand zingt, o  God,  kom tot ons) 

Oh Lord, kumbaya  (O God, kom tot ons)  

 

Someon’s praying, Lord kumbaya (3x)(Iemand bidt, o God,  kom tot ons)  

Oh Lord, kumbaya  (O God, kom tot ons) ,  

 

-Enkele gesproken woorden, Amen 
 

-Schriftlezing:  Lucas 1: 34 t/m 45  

 

-Zingen LIED 473: 1, 2 – Er is een roos ontloken 

 

-Bijbellezing: Jesaja zijn droom in H 11 v 1 t/m 3 en 6 t/m 9   

 

Uit de stronk van Isaï schiet een telg op,  

een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 

De geest van God zal op die telg rusten,  

een geest van wijsheid en inzicht, 

een geest van kracht en verstandig beleid,  

een geest van eerbied voor de Schepper. 

Zijn oordeel baseert hij niet op uiterlijke schijn,  

ook niet op geruchten. 

 

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,  

een panter vlijt zich naast een bokje neer, 

kalf en leeuw zullen samen weiden, een kleine jongen zal ze hoeden. 

Een koe en beer grazen samen, hun jongen liggen bij elkaar. 

Een leeuw en een rund eten samen stro,. 

Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, 

een kind graait met zijn handje naar het nest van een slang. 

Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil, op heel die heilige berg. 

Want kennis van de Schepper vervult de aarde,  

zoals het water de boden van de zee bedekt.  
 

-Zingen LIED 473: 3 – Die bloem van Gods behagen  

 

-Uitleg en Verkondiging:  

  ADVENT: ACTIEF VERWACHTEN - ERGENS VOOR GAAN 
 

 

-Zingen: Wij mensen blijven dromen dromen  (mel. LIED 65)  



 

Wij mensen blijven dromen dromen 

en vergezichten zien 

Een nieuwe aarde die gaat komen,  

te vinden al misschien. 

Wij dromen van de mensenrechten,  

die ieder mens dan heeft 

Niet langer tegen onrecht vechten,  

daar ’t recht van liefde leeft. 

 

Verdwenen zijn de dictaturen, 

gevangenschap en pijn. 

Verbanning en verdriet verduren, 

God zelf zal bij ons zijn. 

Wie in die dromen blijft geloven, 

voelt zelf verandering. 

Vertwijfeling en wanhoop doven, 

in blijde aarzeling. 

 

En licht en sterk, vol zachte krachten, 

die onverzet’lijk zijn 

Bevechten wij de kwade machten,  

die niet te tellen zijn. 

Waar mensen putten uit de bronnen, 

van droom als werk’lijkheid 

Daar is Gods toekomst al begonnen,  

in onze levenstijd. 
 

-Bidden met en voor elkaar, stil gebed, Onze vader. 

 

-Tijdens het gebed zingen we : Op de grens van licht en duister (Mel. Lied 

801)  

We openen de gebeden met vers 1:  

Op de grens van licht en duister,   

 tussen zorgen en verdriet 

 kwam Hij zonder glans en luister,   

met een ster in het verschiet 
  

Vers 2: 

Troost en liefde van de Vader,   

kwamen tot ons in een Kind! 

En geen mens staat ons meer nader,   

dan dit kind, door God bemind 
  

Vers 3: 

Steeds weer tussen licht en duister,  

horen mensen , groot en klein 

door de wind een zacht gefluister:  



"OOK VOOR JOU ZAL IK ER ZIJN !" 
 

Inzameling van de gaven  

1e collecte Leger des Heils 

2e collecte Ontmoetingskerk 
 

-Zingen: Met hart en ziel. (melodie: Midden in de winternacht) 

 

 1.Ogen heb je om te zien, waar je van kunt dromen: 

 Oren heb je om elkaars droom te kunnen horen. 

Pijn en moeite, lief en leed, liedjes die je nooit vergeet. 

En een troostend woord wordt het diepst gehoord 

in een hart vol nog steeds 

niet vervulde dromen.... Eindelijk gekomen. 

 

2.Mensenkind, heb jij het hart, dromen te geloven? 

Zie je lichtjes in het zwart van de lucht hierboven? 

Durf je leven in het licht van dat ene vergezicht, 

dat je hart verwarmt en je lijf omarmt 

dat een voorproefje is 

van je diepste dromen.....? Eindelijk gekomen. 

 

3.Vrienden heb je nodig want, dromen moet je delen. 

Zij aan zij en hand in hand deel je ze met velen. 

Zielsverbonden aan elkaar, maken mensen dromen waar. 

Tussen hoop en vrees ,geeft een mens het meest 

om een mens die zijn droom 

met hem/haar mee wil dromen..... Eindelijk gekomen. 

 

4.Als je oog hebt voor elkaar, luisterende oren. 

Worden oude dromen waar, als opnieuw geboren. 

Hemels licht breekt onverwacht, door het donker van de nacht, 

als een mensenkind zijn bestemming vindt 

in een stal, lang verwacht 

in je stoutste dromen. Eindelijk gekomen. 

 

-Zending en Zegen,  

 

-Zingen Melodie Lied 415   

 

Amen, amen, amen,  

 Gij kent onze namen 

 wees nabij in troost en licht,  

 op de weg die voor ons ligt. 

 

Orgelspel  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


