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www.ontmoetingskerkgorredijk.nl
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Hemelvaart en Pinksteren

Hemelvaartsdag: Christus is ten hemel gevaren.
Wat moet je je daar nou bij voorstellen? Wat zeg
je daar nou mee? Proef die woorden eens: “ten
hemel gevaren'.. Wat is dat voor wartaal? Heeft
Jezus voor astronaut gespeeld?

Pagina 12

Paasontbijt

Wat was het mooi om op paasmorgen met meer
dan 50 personen samen te zijn voor
het ontbijt. De tafels waren feestelijk 12
gedekt in paassfeer. Feeststol, ')
suikerbrood, broodjes en natuurlijk

een eitje.

Pagina 19

Yn Petear.. Antje Dijkstra-Hellinga

Toen hun nu achtjarige zoon Deon, ‘in echte
Afrikaanse namme’ vier was, nam Antje de
leiding van de kinderdienst op zich. Inmiddels
draagt ze het voorzitterschap ervan en maakt
ze tevens deel uit van de jeugdraad.

Kerkenraadsvergaderingen

De kerkenraad vergadert elke vierde
dinsdagavond van de maand. Behalve in de
maanden juli, augustus en december.

De vergadering begint om 19.45 uur.

Vergaderingen college

kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters vergadert
elke 1e woensdag van de maand om 19.45 uur.

Rooster Lichthron (onder voorbehoud)

Deadline Kopij tot en met
5juli 20 september
6 september 1 november

18 oktober 13 december

Van de redactie

ledereen die tegenwoordig de
Ontmoetingskerk binnenloopt kan het
niet ontgaan zijn: wat is het allemaal
mooi geworden. Het lijkt wel of we een
hele nieuwe kerk hebben. Zowel de
entree met de nieuwe schuifdeur en de
garderobe, als de gezellige kleurrijke
zitjes in de hal. Dat is weer heerlijk
koffiedrinken daar na de dienst. Op
pagina 10 en 11 lees je er alles over. En
zie je (als je het nog niet gezien hebt)
hoe het er nu uitziet.

In dit nummer een extra lang artikel van
de Diaconie. Want wat bespreken zij nu
eigenlijk tijdens hun vergaderingen? Nou
heel veel dus.

Tot slot in deze editie een update over
hoe het gaat met het Big Brain Project,
van onze gemeenteleden Bart & Janine.
Vanuit het doel om educatie en hygiéne
te verbeteren, worden projecten opgezet
om hulp te bieden. Vanuit de Keniaanse
regering worden momenteel steeds
strengere eisen gesteld aan basisscholen.
Vanuit de regering wordt verwacht dat
scholen ‘digitaal onderwijs’ bieden,
alleen niet alle leerlingen (en leraren)
kunnen een laptop betalen. Daarom de
oproep om hieraan bij te dragen. Alles
hierover lees je in deze Lichtbron.

Elsbeth Sonnega .
Hoofdredacteur De Lichtbron [/ |




Hemelvaart en Pinksteren

Hemelvaart: wartaal!

Hemelvaartsdag: Christus is ten hemel gevaren.
Wat moet je je daar nou bij voorstellen? Wat zeg je
daar nou mee?

Proef die woorden eens: “ten hemel gevaren”..
Wat is dat voor wartaal? Heeft Jezus voor astronaut
gespeeld?

Als we de berichten daarover lezen, in de laatste
verzen van het Lucas-evangelie en Handelingen 1,
valt op hoe terughoudend dat gebeurt.

Jezus werd "omhooggeheven en opgenomen in een
wolk zodat ze Hem niet meer zagen”.

Niet meer, niet minder.

We worden niet geinformeerd over het precieze

: 'h t.
Wan-n eer de D:I:lEhﬁ;::ai""l:Ir aook niet, want daar gaat het niet om.
Heilige Geest

Het gaat om de betekenis van Zijn hemelvaart.
We zeggen er mee dat Christus nu ‘in de hemel’ is.
s el .~ Y Dat Hij nu bij God is.
OverJUIhe kom t’ Maar waar dat dan precies is?

: fradls We kunnen wel proberen om dat precies aan te gaan
zu”en-l u”’e duiden, maar dat lukt nooit. Misschien verstrikken we
: : ons dan alleen nog maar meer in gelovige wartaal.
krGCht Over de hemelvaart kunnen we alleen maar spreken in
on tva n g en geloofstaal. Andere taal is daarvoor ontoereikend.

En misschien vertoont die geloofstaal enige trekken
van wartaal, zeker in de ogen van niet-gelovigen,
maar dat zij dan maar zo.

Handelingen 1:8

Het geloof kan nooit anders dan in benaderende,
aanduidende beelden de werkelijkheid van God
uitspreken. Wij mensen kunnen God nu eenmaal
nooit geheel doorgronden. Er blijft ons een mysterie.
Maar dat betekent natuurlijk niet dat we dat we dan
ook maar de hemelvaart uit de weg moeten gaan of
verdonkeremanen.

Dat zou een slechte zaak zijn.




Pastorale

We moeten echter ook niet denken dat de
helderheid van de logica toereikend is om alles
te doorgronden.

Daarom vieren we hemelvaartsdag en spreken
uit in geloofstaal: de Heer is ten hemel gevaren
en heeft zich gezet aan de rechterhand van de
Vader, dat wil zeggen: wij hebben een levende
Heer (Pasen!) die nu bij God is (Hemelvaart).
Naast het feit dat wij nu een 'advocaat in de
hemel' hebben, betekent Jezus' hemelvaart 66k
dat Hij plaats heeft gemaakt voor het werken
van de Heilige Geest (jullie zullen kracht
ontvangen').

Vanuit Pasen naar Pinksteren

De rijkdom van Pasen, die ons teveel is,

wordt ons met Pinksteren stuksgewijs uitgedeeld
(O. Noordmans, 1871-1956)

Bovenstaande uitspraak van de theoloog
Noordmans kan ons ook helpen om iets van het
geheim van hemelvaart en Pinksteren te
verstaan. Jezus heeft ons een erfenis
geschonken; het is echter de Heilige Geest die
die erfenis toegankelijk maakt.

In een oud doopformulier staat: “het is de Heilige
Geest, die ons deelachtig maakt hetgeen wij in
Christus hebben”.

En heeft Jezus zelf niet gezegd: “Hij (de Geest)
zal jullie bekend maken wat Hij (op zijn beurt
weer) van Mij heeft’. (Joh. 16 : 14)

De Geest zorgt er voor dat het onmetelijke van
Gods heil in Christus wordt omgezet in
kleingeld voor het dagelijks leven.

Met Pasen is ons verkondigd dat Jezus de

machten van zonde en dood overwonnen heeft.

Dat is een onvoorstelbare boodschap!

We kunnen daar eigenlijk niet bij.

Ook dat lijkt wartaal, want het lijkt eindeloos ver
af te staan van onze dagelijkse werkelijkheid
waarin zonde en dood zich volop laten gelden.
En toch...

Waar mensen gaan geloven dat Jezus de
levende Heer is en zij zich verzetten tegen het
kwaad in en rondom hen en de troost van het
evangelie ervaren, daar voltrekt zich het wonder
van Pinksteren.

Pasen zegt ons: de Heer is waarlijk opgestaan!
Waar wij op onze beurt opstaan om Christus’
naam te belijden en zijn liefde in praktijk te
brengen, daar is het Pinksteren geworden.

Pasen zegt ons dat God zich met ons verzoend
heeft.

Waar wij ernst maken met die verzoening en
mild en vergevingsgezind met elkaar omgaan
en steeds proberen het kwade te overwinnen
door het goede, daar werkt de Geest van
Pinksteren.

Pasen belooft ons dat God alles nieuw maakt.
Waar wij ons in ons dagelijks leven laten
vernieuwen door zijn Geest, daar is het al
begonnen, hoe bescheiden ook.

Met Pasen is ons de toekomst open gegaan.
Maar doordat Jezus met zijn hemelvaart plaats
heeft gemaakt voor de Geest, ontstaan er met
Pinksteren ook allemaal openingen in het
heden. En ontvangen wij Zijn kracht!




Kerkenraad

Stand van zaken fusie traject Gorredijk, Lippenhuizen/Hemrik

Nadat, met name in Lippenhuizen, de afgelopen
maanden nog een aantal zaken betreffende de
fusie in kaart moest worden gebracht, is in
maart het overleg tussen de beide kerkenraden
weer opgestart. Daarbij zijn we eerst bijgepraat
over de stand van zaken in Lippenhuizen.

Daar is het afgelopen jaar veel energie gestoken
in het onderzoek naar het onderbrengen van
kerk en begraafplaats in een los van de kerk
staande stichtingsvorm. Dit proces neemt veel
tijd in beslag van de kerkenraad en de
meedenkgroep in Lippenhuizen. Op het
moment van dit schrijven is het nog niet
afgerond.

Toch zijn beide kerkenraden van mening dat we
nu het fusieoverleg weer op moeten starten en
we hopen dat we het fusieoverleg dit jaar af
kunnen ronden.

Zoals u weet zijn er het afgelopen jaar al
meerdere gemeenschappelijke activiteiten
geweest en hierdoor groeien de gemeenten
naar elkaar toe.

Organisatorisch moeten echter nog veel zaken
worden geregeld. Dit betekent dat er de
komende maanden veel werk moet worden
verzet.

In september hopen we dat de noodzakelijke
voorbereidingen zijn afgerond en kunnen
worden besproken in de kerkenraad. Hierna
wordt tijdens een gemeenteavond het resultaat
aan de gemeente gepresenteerd. Vervolgens
sturen beide gemeenten de vereiste
documenten naar de classis. Zijn er hierna geen
procedurele problemen meer, dan gaan de
kerkenraden over tot definitieve besluitvorming
over de fusie.

Tijdens ons gemeenschappelijk overleg in maart
hebben beide kerkenraden de hoop
uitgesproken dat de fusie tussen Gorredijk en
Lippenhuizen/Hemrik op 1 januari 2024 een feit
mag zijn.

Wietze Kooistra
voorzitter

HOE ZION WE ALS KERK EEN GOEDE B@
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QE—UK’DAT U MEEHELPT, BUURMAN!

WORTELTJE, BULRVROUW?

WILLEM DE KLERK




Diaconie

Autorijden

Mevr. K. Knol Schoolstraat 7-7 Gorredijk  tel. 0513 464664
Mevr. RE. Houweling  Binnenwei 26, Hemrik tel. 06 52291242
30 april Folkert Veenstra tel. 06 44169188

7 mei Els Hoogeveen tel. 0513 436757

14 mei Harm Geerligs tel. 06 38890118

21 mei Teake Hoekstra tel. 0513 466817

29 mei Folkert Veenstra tel. 06 44169188
04 juni Els Hoogeveen tel. 0513 436757 &
11 juni Harm Geerligs tel. 06 38890118 & [ )

e

Wilt u vervoer?

Alleen zondagochtenden zijn ingepland. Wilt u vervoer naar de kerk?
Neem dan contact op met Harm Nieuwland via telf:

06 49982254 of mail: nieuwland.harm@gmail.com

Hulp in de gemeente
Dit is een fonds waaruit hulpvragen uit eigen gemeente worden gefinancierd.

Het bankrekeningnummer is NL74RABO 0322903866 van de Rabobank te Gorredijk, t.n.v. de
diaconie; o.v.v. hulp i.d. gemeente.

Voor informatie kunt u terecht bij:

Gea Hoekstra tel. 0513-466817 of

Sippie Bouma telf. 0513-463597

U kunt ook terecht bij Humanitas: coordinator Jan Stelwagen 06-55784824




Diaconie

Elke maand (behalve in de vakantieperiode)
vergaderen wij in de Ontmoetingskerk. Al sinds
2021 wordt er gezamenlijk met de Diaconie van
Lippenhuizen/ Hemrik vergaderd. Mede
hierdoor is het mogelijk dat we al samenwerken
op diaconaal gebied. Vaak zie je dat we al bezig
zijn met dezelfde diaconale doelen.

Wat komt er zoal voorbij tijdens de

diaconie vergadering?

Nou, bijvoorbeeld het avondmaal. We blikken
even terug op het laatste avondmaal. Ik bedoel
hier niet 'het laatste avondmaal, maar het
laatste avondmaal in de Ontmoetingskerk van
12 februari .

Hoe is het gegaan, waren we weer een
gestroomlijnde machine of haperde er weer het
een en ander? Volgens ons ging het de laatste
keer best goed. Voor het eerst kunnen we nu
ook glutenvrij-brood aanbieden. Besloten is om
na de corona periode niet terug te gaan naar
het gezamenlijk drinken uit dezelfde beker,
maar van de kleine bekertjes gebruik te blijven
maken. Dit is bij het lopend avondmaal wel veel
zwaarder voor de diakenen die de wijn
bedienen, maar tot nu toe lukt het redelijk.
Inmiddels is het avondmaal op witte donderdag
ook al achter de rug. We hadden voor het eerst
een andere opstelling van de lange tafels maar
kunnen terugkijken op een mooie sfeervolle
dienst.

Het collectedoel tijdens een avondmaaldienst is
meestal voor ‘eigen’ diaconie, het
bloemenfonds. Tijdens de vergadering hebben
we dit doel voor de avondmaaldienst op 12
februari op het allerlaatste moment binnen het
collecterooster weten in te passen. Vanwege de
grote aardbeving in Turkije en Syrié, is de
collecte gewijzigd naar Kerk in Actie naar de
rampgebieden in Turkije en Syrié.

Via de collecte in de kerk en de QR-code is er
totaal zo'n € 1200,- binnengekomen. We
hebben dit bedrag zelf met €500,- verhoogd
zodat €1700 is overgemaakt naar Kerk in Actie.
Kerk in Actie is trouwens één van de goede
doelen organisatie die “onder” Giro 555 valt.

Postzegel en kaarten verzamelton

We hebben het binnen de vergadering ook even
gehad over de verzamelton voor postzegels en
kaarten in de hal. Nu we zo'n mooie entree
hebben met automatische deuren, gaat Harm
proberen een nettere gepaste inleverbak of
doos te maken die beter in de 'nieuwe hal' past.
We gaan door met het inzamelen van kaarten,
postzegels en smartphones omdat dit de
landelijke kerk toch zo'n €25.000,- per jaar
oplevert. Doordat de entree veranderd is (met
de automatische deuren) is het blikken
zendingsbusje verdwenen bij de ingang. Omdat
we ieder jaar een aantal zendingsdiensten
hebben en daarbinnen gecollecteerd wordt,
komt dit zendingsbusje niet terug.

Actie voor Moldavié

Over zending gesproken. Zoals jullie hebben
kunnen merken zijn we (gezamenlijk met veel
Friese diaconieén) geld aan hetinzamelen voor
het armste land van Europa: Moldavié. We
hebben een toelichting gehad over dit project
vanuit de PKN/ Kerk in Actie in de dienst van 19
februari. Ook de kinderen doen mee met het
inzamelen van geld voor Moldavié.

Harm probeert een soort 'thermometer' te
maken zodat we met z'n allen kunnen volgen
hoeveel deze actie heeft opgeleverd. Ook dit
soort onderwerpen komen voorbij tijdens onze
vergadering.



Diaconie

Inmiddels is de paascyclus ook al achter de rug
en is de collecte van paaszondag bekend
(€191,-). Via de doosjes is €202,45
binnengekomen, al met al een prachtige
opbrengst van deze collectes voor Moldavié.

Inlia Projecten Crisisopvang
Een aantal van onze groep diakenen is op
21 februari naar de bijeenkomst van INLIA

Projecten Crisisopvang in Leeuwarden geweest.

We krijgen hier verslag van binnen onze
vergadering. Voor ons is de behoefte van Inlia
voor opvang van asielzoekers, die nog door de
procedure moeten, alleen nog ter informatie. In
Gorredijk en omstreken worden wel
statushouders opgevangen. Dat is ook de
doelgroep waarop de classis van Friesland zich
richt. In het diaconale huis van Lippenhuizen/
Hemrik zitten nu ook statushouders.

Gezamenlijke maaltijden

De jaarlijkse maaltijd voor alleengaanden en
alleenstaanden zijn we weer opnieuw gaan
organiseren. Een kleine commissie binnen de
diaconie werkt met een draaiboek en stuurt de
overige diakenen aan. Zondag 26 maart waren
er 35 aanmeldingen. We kijken terug op een
zeer gezellig samenzijn.

Met Palmpasen hebben we altijd de
paasbloemenactie voor alle ouderen binnen
onze gemeente. We hebben dit jaar ook weer
de kerkgangers gevraagd om een bloemstukje
weg te brengen. Het waren dit jaar 69 adressen
en het is ons allen weer gelukt om alle
bloemstukjes weg te brengen, dus deze traditie
wordt in ere gehouden.

De diaconie is benaderd via Harm door iemand
van code HANS om na te denken over een
samenwerking. Vanuit Code HANS is men bezig
met het opzetten van het “gezamenlijk
maaltijden maken en eten” voor alleen gaanden
1 x per maand in de Skans. We hebben als
Diaconie hier onze medewerking aan
toegezegd omdat wij met onze alleengaanden
maaltijd hier toch al mee bezig zijn.

Er is eerder een initiatief geweest voor zo'n
gezamenlijke maandelijkse maaltijd vanuit de
Skans, maar dat is destijds mislukt. Misschien
gaat het vanuit de Code HANS/ de gemeente
Opsterland) dit keer wel lukken. Hier is duidelijk
behoefte aan binnen Opsterland, maar de
organisatie kan best lastig zijn. We blijven de
ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend
volgen.

Vragen of opmerkingen?

Vanuit de diaconie melden we via de Lichtbron
altijd over collecte opbrengsten, autorijden en
de laatste keer ook over de vleesbonnen actie.
Maar deze keer dus een wat langer stukje.

Mocht je vragen of opmerkingen voor de
diaconie hebben, schroom niet om contact met
ons op te nemen. Dat kan door een diaken aan
te spreken in de kerk of bijvoorbeeld via de
mail: diaconie@ontmoetingskerkgorredijk.nl .

Met vriendelijke groet,

Dirk Jongsma
Voorzitter diaconie
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Kerkrentmeesters

Renovatie kerkgebouw

Halverwege 2021 is er gestart met de renovatie
van het kerkgebouw. Tot en met begin april
2023 werd hier wekelijks aan gewerkt. Zoals
jullie weten, maar dit kan nooit vaak genoeg
gezegd worden, wordt deze kar vooral
getrokken door Albert Vaartjes en Sytse van der
Wal. Daarnaast zijn het college van
kerkrentmeesters, beheerder, jeugd en enkele
gemeenteleden hier nauw bij betrokken.

Dankzij Albert en Sytse hun initiatief, praktische
kennis en doorzetting zijn we waar we nu zijn.
Om een indruk van het geheel te krijgen, staan
hiernaast enkele foto's van het resultaat.

Begin april is de hal ingericht met meubilair en
nieuwe verlichting. Vooraf zijn de hal, keuken,
nieuwe kopieerruimte, jeugdruimte,
opbergruimte, consistorie en kleine kerkzaal
gesausd en geverfd. Er zijn systeemplafonds
aangebracht in de hal, jeugdruimte en de
opbergruimte.

Met het plaatsen van de nieuwe ingang/pui en
taatsdeuren is meer licht in de hal en ook meer
ruimte door de nieuwe locatie van de
garderobe.

Voordat je komt tot plaatsen van o.a. een
systeemplafond, een pui, schuifwand,
toiletruimtes is er veel voorwerk nodig; zoals
hak en breekwerk, aanpassingen en
vernieuwingen van de elektriciteit. Ook het
nawerk, het aanbrengen van plinten en
afwerklatjes kost de nodige tijd. Dit soort werk
is op basis van eigen werkzaamheid uitgevoerd
en heeft links en rechts veel geld bespaard.

Veel van de uitvoeringen/werkzaamheden
vallen onder 'onderhoud kerkgebouw' .
Zoals de toiletgroep, maar ook de cv is voorzien

van een nieuwe ketel. De nieuwe vouwwand
was aan vervanging toe en ook die in de
keuken.

De nieuwe plafonds in de hal, maar ook in de
jeugdruimte en opbergruimte met nieuwe
verlichting geeft een extra dimensie. Er is
ledverlichting aangebracht, veelal met
dimmers. Rondom in de grote kerkzaal zijn
isolatiewerkzaamheden uitgevoerd. In
verschillende ruimtes zijn ramen vernieuwd en
van ventilatieroosters voorzien. De nieuwe
kopieerruimte, consistorie en jeugdruimte
worden van voldoende opbergkasten voorzien.
Hierdoor kunnen we het archief weer enigszins
ontlasten van spullen. Voor betrokkenen geldt:
wees selectief wat je opbergt en graag zoveel
mogelijk in kasten opbergen. Dit geeft een
rustige en verzorgde indruk.

Al met al heeft het nu ongeveer 187000,- euro
gekost. Meer dan 80% hiervan valt onder de
noemer achterstallig onderhoud.

We zijn er nog niet helemaal! We gaan verder
onderzoeken wat we kunnen doen op gebied
van isolatie van de vloer, muren/wanden en

dak. Daarnaast moet er nog nog enig verfwerk
worden gedaan in de grote kerkzaal en de
kerkramen voorzien van screens of gordijnen.
Tenslotte moeten de tegels van het terras achter
de kerk worden vervangen en het tegelpad
naast de kerk eventueel worden aaangepast.

Koffiedrinken na de dienst doen we vanaf nu
weer in de hal i.p.v. in de kleine kerkzaal.

Vragen of ideeén? Mail dan naar:
kerkrentmeester@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Namens het college van kerkrentmeesters
Harma Verloop, Jelle Kuperus, Anita Veenstra
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Paasontbijt

Wat was het mooi om op paasmorgen met meer  Om 9.30 uur hielp iedereen om snel af te ruimen
dan 50 personen samen te zijn voor het ontbijt. ~ zodat de dienst om 10.00 uur kon beginnen.

De tafels waren feestelijk gedekt in paassfeer. We kijken terug op een geslaagd samenzijn.
ledereen kon kiezen uit allerhande brood: Met dank aan de plaatselijke supermarkten en
feeststol, suikerbrood en diverse kleine de warme bakker van Gorredijk.

broodjes. En natuurlijk ontbrak een vers

gekookt eitje niet. Het was een gezellig Hieronder een impressie van de ochtend.
geroezemoes van alle aanwezigen. Van jong tot

oud.
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4 mei herdenking

Op 4 mei worden in Gorredijk de slachtoffers herdacht die zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog.

Start in de Ontmoetingskerk

De herdenking start op 4 mei in de Ontmoetingskerk. Na een kort samenzijn vertrekken we in een
stille tocht naar de begraafplaats aan de Hegedyk. Daar leggen we bloemen bij de graven van de
gevallen piloten en zijn we om 20.00 uur 2 minuten stil.

Na de herdenking gaan we gezamenlijk terug naar de Ontmoetingskerk om koffie te drinken. Ook
wordt er in de kerkzaal een film getoond over de hoofdbrug in Gorredijk in oorlogstijd.

Programma

18.45 uur - inloop Ontmoetingskerk

19.00 uur - welkom en voorlezen gedichten

19.20 uur - stille tocht naar de begraafplaats

19.40 uur - rondgang en leggen bloemen

20.00 uur - 2 minuten stilte

Daarna koffie, thee en film in de Ontmoetingskerk

Kinderen die graag een bloemstuk willen leggen bij de graven van de gevallen piloten, of een
zelfgeschreven gedicht willen voorlezen, kunnen dit doorgeven via

herdenking4meigorredijk@gmail.com.

ledereen is van harte welkom!
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Hallo allemaal,

De maand april was weer druk met allerlei
activiteiten voor het jeugdwerk. We zijn nu bezig
met de laatste twee maanden voor de grote
vakantie.

Er is nog een keer club en PUB-ercafe en de
kinderdienst werkt ook nog druk door aan hun
project.

Er staan nog twee (of eigenlijke 3) grote

evenementen op de planning:

- 3 juni kamp(weekend) en aansluitend op
4 juni de overstapdienst voor groep 8-ers

- 11 juni de Fair voor Moldavié.

In juni gaan we plannen maken voor het nieuwe
seizoen. Lijkt het je leuk om eens een keer te
helpen bij de oppas, kinderdienst of PUB-ercafe?
Dan horen we het graag.

groet,
Janine en Marielle

Ja alweer april, en nog één clubavond te aan in mei,

en dan clubweekend. In maart hadden we een
gezamenlijke clubavond met het pubercafé, en
hebben we jachtseizoen gedaan. In drie groepen
gingen de kids op pad om elkaar te kunnen
vangen, de kinderen van club onder begeleiding
van een volwassene. Spannend werd het nog wel
gevonden door sommige, maar iedereen had een
superleuke avond.

De avond in mei moet nog een invulling krijgen.
Maar Ans en ik gaan zeker ons best doen voor een
leuke laatste avond.

Tot de volgende clubavond,
Ans en Lyanne

jeugd@ontmoetingskerkgorredijk

De data voor de komende periode zijn:
Kinderoppas in de Kinderoppas in de

consistorie kerkzaal
- 21 mei -7 mei
-4 juni

(overstapdienst)l

Wat een enthousiasme voor alle klusjes die
gedaan worden als Rainbow mee naar huis
mag. In de spaarpot bij de kinderdienst zit al
een mooi bedrag.

Maar alleen het klussen is niet wat de
kinderen doen, ze zijn al sinds januari flink
aan het knutselen voor de fair.

Wij organiseren een kleine fair voor Moldavié
(zie ook onze mooie flyer op pagina 29!!).

Op 11 juni hopen we na de dienst onze
knutselwerken te verkopen, ook willen we
een soep maken/verkopen die speciaal uit
die omgeving komt. We gaan een veiling
organiseren, sminken en nog veel meer. Dat
wordt later duidelijk gemaakt.

Wij hopen op een grote opkomst voor
Moldavié.

Antje, Dukke, Tytsia, Jessica en Lyanne

kerk
In actie



PUB-er cafe
Zaterdagavond 1 april, nee, het was geen grap, er was echt een jeugddienst. Omdat het woord
'dienst’ de PUBers wat ouderwets in de oren klonk, hebben we het de naam ‘jeugdavond’ gegeven.

Maar net zoals bij een dienst, was iedereen welkom!

Het grootste deel van PUBercafe was vertegenwoordigd en er schoven ook gezellig een aantal
tieners van club aan. Met zo'n 50 personen hebben we op deze 1 april avond enorm gelachen!

De band heeft 2 liederen gespeeld; Child of Love van We the
Kingdom, en Wherever We Go van Trinity. En de Kahoot! werd
gepresenteerd door 2 jongens van het PUBercafe.

Wat hebben we gelachen en ons verbaasd, over de goochel- trucs
van Elmar Hofstee. Hij nam ons mee op onderzoek waar in de
Bijbel humor voorkomt. Er kwamen diverse verhalen voorbij! Ten
slotte maakte hij een mooie brug naar Pasen. Want het verhaal van
Jezus zijn kruisdood en opstandig is niet om te lachen, maar om
respectvol mee om te gaan.

Je kunt de dienst nog terugkijken via Kerkomroep.nl. Een aanrader voor ieder die er niet bij was!

Op zaterdagavond 15 april organiseerde de jeugd van PUBercafé
een bingoavond. Op de avond zelf waren de bingokaarten te koop
voor € 2 per stuk. De prachtige opbrengst van 496 euro is voor het
kamp van de jeugd.

De avond begon om 19.30 uur en er hebben ongeveer 60 mensen
meegedaan. Bij binnenkomst was er koffie en frisdrank gesponsord
door Poiesz. De jeugd van het PUB-ercafe las als een geoliede
machine, om de beurt een ronde de nummers voor. Het is altijd
weer spannend als je nog één vakje moet, maar de meeste prijzen
gingen er vlot uit en de laatste prijzen zijn verloot. Een keer leek het
een valse bingo, maar dat was vals alarm, want een balletje zat niet
goed in het vakje. Uiteindelijk een heel geslaagde avond.

Alle sponsoren bedankt:

Poiesz Daan’s drogist  Tuindorado

Etos Blokker Bouwkern Hamstra
By Bauk  Cuvi Kruizinga

Primera  Planteyn




Uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas




Ontmoeting

God kijkt naar je om?!

Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen, samen bij elkaar komen. Samen
in eenheid Hem volgen en groot maken.

Pinksterfeest 316 is een plek in de natuur waar je samen optrekt
en je geloof verdiept. Een feest voor jong en oud met een
programma, waar onder diensten, verdiepingsmomenten en
ontspannende en sportieve activiteiten!

Pinksterfeest 316 is dit jaar van vrijdag 26 mei tot en met
maandag 29 mei 2023. Dit vindt plaats in Wijnjewoude - Ald
Duerswald. Een centrale plek in Noord-Nederland.

Je kunt hier komen kamperen en samen het weekend beleven,
maar natuurlijk ook voor één dag komen. Als groep kamperen is ook mogelijk.
Toegang en parkeren is gratis. Voor kamperen wordt wel een bijdrage gevraagd.

Wees welkom!

Kijk op www.pinksterfeest316.nl voor meer informatie.

PINKSTER
FST Q)rl6




Ontmoeting

De huidige wereldsituatie maakt de keus voor de uitvoering van
‘Ein deutsches Requiem’ van Joh. Brahms door Concertkoor
Gloria Deo uitermate actueel . Want in een tijd, waarin oorlog en
rampen het nieuws domineren, is troost immers belangrijker dan
ooit.

Brahms verloor korte tijd na elkaar zijn moeder en zijn mentor
Schumann; deze gebeurtenissen inspireerden hem tot het
componeren van 'Ein deutsches Requiem’ Omdat hij zich het lot
van de nabestaanden en hen die treurden aantrok, schreef hij
deze muziek die troost en hoop voor de toekomst biedt. De
teksten komen uit het Qude en Nieuwe testament en apocriefe
boeken. Concertkoor Gloria Deo kijkt ernaar uit dit troostrijke

werk voor u te gaan zingen. Medewerking wordt verleend door Het Promencde
twee solisten en Het Promenade Orkest. Dirigent is Jeroen algehele leiding Jeroen Helder
Helder.
concertkoor r'n-l F'll:'l'“'l'l:i:l-'”“ .
De uitvoering is op 13 mei 2023 om 20.00 uur in De Flambou in Gloria Deo

Surhuisterveen. Kaarten zijn verkrijgbaar op www.gloriadeo.nl.

Roon Staal doet Gorredijk aan tijdens zomertour

Zanger-pianist, componist en acteur Roon Staal geeft een reeks nieuwe matinee- en
avondconcerten van zijn Zomer Tour. De start is begin juni en op 8 juni speelt hij in Gorredijk in
het Mariakerkje. Het concert start om 20.00 uur. Roon Staal is bekend om zijn mooie tenorstem en
vloeiende pianospel.

Deze Zomer Tour biedt een gevarieerd muziekprogramma met
zang in het Engels en Nederlands. Bekende covers van grote
namen zoals de Bee Gees, Paul McCartney en Simon & Garfunkel
worden afgewisseld met eigen werken zoals ‘Promisel’, ‘Anthem
For All’ "You Turn My World Around’ en ‘Dreamland’.

Tickets

ledereen die het concert wil bijwonen, kan een reservering maken
via de website www.roonstaal.com of via 06-15403125. Tickets
kosten € 22,50. Kinderen en jongeren t/m 17 jaar hebben

toegang voor € 12,50. U bent van harte welkom!
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Oproep nieuw redactielid!

Elke maand maken we als redactie met veel
liefde, samen met jullie input, de Lichtbron.

We kunnen alleen nog wel wat extra hulp
gebruiken. Daarom zijn op zoek naar een nieuw
redactielid. Ben jij handig met computers en
heb je 1x in de acht weken een paar uurtjes tijd?
Dan zoeken we jou!

Wat doe je als redactielid? Onder andere:

* Meedenken in de opmaak van dit prachtige
kerkblad;

* Plaatsen van aangeleverde artikelen in het
opmaak programma van de Zalige Zalm;

* Eigen ideeén inbrengen om onze Lichtbron
nog mooier te maken.

De tijdsinvestering is:

* 1x in de acht weken op donderdagavond een
uurtje redactievergadering in de kerk;

* Na de redactievergadering tot aan de
deadline op maandagmiddag; plaatsen van
de artikelen in de Lichtbron.

Afhankelijk van de copy, is de tijdsinvestering
maximaal zes uur per uitgave. Vele handen
maken licht werk!

De redactie ontvangt je met veel enthousiasme.
Vragen? Stuur dan een mailtje naar
delichtbron@ontmoetingskerkgorredijk.nl of
bel met mij!

Groet, Elsbeth Sonnega
Voorzitter redactie Lichtbron




Ter inspiratie - column

TOEKOMST VAN
GELOOF

oe kun je de geest van Pinksteren delen met
zoveel mogelijk mensen? Dat is de vraag van
elke katholieke parochie en iedere protes-
tantse gemeente. In de missionaire beweging
van de Canadese priester James Mallon wordt
die vraag net weer even anders geformuleerd: hoe kun je
nieuwe leerlingen van Christus werven? Dat is van beslis-
send belang voor de toekomst van de lokale kerk. Vaak
worden daar mooie powerpoints voor gemaakt, nog vaker
komen de profeten van onze tijd met een tienpunten-
plan. Ik geloof daar steeds minder in. En ik zal uitleggen
waarom ik dat denk. Met enige regelmaat mag ik kleine
groepen vrijwilligers of bestuurders van lokale geloofsge-
meenschappen begeleiden in de Abdij van Egmond. Daar
maak ik iedere keer weer mee dat het ten diepste om iets
anders gaat: zijn we bereid onze grootste kwetsbaarheid
te laten zien aan elkaar en durven we het aan om in die
gebrokenheid de Geest van God ter sprake te brengen? Zo
was er een groep met een vrouw die worstelde met haar
depressiviteit en daar twee jaar lang tegen moest vechten.
De andere leden van de groep vroegen haar toen; "Hoe
heb je dat volgehouden?” De vrouw hoefde niet lang na te
denken en antwoordde: “Door de stilte te zoeken op zolder,
mijn lege handen te tonen aan God en fysiek te ervaren
geheeld te worden.” Korte tijd later was er een andere groep
met een onbetwiste leider in hun midden, geslaagd in het
zakenleven en aanjager van de lokale kerk. Hij begon te
midden van de andere vrijwilligers te huilen en snikte voor
iedereen hoorbaar: "Hier heb ik twee jaar op gewacht, om
mijn tranen aan jullie te tonen, de tranen van mijn worste-
ling met de terminale ziekte."Waar iedereen bij was vertelde
hij daarna dat hij in die tranen gedragen werd door God
zelf. De tranen van God hadden hem rust gegeven. ledere
vrijwilliger was diep geroerd. Want hier vertelden tranen het
verhaal van de toekomst van onze lokale kerken. We kun-
nen pas missionair zijn als we de aanwezigheid van God in
onze gebrokenheid delen met elkaar. m
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et Big Brain Project

Verbetering van educatie door gebruik van laptops op school in Kenia

Stichting Big Brain Project, van onze gemeenteleden Bart & Janine, is al
jaren actief betrokken bij de basisschool ‘Soon Big Brain Academy’ in de
sloppenwijk Kikuyu in Nairobi (Kenia). Vanuit het doel om educatie en
hygiéne te verbeteren, worden projecten opgezet zoals nieuwe WC’s,
wasbakken, watertanks, schoolmaterialen, reparaties en zelfs nieuwe
gebouwen op het schoolterrein. Op een stuk land naast de school zijn
14 huizen gebouwd waarvan de huuropbrengsten naar de school gaan.

Vanuit de Keniaanse regering worden momenteel steeds strengere
eisen gesteld aan basisscholen. Vermogende scholen kunnen hier
gemakkelijk aan voldoen. Maar aangezien de directrice van deze school
vanuit een christelijk oogpunt ook veel kinderen toelaat die géén
schoolgeld kunnen betalen, zijn de financiéle middelen niet toereikend.
Daarom wil de stichting hier ook in ondersteunen.

Vanuit de regering wordt verwacht dat scholen ‘digitaal enderwijs’
bieden. In de sloppenwijken is dat niet vanzelfsprekend. Vanuit
Nederland kunnen we gelukkig helpen. Voor € 170 heeft één kind al
een laptop. Laptops voor de leraren kosten € 600.

Maak jij het mede mogelijk dat de school in mei 20 kinderlaptops en 5
laptops voor leraren kan aanschaffen?

Op www.bigbrainproject.nl/doneer-een-laptop is het direct mogelijk
een donatie te doen, je kiest zelf het soort laptop dat je wilt doneren.

Voor vragen over de stichting of over dit project kan je altijd contact
opnemen met Bart & Janine op 06-10 70 00 73 of
afrika@bigbrainproject.nl.



Ter inspiratie - recept

T

TAART VAN MELK
EN HONING

ezus zendt zijn leetlingen uit om mensen te inspi-
reren om hun handelen af te stemmen op een land
waar 'hemel en aarde elkaar raken; een ‘paradijs, een
land van ‘melk en honing. In de Bijbel (Deut. 26,9)
wordt naar een paradijselijk land verwezen: ‘Hij
bracht ons hierheen (...) dit land, dat overvioeit van melk
en honing.

Melk is in de tijd en in het land van de Bijbel met name gei-
tenmelk. Een intensieve veehouderij met koeien of geiten,
bestond toen nog niet. Het vee had de ruimte en liep pa-
radijselijk rond. Honing is een van producten van de zeven
vruchten die kenmerkend zijn voor het goede leven in het
land van de Bijbel (Deut. 8,8). Vroeger was dat meestal geen
honing van bijen, maar dadelhoning.

Destijds stonden zoete gerechten ook al in hoog aanzien;
‘Hoe kostelijk streelt uw woord mijn gehemelte, kostelijker
dan honing mijn mond’ (Psalm 119, 103). Woorden die in
een missie handen en voeten krijgen.

Missie vanuit een christelijk perspectief is het goede voorle-
ven vanuit het licht van de Eeuwige en delen. Daarom een
taart met melk en honing als inspiratie van onze missie om
de aarde leefbaar te houden en te blijven werken aan een
paradijselijke vrede en gerechtigheid, ook voor toekomstige
generaties. ®

Tekst en foto’s: Tini Brugge
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Yn Petear

Yn petear mei Antje Dijkstra-Hellinga

Negen jaar geleden streek Antje
Dijkstra-Hellinga, samen met echtgenoot
Lennart, neer in Gorredijk. Na enige tijd in
Drachten te hebben gewoond, was de vestiging
in het dorp aan de Compagnonsfeart voor hen
een weloverwogen keuze. De 'hoe’s’ en
‘waaroms’ worden in onderstaand verhaal
toegelicht, evenals de betrokkenheid bij het wel
en wee binnen de Ontmoetingskerk. En niet in
de laatste plaats de actieve rol die vooral Antje
daarin heeft. Reden waarom ze in deze 'yn
petear’ de hoofdrol vervult.

Toen ze voor deze rubriek gepolst werd,
reageerde Antje direct met ‘dat liket my leuk’
De afspraak was dan ook snel gemaakt en zo
zitten we nu aan tafel in het fraai gelegen
woonhuis aan de Parkleane. Met een blik op de
aan de overzijde gelegen bosrand, merkt Antje
op: ‘Dit is wol genietsjen sa, ik sjoch it alle
dagen in stikje griener wurden. Wy geane de
goeie tiid temjitte! Haar opmerking geeft de
burger moed, want ten tijde van het interview
regent het buiten pijpenstelen en biedt het
zwerk een grauwe en sombere aanblik.

'Yn Damwald bin'k
hikke en tein'

Gelukkig zijn de geschetste omstandigheden
geenszins van toepassing op de sfeer
binnenshuis, waar ook de geserveerde koffie in
belangrijke mate aan bijdraagt. Kortom, ideale
omstandigheden voor een noflik petear. Dat
begint met de vraag: ‘'Wér komme jo wei?’ Het
antwoord luidt: ‘Ut Damwald, dér bin’k hikke en
tein! Antje vertelt dat ze uit een christelijk
gereformeerd gezin komt en als kind naar de

zondagsschool ging. Later, Antje was inmiddels
tien, stapten haar ouders over naar de
Hervormde kerk. Daar kreeg ze catechisatie en
genoot ze vol overgave van het jeugdclubwerk.
‘Us heit en mem wienen ek altyd aktyf yn it
tsjerkebarren. En noch hieltyd. Sa lied us mem
doetiids de sneinskoalle en joech se letter, nei
de oerstap nei de oare tsjerke, ek kategisaasje.
Ik wie der hiel grutsk op dat se dat die. ‘Dat is
myn mem, tocht ik dan en no is se oarsom ek
wer grutsk op my!

Waar de ‘grutskens’ van haar mem op gestoeld
is, komt verderop in het verhaal nog ter sprake.
Eerst richten we ons op hoe het Antje later qua
school en loopbaan verging. Na haar basis-en
middelbare schooltijd koos ze voor de
HBO-opleiding SPH (Sociaal Pedagogische
Hulpverlening). Afgestudeerden in deze
opleiding worden onder andere aangetroffen in
de ouderenzorg, maatschappelijke opvang en
jeugdzorg. Heel breed dus, al wist Antje al gauw
dat haar hart naar het laatste uitging. En daarin
na haar afstuderen ook daadwerkelijk aan de
slag is gegaan.

Supervisor en gezinstherapeut MDFT

Want na eerst een aantal jaren te hebben
gewerkt op groepen met uit huis geplaatste
jongeren is ze nu alweer 12 en een halfjaar
werkzaam bij zorgaanbieder Wolfert in Context
als supervisor en gezinstherapeut in de Multi
Dimensionele Familie Therapie (MDFT). Een
hele mondvol, maar wanneer Antje op
enthousiaste wijze uitleg geeft, wordt stilaan
duidelijk wat voornoemde (in Amerika
ontwikkelde) methodiek inhoudt. En vooral ook
de rol van haar en haar collega’s daarin.



Yn Petear

Antje: ‘Wy rjochtsje us op hushaldings wer't
problemen binne mei pubers dy’t Untspoard
binne. Bygelyks troch middelengebruk, net nei
skoalle gean of wannear't se yn oanreitsing west
ha mei justysje. Soks hat fansels in grutte ynfloed
op de thussitewaasje’ Ze vertelt dat gedurende
een halfjaar met alle betrokkenen, onder wie ook
buren, grootouders, reclasseringswerkers en
leraren, intensief aan de slag wordt gegaan.

"Trochsette, allegear de skouders deriinder’
Een tijdspanne die in de praktijk bewezen heeft
zeer effectief te zijn. "Wy nimme eltsenien dy't,
op wat foar wize dan ek, belutsen is mei yn't
proses. Us (inderfining is dat soks fertuten docht.
Wy rjochtsje us derop dat binnen it gesin de
ferbining wer werom fiin wurdt, lykas de leafde
foar elkoar. En ek dat de wiize fan
kommunisearjen ferbettert, dat de lilke,
opstannige toan ferdwynt. Allegear saken dér't
wy yn dat healjier hiel yntinsyf mei dwaande
binne. En as de sitewaasje dérom freget, ek noch
wol langer. Trochsette, allegear de skouders
derlnder, dan réde wy't op. Sa steane wy deryn
en as soks dan slagget, soarget it elke kear wer
foar pikefel. Faak tink ik dan by mysels dat der
len is dy’t derop tasjocht!

‘Lennart kaam yn myn libben
doe't er tegearre mei syn
bruorren regelmjittich oan auto's
sleutele’

Hoe intensief en dankbaar haar werk bij Wolfert
in Context ook is, op de thuisbasis ligt voor Antje
toch de prioriteit. En dat kan, want de functie bij
Wolfert vervult ze gedurende drie dagen per
week. Ook echtgenoot Lennart werkt op
parttimebasis, althans in loondienst. Aan de

resterende uren geeft hij invulling in zijn kort
geleden opgestarte eigen onderneming onder
de naam ‘Fotoloods Gorredijk’ ‘Lennart kaam yn
myn libben doe't er tegearre mei myn bruorren
regelmijittich oan auto’s sleutele. In hobby dy't er
mei harren dielde. De flam sloech doe al gau
tusken us oer! Van Antje vernemen we dat haar
Lennart in Zuid-Afrika werd geboren en op
driejarige leeftijd met zijn ouders naar Akkrum
verhuisde. De vlam tussen Antje en Lennart
resulteerde in 2013 in hun huwelijk. De
bevestiging vond plaats op het gemeentehuis in
Beetsterzwaag en de kerkelijke inzegening in
Akkrum. Een onvergetelijke dag die in Katlijk
met een knallend huwelijksfeest werd besloten.
"Yn in grutte, prachtich ferboude buorkerij mei
sliepplakken en in moaie, grutte feestseal!

De ‘autosleutelhobby’ van Lennart alsook zijn
onlangs opgestarte onderneming, verdienen
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Yn Petear

nog nadere toelichting. Na jarenlang bij
Autoland Van der Brug in Drachten te hebben
gewerkt, trad Lennart een jaar geleden in dienst
bij garage Van der Woude, gevestigd in het
voormalige pand van autobedrijf Holtslag.
‘Marten van der Woude, de eigner, is in freon
fan Lennart dy’'t wol wat help yn syn bedriuw
bruke koe; licht Antje toe. ‘Benammen op it
méd fan administraasje en klantebining. En as it
nedich is, plaatst er ek Ginderdielen yn auto’s.
Want dy kunde en (nderfining hat er no
ienkear!

Daarnaast is Lennart druk in zijn eigen
fotostudio, waarmee hij een lang gekoesterde
wens in vervulling ziet gaan. Antje: ‘Hy makket
foto's fan auto’s en motors fan hobbyisten en ek
fan auto’s fan autobedriuwen yn lukse merken.
Dérnjonken makket er reportaazjes foar
magazines, (inder oare ek yn Ingelan. Ja, hy is
hiel kreatyf, dy man fan my.

'Mar fierder hienen
wy neat mei Drachten,
ek net mei tsjerke’

Zoals vermeld was de verhuizing van Drachten
naar Gorredijk een bewuste en weloverwogen
keuze. ‘Dat wy yn Drachten te wenjen kamen
wie mear om praktyske redenen. Lennart hie er
syn wurk en iksels wurke doe yn Ljouwert. Dus
wie'k fia de Waldwei gau te plak. Mar fierder
hienen wy neat mei Drachten, ek net mei
tsjerke. Voor hen voldoende redenen om in alle
rust uit te kijken naar een woonplaats, waar ze
hoopten zich helemaal ‘te plak’ te gaan voelen.
Dat het uiteindelijk Gorredijk werd, had vooral
te maken met de centrale ligging alsook de
meer dan voldoende faciliteiten biedende

dorpskern. Waaronder ook de Ontmoetingskerk
waar ze niet alleen trouwe bezoekers van
werden, maar langzamerhand ook in actieve zin
hun steentje aan bijdroegen. Onder meer tot
uiting komend in het meedraaien van Lennart
in de taakgroep Open Deur Diensten. Toen hun
nu achtjarige zoon Deon, ‘in echte Afrikaanse
namme’ vier was, nam Antje de leiding van de
kinderdienst op zich. Inmiddels draagt ze er het
voorzitterschap van en maakt ze tevens deel uit
van de jeugdraad.

Corona zorgde voor fikse omwenteling
Verrassend genoeg zorgde de voorbije
coronaperiode voor een fikse omwenteling
binnen de kinderdienst. Een periode, waarin het
aankwam op pure improvisatie. Antje: "Want
hoe moasten wy fierder as wy net mear
terjochte koenen yn tsjerke. De stekker derut
lake wie wol it léste wat wy woenen. Dus
stienen wy foar in Utdaging. Wy moasten ‘out of
the box’ tinke. Dat binne wy dwaan gean en
dogge wy noch hieltyd. Benammen trochdat wy
fan it iene projekt nei it oare tawurkje. Dat
makket it oersichtlik. Net allinnich foar de bern,
mar ek foar de heiten en memmen. Benammen
dejingen dy’t der ek as frijwlliger oan
meiwurkje.!

'Allinnich al troch der no sa oer te fertellen, wurd
ik der wer bliid fan. Itselde jildt foar us mem as
ik it der mei har oer ha. Sy is dan sa grutsk op
my. Moai no!

‘De stekker derut litke
wie wol it Iéste
wat wy woenen'
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ACTIVITEITEN
VOOR
JONG & OUD

Verkoop van onder
andere zelfgemaakte
spullen, samen spelletjes
spelen, laat een grappige
foto maken, doe een graai
in de grabbelton, kom wat

lekkers eten & drinken.

Save the date en laat je
verrassen!

ZONDAG 11 JUNI

10.30 - 12.30 uur

ONTMOETINGSKERK

Schansburg 3, Gorredijk

Kerkdiensten Lippenhuizen

Piterkerk Lippenhuizen

14 mei 2023
18 juni 2023

10.00 uur Voorgangster kw Linda Wind
10.00 uur Voorgangster kw Linda Wind




Kerkdiensten

ZONDAG 30 APRIL 9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

Collecte: de Regenbooggroep
De Regenbooggroep zet zich in voor een plek, voor iedereen. Daklozen, verslaafden, eenzamen,
mensen met schulden, mensen in psychische nood, ze kunnen terecht in de 9 inloophuizen, waar

ze aandacht en zorg krijgen. De basis is: barmhartigheid, omzien naar een ander, helpen wie geen
helper heeft.

ZONDAG 7 MEI 9.30 uur

Voorganger: dr. Ruwan van derlest Kinderoppas in kerkzaal, kinderdienst in jeugdzaal

Voor velen van u is Ruwan geen onbekende. Hij heeft theologie en religie-studies gedaan aan de
universiteit van Groningen. In januari dit jaar behaalde hij daar zijn doctoraat. Op dit moment is hij
docent (Nieuw-Testamentisch) Grieks aan de RUG en leraar Grieks en Latijn in Hardegarijp.

Collecte: Medair
Medair is een christelijke noodhulporganisatie, die op de meest moeilijke plaatsen in de wereld

mensen helpt en levens red, ongeacht ras, geslacht en overtuiging. Zij helpen bij nood, waar dan
ook en hoe dan ook.

ZATERDAG 14 MEI 9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber
M.m.v. Annejaap Soldaat en Willem Zijlstra. De samenwerking in de dienst voor Omrop Fryslan in

2021 wilden we graag nog eens overdoen. Annejaap's zus, Marika, woont nu helaas (voor ons) in
het buitenland.

Collecte: Stichting Pikulan (Indonesié)

Stichting Pikulan steunt projecten op het gebied van gezondheid, economie en educatie in
Indonesié. Er wordt samengewerkt met kleinschalige projecten, die drijven op vrijwilligers uit de
lokale gemeenschappen. Samen werken aan een betere toekomst.

DONDERDAG 18 MEI Hemelvaartsdag 9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

Collecte: Stjoer Fryslan

In de ogen van Stjoer Fryslan heeft elke jongere recht op een maatje. Voor sociaal zwakkere of
eenzame jongeren, kan Stjoer helpen met het vinden van een maatje. Deze maatjes helpen de
jongeren om zelfredzamer te worden, een sociaal netwerk op te bouwen en meer deel te nemen
aan de samenleving.
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Kerkdiensten

ZONDAG 21 MEI

Voorganger: ds. Ron Lafeber Kinderoppas in de consistorie, kinderdienst in de jeugdzaal

Collecte: TransWorldRadio
TWR is een internationale christelijke radio-organisatie,die vanuit 14 landen programma’s uitzendt,
zodat miljoenen mensen bereikt worden met het Evangelie, in hun eigen taal, in 160 landen.

ZONDAG 28 MEI  Pinksteren bevestiging ambtsdrager 9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber
Dhr. .M. Kuperus, Burg. Selhorststraat 66, is bereid gevonden het scribaat van de kerkenraad op
zich te nemen. Hij zal daarom op deze Pinksterdag bevestigd worden als ouderling.

Collecte: Stichting Wens Ambulance

Stichting Wens Ambulance wil ernstig zieke mensen, met een beperkte levensverwachting, de
mogelijkheid bieden, om op geheel eigen wijze afscheid te kunnen nemen van hun leven. Dit door
voor hen een laatste wens/droom in vervulling te laten gaan, onder begeleiding van deskundige
vrijwilligers.

ZONDAG 4 JUNI overstapdienst koffiedrinken v66r de dienst 11.00 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber Kinderoppasin de kerk

De (leiding van de) kinderdienst neemt afscheid van de oudste kinderen nu zij in augustus van de
basisschool naar het middelbaar onderwijs overstappen. Maar net als vorig jaar komen deze
zondag de kinderen ook van het kamp terug. Daarom drinken we eerst met elkaar koffie, inloop
vanaf 10.00 uur.

Collecte: Lilianefonds

Bij het Lilianefonds zetten medewerkers zich dagelijks in voor een betere toekomst voor kinderen
met een handicap, in de armste landen van de wereld. In veel landen worden deze kinderen als
niet-volwaardig beschouwd, en krijgen zij niet voldoende kans zich te ontwikkelen. Het
Lilianefonds verbetert de levenskwaliteit en de toekomstkansen van deze kinderen.

ZONDAG 11 JUNI bijzondere dienst en fair 9.30 uur

Voorganger: kw. Linda Wind

Na de dienst wordt een fair gehouden die in het teken staat van de actie 'Fryslan foar Moldavié".
De fair wordt georganiseerd door de kinderdienst. Er zijn zelfgemaakte spullen te koop en er is van
alles te doen voor jong en oud. ledereen is van harte welkom!
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Ria muis heeft een mand vol zonnepittenen 2= &~ ‘Er groeit vanzelf een nieuwe zonnebloem uit
roept haar kinderen bij zich. ‘Lekker, lekker!” &F 4 B\ VOL pitten. Zo hebben we in de winter genoeg.
juichen de jonkies. Mama Ria zegt: ‘Hebben 47 é ~ 0dbk om uit te delen aan andere dieren!” ‘En DIE
jullie gezien hoe mooi de lentezon schijnt? a '4"‘ ! kunnen er 66k weer eentje planten!” juichen de
Hoogste tijd om ... aan de winter te denken!” /Y muizen. ‘Klaar voor de start? Af!’ roept mama. Ze
‘Huuuh? De winter?! rillen de muizen. Ria legt uit \ stuiven naar buiten, maar Niro sluipt naar de keuken.
dat er in de winter niks groeit. ‘lk moet NU zaaien Hij heeft honger. Hij eet de zonnepit op. Daarna koek-
om DAN zonnepitten uit te kunnen delen!’ “Welnee, '%} kruimels die nog op tafel liggen. Dan krijgt hij een idee.
mam!’ roept kleine Niro, ‘Er is toch altijd genoeg |1 Niro gaat naar buiten en zoekt een zonnige plek. Daar
lekkers in de kast? Nootjes, graantjes ...’ Ria houdt h,‘ graaft hij een kuiltje, legt er een koekkruimel in en
haar hoofd schuin: ‘En HOE komen die in de kast, | doet er aarde overheen. ‘Goed GROEIEN! roept hij
tegen de kruimel, en huppelt tevreden weg. ‘IK plant

|
!
\\

Ria geeft ze elk één zonnepit en de opdracht
om die te planten op een zonnige plek.

Zaaien, groeien, vrucht dragen, uitdelen!

Aan welk feest doet Ria's opdracht je denken?
Het antwoord zit verstopt in de puzzel
Hieronder zie je een lijst met

18 woorden. De puzzelyraqg is:
Wat groeit er wél aah een plant?”
Werk van boven Naar beneden.
Alleen de goede woorden schrijf in
de lege regels (volgorde | 2, 3 enz.).
Wt et aah een plant groeit sl je over. D - - N
Welk woord lees je nu in de gekleurde vakjes? cat=ia, \

el

PLNDA BOTER AARDBEL KOEKJES KASTANJE KATOEN LIEFDE BOSBES THEE
LEGO GELD MELOEN ELEREN WORTEL BONBONS AARDAPPEL VISSTICKS GRAAN

it de Bijbel *
Uit “PW#?

Het doel van je opdracht is de liefde
die voortkomt uit een rein hart, O o ._ ;
een zuiver geweten en een oprecht geloof. h o T
Eerste brief van Paulus aan Timotelis 125 : ekeningen: M. Jurrigns
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