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Colofon

De Lichtbron is een uitgave van de Protestantse
Gemeente van de Ontmoetingskerk Gorredijk.
De Lichtbron verschijnt acht keer per jaar.

De abonnementskosten zijn 15,00 euro per jaar.

Redactie

Marielle de Jong Elsbeth Sonnega
Tryntsje Koops Bert Veenstra
Piet Smits

Foto's: Ans Stornebrink-Boorsma

Kopij (t/m 7 juni 2023) voor de volgende
Lichtbron kun je voor 12 april mailen naar:
delichtbron@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Of lever het in, in de brievenbus bij Klaproas 4.

Jeugdpagina
Kopij voor de jeugdpagina? Stuur dan een e-mail
naar jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Website

www.ontmoetingskerkgorredijk.nl
Beheer: admin@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Digitale Nieuwsbrief

Elke week verschijnt een digitale nieuwsbrief. Wil
je deze ook ontvangen? Meld je dan aan via de
website www.ontmoetingskerkgorredijk.nl

Bezorging

De Lichtbron wordt bij je thuis bezorgd. Heb je
vragen over je lidmaatschap of de bezorging,
neem dan contact op met Piet Smits via
p.fsmits@hetnet.nl of telefoonnummer 462340.

De redactie behoudt zich het recht voor om de
aangeboden kopij te redigeren.

Adres Ontmoetingskerk
Schansburg 3

8401 RX Gorredijk

Telefoon: 0513-462491

Scriba

De functie van scriba is vacant. Contact-
persoon voor de kerk en kerkenraad is
Anneke van Wijk, Rattelwacht 18.
Telefoonnummer: 06-15484120 of e-mail:
kerkenraad@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Koster/ beheerder

Froukje Jongsma

Spaltenbrége 10, Terwispel
Telefoon: 0513-464643
koster@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Ledenadministratie

Marga Lafeber - tel. 856771

De Helling 41, 8401 TT, Gorredijk

e-mail:
ledenadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Predikant

ds. Ron Lafeber - tel. 856771

De Helling 41, 8401 TT Gorredijk

e-mail: rmlafeber@home.nl

ds. Lafeber heeft op zaterdag zijn vrije dag

Bank /girorekeningen
College van Kerkrentmeesters
IBAN NL33RABO 0322 9847 26

Diaconie Ontmoetingskerk
IBAN NL74RABO 0322 9038 66

Missionair Werk
IBAN NL26RABO 0306 4106 56

Financiéle administratie CvK
finadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl
Ook voor vragen Kerkbalans

E-mailadressen
kerkenraad@ontmoetingskerkgorredijk.nl
kerkrentmeester@ontmoetingskerk
gorredijk.nl
diaconie@ontmoetingskerkgorredijk.nl
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Stille week naar Pasen

Paasfeest vieren betekent dat wij, ondanks alles,
toch altijd nog meer mogen leven vanuit het
‘ja; dan vanuit het 'nee!

Pagina 16

Paasontbijt

Op 1e paasdag (9 april) hopen wij
iedereen weer te ontmoeten bij
een paasontbijt voor de dienst.
Wees welkom!

Pagina 19

Yn Petear.. Hielke van der Meulen

Het is alweer even geleden dat we Hielke achter
het orgel van onze Ontmoetingskerk
aantroffen. Wat echter niet betekent dat hij in
de voorbije periode niet speelde. Want dat
deed ie wel degelijk, met dezelfde (volle) inzet
die we als kerkgangers van hem gewend zijn.
Zij het wel elders in de regio.

Kerkenraadsvergaderingen

De kerkenraad vergadert elke vierde
dinsdagavond van de maand. Behalve in de
maanden juli, augustus en december.

De vergadering begint om 19.45 uur.

Vergaderingen college

kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters vergadert
elke 1e woensdag van de maand om 19.45 uur.

Rooster Lichtbron (onder voorbehoud)

Deadline Kopij tot en met
12 april 7 juni

24 mei 19 juli

5 juli 20 sept

6 sept 1 nov

Van de redactie

Deze Lichtbron komt uit in de 40
dagentijd voor Pasen. Een tijd van
bezinning. Paasfeest vieren betekent dat
wij, ondanks alles, toch altijd nog meer
mogen leven vanuit het ‘ja, dan vanuit
het ‘nee’ Meer in het vertrouwen, de
hoop, dan in de angst en de wanhoop.

In de Pastorale van onze dominee Ron
Lafeber lees je meer over de stille week
naar Pasen. Vooral het laatste woord van
de Pastorale spreekt mij erg aan: Leven!

De jeugd is druk bezig met allerlei
activiteiten, dat lees je deze maand weer
op de Jeugdpagina. Alvast even een
datum voor de agenda: op 11 juni
organiseren ze een fair voor Moldavié.
Daarin worden allemaal zelfgemaakte
spullen verkocht en de opbrengt gaat
naar de actie ‘Fryslan foar Moldavié’ Wist
je dat Moldavié het armste land van
Europa is? Geweldig dat wij op deze
manier ook ons steentje bijdragen als
Ontmoetingskerk. Dus ik zou zeggen:
kom allemaal 11 junl!

Tot slot nogmaals onze oproep voor een
nieuwe redactielid. Lijkt het je leuk om
een bijdrage te leveren aan de inhoud
en/of redactie van de

Lichtbron? Dan horen we

dat graag!

Elsbeth Sonnega
Hoofdredacteur De Lichtbron




"De Mensenzoon
zal gedood

worden, maar zal
drie dagen later
opstaan"

Marcus 8 : 31

Stille week en Pasen

Elk jaar gedenkt de kerk het lijden en sterven van
Jezus.

Maar dat niet alleen, de eerste christenen zijn ook al
heel snel hun bijeenkomsten op zondag gaan
houden.

Want zondag was (is) de eerste dag van de week.
En dat was de dag waarop de vrouwen naar het graf
waren gegaan en het leeg hadden gevonden.

Die dag was dus het allerbelangrijkste voor het
christelijk geloof.

En Pasen was het meest belangrijke feest.

Zoals het joodse paasfeest het meeste belangrijke
feest binnen het jodendom was en is.

Paasfeest : het onmogelijke wordt mogelijk

Toen Mozes tot het slavenvolk, wat Israél toch was in
Egypte, sprak over bevrijding, zullen velen van het
volk ongetwijfeld gedacht hebben: je praat onzin,

hoe zou dat in onze situatie ooit kunnen gebeuren?
Onmogelijk!

Maar de uittocht werd een feit, tegen alle
verwachtingen in. Ondanks de hopeloze en
uitzichtloze werkelijkheid. Het was als een opstanding
uit de dood.

Geen wonder dat dit gebeuren is gaan behoren tot het
meest wezenlijke van het joodse geloof.

Het Pesach-feest viert men tot op de dag van vandaag.
Dan viert men niet alleen de bevrijding uit Egypte,
toenl, men viert ook de bevrijding ‘hier en nu

Zo mogen ook wij als christelijke kerk het paasfeest
vieren. Niet alleen als een gedenken van Jezus'
opstanding toen, maar ook als bevrijding voor ons,
hier en nu.

Een nieuw begin

God heeft een nieuw begin gemaakt in Jezus Christus.
Tijdens Zijn leven had Hij vele aanhangers en toch liep
Zijn leven uit op een verschrikkelijk einde.

De geestelijke leiders van het volk hadden al steeds
met argwaan naar Hem gekeken en vonden Hem
gevaarlijk.




Ze besloten uiteindelijk dat Hij uit de weg
geruimd moest worden.

Ze moesten alleen de menigte nog wel aan hun
kant krijgen.

Toen Jezus Jeruzalem binnenreed, riep de
menigte Hem nog “Hosanna!” toe.

“Gezegend de Bevrijder die komt in de naam van
de Heer".

Maar het is zeer de vraag of al die mensen die
dat riepen, begrepen waar het werkelijk om
ging. Waar het Hém werkelijk om ging.

Want je vraagt je toch af hoe het anders
mogelijk is dat het “"Hosanna” zo snel, zo
makkelijk, kon veranderen in “kruisig Hem".
Het zorgde er weél voor dat Jezus' leven op een
vreselijke manier aan zijn einde kwam.

Opnieuw: onmogelijk

Maar wij mogen geloven, Pasen zegt ons, dat
met het kruis alles niet uit was.

De Messias stond op uit de dood.
Onmogelijk!

Maar een onmogelijkheid die werkelijkheid
werd.

Bevrijding
Kruis en opstanding betekenen: bevrijding!

Bevrijding uit de slavernij aan alle machten van
zonde en dood. Machten die ons leven en het
wereldgebeuren nog steeds beheersen.

De opstanding van Christus midden in die
werkelijkheid is dan ook geen menselijke
mogelijkheid, maar goddelijke werkelijkheid.
Maar daarom niet minder werkelijkheid!

Een nieuw, voorgoed begonnen begin.

We leven niet meer voor de ondergang,

we mogen leven vanuit en naar de opstanding
toe. We leven het leven tegemoet.

Die machten van zonde en dood zijn er nog,
jazeker!, maar we zouden de opstanding van
onze Heer verloochenen indien we ons bij de

werkelijkheid van die machten zouden
neerleggen.

Het laatste woord is aan het leven en niet aan de
dood.
Het |laatste woord is aan de levende Heer!

Paasfeest vieren betekent dat wij, ondanks alles,
toch altijd nog meer mogen leven vanuit het ‘ja,
dan vanuit het 'nee’,

Meer in het vertrouwen, de hoop, dan in de
angst en de wanhoop.

Wij zijn op weg en de God van Israél, de Vader
van onze Heer Jezus Christus, vergezelt ons als
Bevrijder.

Op weg, het Koninkrijk tegemoet.

Paasfeest vieren, het feest van de bevrijding,
betekent: vertrouwen op die Bevrijder en
vertrouwen op Zijn beloften.

Hij die sterker is gebleken dan alle machten,
Hij heeft het laatste Woord.

Leven!




Kerkenraad

Mogelijkheid tot het opdragen van
kinderen

Er wordt binnen kerken verschillend gedacht
over de kinderdoop en volwassendoop. Ook
binnen de Protestantse Kerk in Nederland leven
er verschillen van opvatting. Hoewel de kerk
met beide benen in de traditie van de
kinderdoop staat, biedt het dienstboek van de
kerk ook ruimte voor het opdragen en zegenen
van zuigelingen. In sommige Protestantse
Gemeenten is een dubbele dooppraktijk
gegroeid. Gemeenteleden kunnen hun
pasgeborenen laten dopen of laten opdragen
aan God.

De kerkenraad heeft zich bezonnen op de
bijbelse wortels en betekenis van de
(kinder)doop en heeft geconstateerd dat zowel
in de bijbel als in de kerkelijke traditie
kinderdoop en volwassendoop naast elkaar
voorkomen.

Daarom heeft de kerkenraad in haar
vergadering van 28 februari besloten als er bij
ouders bezwaren leven ten aanzien van de

kinderdoop, hen de mogelijkheid te geven tot
het opdragen van hun kind. De kinderdoop
blijft het uitgangspunt. Daarom wordt het
opdragen niet aangeboden als een
gelijkwaardig alternatief, maar kan het
plaatsvinden op nadrukkelijk verzoek van de
ouders.

Het opdragen is niet hetzelfde als de doop,
alleen dan zonder water. Het is een ander
ritueel. Er worden geen vragen gesteld die
lijken op de doopvragen. Ouders brengen hun
kind in het midden van de gemeente. De naam
van het kind wordt uitgesproken voor het
aangezicht van God en de mensen, er wordt
een dankgebed uitgesproken en voorbede
gedaan voor de ouders en voor het kind, dat
het mag opgroeien in Gods genade en onder
Zijn zegen.

Van harte hopen we dat het kind dan later zelf
de stap naar het belijden van het geloof en
(volwassen)doop zet.

Opbrengst Kerkbalans

Bedankt! voor de bijdrage aan Kerkbalans. Wat een

prachtig resultaat!! Hier zijn wij als College van

Kerkrentmeesters heel blij mee. We hadden een lager

bedrag begroot, maar als het dan

zo uitpakt geeft dit veel hoop en vertrouwen in de

toekomst van onze Ontmoetingskerk

2023

Actie
Kerkbalans




Diaconie

Autorijden

Mevr. Knol Schoolstraat 7-7 Gorredijk tel. 0464664
Mevr. E. Houweling Binnenwei 26  Hemrik tel. 06 52291242

0644169188
436757

02 april Folkert Veenstra  te
09 april Els Hoogeveen te

466817

0644169188 Wilt u vervoer?

Alleen zondagochtenden zijn
ingepland. Wilt u vervoer naar de
kerk? Neem dan contact op met
Hulp in de gemeente Harm Nieuwland via telf:

Dit is een fonds waaruit 06 49982254 of mail:

hulpvragen uit eigen gemeente nieuwland.harm@gmail.com
worden gefinancierd.

23 april Teake Hoekstra te

I
I
16 april Harm Geeerligs tel. 06 38890118
R
30 april Folkert Veenstra  tel.

Het bankrekeningnummer is
NL74RABO 0322903866 van

de Rabobank te Gorredijk, t.n.v. de
diaconie; o.v.v. hulp i.d. gemeente.

Voor informatie kunt u terecht bij
Gea Hoekstra tel. 0513-466817.




Diaconie

“Kerstpakketten in de Lichtbron van maart?”,
hoor ik u denken...

Dit heeft alles te maken met het feit dat de
diaconie in december aan tientallen adressen
een pakket heeft uitgedeeld.

Qok in Gorredijk zijn genoeg mensen die leven op
of net boven de armoedegrens. Zeker nu de
energieprijzen de pan uitrijzen. Graag willen wij
hierbij helpen door het uitdelen van kerst-
pakketten in december en vleesbonnen in april.

Bent u of kent u iemand
waarvoor dit bericht als
geroepen komt? Neem dan
contact met ons op, wij
willen graag het steuntje in
de rug bieden.

Namens de diaconie,
Gea Hoekstra 0513-466817 of
famtghoekstra@home.nl

Een ontmoeting in de tuin

Tekst: ds. Irma Pijpers, naar Johannes 20

Het is vroeg in de morgen als Maria Magdalena
naar het graf loopt. Het natte gras kriebelt
tegen haar benen als ze de tuin in loopt. Ze
merkt het niet. Haar wangen zijn net zo nat als
haar voeten.

Als een slechte film vullen de afgelopen dagen
haar gedachten. Steeds opnieuw duiken de
beelden op van die verschrikkelijke
gebeurtenissen. Haar Jezus is er niet meer.
Machteloos heeft ze staan toekijken toen hij
gevangen werd genomen en werd afgevoerd.
Om haar heen schreeuwden de mensen “Kruisig
hem!” Met haar handen op haar oren
schreeuwde zij keihard: “"HOUD JE MOND!” Maar
haar stem ging verloren in het geschreeuw.

Huilend slaat ze de hoek om en blijft dan met
een schok staan. Voor haar ligt het graf, maar de
zware steen, waarvan ze al had gevreesd dat ze
die niet kon wegrollen, ligt niet meer op zijn
plek. Het graf is open en uit de verte kan ze al
zien dat er niemand meer in ligt. Ze kan haar
ogen bijna niet geloven. "Neeg, nee, nee..,,
mompelt ze, terwijl ze het graf in rent.

Het is inderdaad leeg. “Nee!” schreeuwt Maria

nogmaals terwijl ze het graf uit rent, in de hoop
dat ze nog mensen ziet. Het maakt haar niet uit,
wie dan ook. Als ze maar kan vragen waar hij is.

De tuin is leeg. Niemand te zien. Huilend gaat
Maria op de steen zitten. Ze huilt zo hard, dat ze
de voetstappen niet hoort aankomen.
“Mevrouw, waarom huil je? Wie zoek je?” hoort
ze. "0 meneer! Heeft u mijn vriend gezien? Hij is
weg... Hebben ze hem meegenomen? Weet u
waar Jezus is?” ratelt ze. Ze hoopt z6 dat hij wat
gezien heeft.

“Maria’, zegt de man. Met een ruk kijkt ze op.
Voor haar ziet ze het vertrouwde gezicht.
"Meester!” roept ze. Zo snel als haar voeten haar
kunnen dragen, rent ze op hem af, haar armen
gespreid. “Raak me niet aan, dat kan nog niet’,
hoort ze. “Maar ga naar de stad en vertel wat je
gezien hebt”. Het kost haar moeite om Jezus
weer de rug toe te keren. Maar ze weet dat dit
haar taak is. En zo snel als ze kan, rent ze naar de
stad. Dit méét iedereen horen!



Kerkrentmeesters

Abonnement Lichtbron

€ 15,- per jaar.

Al een jaar lang ontvangt u regelmatig dit kerkblad, de nieuwe
Lichtbron. Wat fijn om te horen waren de positieve reacties op dit
nieuwe blad zeker ook fijn voor de redactie die elke keer weer
met inzet van veel tijd en zorg deze verzorgen.

Gezien het feit dat de drukkosten in de loop van vorig jaar iets zijn
gestegen en ook dit jaar zal hier wel een verhoging aankomen,
hebben we besloten om de abonnementskosten te verhogen naar

Wilt u dit bedrag voor 1 mei a.s. overmaken naar het
rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Gorredijk NL33 RABO 0322 9847 26

(Let op: u ontvangt hiervoor geen acceptgirokaart meer)

1 mei 2023

Opheffen ING rekening

Zoals u in de colofon in voorgaande edities
van de Lichtbron hebt kunnen lezen, heeft
het College van Kerkrentmeesters twee
betaalrekeningen namelijk bij de Rabobank
en de ING bank.

Nu willen we deze laatste rekening bij de ING
opzeggen, dit omdat er maandelijks niet

heel veel mutaties via deze bank lopen maar
toch de maandelijkse kosten hiervoor erg
hoog zijn, gemiddeld € 25,- per maand.

Daarom het verzoek van het college om dit
rekeningnummer niet meer te gebruiken.
Mocht u wel in uw eigen bank “periodieke
betalingen” hebben ingevoerd welke
overgeboekt worden naar dit nummer, wilt u
deze dan spoedig wijzigen en het Rabobank
rekeningnummer gebruiken? Hartelijk dank!

Toegezegd en ontvangen kerkbalans
U kunt in dit overzicht Toegezegd en
ontvangen kerkbalans 2022 zien dat nog
niet alle gelden zijn binnen gekomen.

Wilt u dit nakijken en indien mogelijk nog
overmaken met vermelding kerkbalans
2022. We begrijpen dat door een

gewijzigde financiéle situatie u niet
(helemaal) aan het toegezegde kunt
voldoen.
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Hallo allemaal,

Het jeugdwerk draait volop. De kinderdienst en
Clubs zijn druk bezig met het project voor
Moldavié. Er is al veel geknutseld en zelfs
getimmerd.

De komende maand staan ook weer een aantal
leuke activiteiten op de planning en PUBcafe
gaat weer op Jacht!

Wat staat er op de planning:

1 april: Jeugdienst in de avond
11 juni: Fair voor Moldavie

We zien jullie graag!

Groetjes,
Janine en Marielle

Clubnieuws

Wat een geweldige avond hadden we in februari, mede mogelijk gemaakt
door Han Taekema. De kids hebben hard geklust aan vogelhuisjes. Alle
kinderen hadden een hamer mee, die uiteindelijk niet nodig was, omdat er

met schroefmachines gewerkt mocht worden.

Tijdens het klussen natuurlijk een kleine versnapering en toen in de huisjes

in de beits gezet. Han nogmaals bedankt!

Volgende clubavond is weer
een gezamelijke avond met
pubercafé en gaan we
jachtseizoen doen, we gaan
er een gezellige avond van
maken. Tot de 11de maart!

Groetjes,
Ans en Lyanne

jeugd@ontmoetingskerkgorredijk

jezocht!

Hulg

=]
(V]

Voor het komende half jaar zoeken we
voor de volgende activiteiten hulp:
Kinderoppas, tijdens de kerkdienst in de
consistorie: 23 april en 21 mei.
PUBercafe, zaterdagavond van
19.30-21.00 uur: 8 april.

Aanmelden kan bij Janine van der Kooi
(06-41694695)

Kinderoppas

De data voor de komende periode zijn:

Kinderoppas inde Kinderoppas in de

consistorie kerkzaal
- 19 maart - 2 april
- 23 april -9 april
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FRYSLAN FOAR

Wat een leuk project en wat doen de kinderen goed mee. Er is de ARG
afgelopen weken al flink geknutseld voor de fair die op 11 juni plaats
vindt, met alle inkomsten voor Moldavié.

Ook is Rainbow al bij een aantal kinderen thuis geweest, en er zijn al
behoorlijk veel klusjes gedaan. Zo zijn er muffins gebakken en verkocht,
koekjes gebakken, planten gesjouwd, zijn er al vele tuinen opgeknapt,
schattig gekeken, geholpen met was en noem maar op.

De komende keren zijn we even niet aan de knutsel voor de fair.

Begin maart was er een gezinsdienst. 19 maart gaan we de buitenlucht
weer eens in. En op 2 april gaan we ouderwets Palmpasenstokken
versieren. Genoeg leuks op de planning.

We kijken weer uit naar een mooie ochtenden.
Tot dan!

Team kinderdienst:
Antje, Dukke, Tytsia, Tineke, Jessica en Lyanne

Zaterdag 11 februari stond PUBercafé in het teken van de liefde, want het was bijna Valentijnsdag.
We hebben het gehad over de verschillende soorten liefde die in de Bijbel voorkomen. Daarna
hebben we het spel 'Contact’ gespeeld, dat gaat over vriendschappen en relaties. Interessante (en
soms moeilijke) vragen kwamen voorbij. Bijvoorbeeld: wat zou jij doen als je merkt dat een leraar
een jongen uit de klas niet mag en dat duidelijk laat merken?

Zaterdag 11 maart gaan we samen met club Jachtseizoen doen! Wie slaat er op de vlucht en wie
gaat de vluchtende opsporen?

En oh ja, zaterdag 1 april is de Jeugddienst. Het PUBercafe zet de dienst in elkaar en stel ook zelf de
band samen. Hoe leuk is dat?! Het thema van de dienst is: 'Humor!' Je bent van harte welkom!

13
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Ontmoeting

Aan tafel (Paasontbijt)

Dit jaar willen we, net als vorig jaar, een Paasontbijt organiseren. Op
eerste Paasdag 9 april om 8.45 uur staan de tafels weer feestelijk gedekt
klaar. We hopen ook u hier weer te ontmoeten. De maaltijd is voor jong
en oud. Verdere informatie volgt later op de nieuwsbrief.

U kunt zich opgeven bij Joke Rudolphy of Renny van der Wal bij
voorkeur via de mail (zie e-mailadressen onderaan). Opgeven graag
voor 4 april. Ook komt er een intekenlijst te liggen in de kerk op de
leestafel.

Graag horen we ook of er dieetwensen zijn, dan proberen we hier
rekening mee te houden. Wees welkom op 1e Paasdag!

Mail Joke: jrudolphy@home.nl
Mail Renny: r.a.wieringa@home.n|

Bingo
Op zaterdagavond 15 april organiseert de jeugd van PUBercafé een bingoavond. ledereen is van
harte welkom om een avondje bingo te spelen. Op de avond zelf zijn de bingokaarten te koop en
de opbrengst hiervan is voor het kamp van de jeugd. Zet de datum alvast in je agenda!

Meer informatie komt zo snel mogelijk. We zien jullie graag, tot dan!

Groet,
Anna, Birte, Brend, Floris Jan, Lars, Marit, Mats Jesper, Mette, Senne, Tessa, Nynke, Siegrid, Silje,
Yvonne en Yuri.

Bijbelleesrooster 2023

Af en toe komt de vraag naar het bijbelleesrooster van het Ned. Bijbel Genootschap, zoals eerder in
het kerkblad stond. Het rooster vanaf maart 2023 ligt op de tafel in de hal. U kunt deze meenemen.
U kunt ook contact opnemen met ds. Lafeber.

BIJBELKRING Prediker Gespreksgroep 25-40 jaar

In 2023 komen we bij elkaar op woensdag: De eerstvolgende keer is op dinsdag 7 maart.
29 maart We beginnen om 20.00 uur en wij eindigen
26 april 21.30 uur.




N : zonkracht is Hij, licht in mensen,
dat wi ar bevrijden en oen leven,
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.

Uit: Gezongen liedboek: De tafel der armen (401)
~ Tekst: Huub Oosterhuis
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Yn Petear

Yn petear mei...Hielke van der Meulen

Het is alweer even geleden dat we Hielke van
der Meulen achter het orgel van onze
Ontmoetingskerk aantroffen. Wat echter niet
betekent dat hij in de voorbije periode niet
speelde. Want dat deed ie wel degelijk, met
dezelfde (volle) inzet die we als kerkgangers van
hem gewend zijn. Zij het wel elders in de regio.

‘Foar my falt it net ta om 'nee’ te sizzen
wannear't ik frege wurd om spylje te kommen;,
licht Hielke toe. ‘Dértroch spile ik by toerbeurt
uteinlik yn trettjin ferskate tsjerken. Fiersten te
folle fansels, mar dat oantal ha'k Gndertusken al
aardich werom bringe kind. Mar drok is en
bliuwt it!

Met andere woorden, Hielke van der Meulen is
als organist nog steeds 'going strong’ en
wellicht dat we daar in onze kerk binnen
afzienbare termijn weer eens getuige van
mogen zijn.

'Us heit krige it mei fan myn pake,
dus koe't net utbliuwe dat ik der
ek oan leauwe moast’

Want het bespelen van het kerkorgel zit Hielke
in het bloed. En dat kan ook niet anders als we
weten dat zijn vader Anton en grootvader
Hielke senior hem daarin al voorgingen. En
beiden in die hoedanigheid ook nog steeds
actief zijn. ‘Us heit krige it mei fan myn pake,
dus koe't net utbliuwe dat ik der ek oan leauwe
moast, vertelt Hielke lachend. ‘Mar dat wie gjin
straf hear!

Helemaal waar is het laatste overigens niet.

Zo lazen we enkele jaren geleden in de ‘Sa!’ dat
de destijds tienjarige Hielke na afloop van zijn in
Lemmer genoten orgellessen regelmatig
huilend bij pake Hielke, die hem meestal
vergezelde, in de auto zat. Orgellessen die door
heit Anton bij organist Jan Overbeek,
schoonzoon van de in orgelkringen befaamde
Piet Zwart, geregeld waren.

'Ik woe no ienkear spylje wat ik moai fun"

In diezelfde ‘Sa!’ vertelt Hielke dat voornoemde
Overbeek heel veel van hem vergde, vooral in
het begin. En als Hielke daar dan moeilijk over
deed, kreeg hij van zijn leermeester te verstaan:
Je wilt toch beter worden dan de
daorpsorganist?’ Overbeek wilde zelfs dat hij
naar het conservatorium ging, maar daar voelde
Hielke niets voor. ‘lk woe no ienkear spylje wat
ik moai fin) zei hij in voornoemde ‘Sal"

Voetballen bij UDIROS

Geconfronteerd met het in het weekblad
beschrevene verschijnt op het gezicht van
Hielke een glimlach. Vergezeld van de woorden:
'Sa wie't en ist ek bleaun’ Tussen zijn muzikale-
en schoolbesognes door zocht, én vond, Hielke
in die periode veel afleiding in de actieve
voetbalsport. Als geboren en getogen
Nieuwehornster was er maar één club die
daarvoor in aanmerking kwam: de plaatselijke
omnium sportvereniging UDIROS ('ds doarp is
ryk oan sport’).



Yn Petear

Zijn plaats in het elftal was in het doel, dat hij
tijdens wedstrijden met bravoure verdedigde.
Toen hij de seniorenleeftijd bereikte, deed zich
echter een probleem voor. ‘Doe moast ik
ynienen op de sneinen yn aksje, wat fan thus ut
‘not done’ wie. Yn Nij Beets wie wol in
sneonsklup, Blue Boys, dus doe bin’k dér
fuotbaljen gongen. Ik ha der in moaie tiid han!

Terugkomend op zijn ontwikkeling als organist
is het opmerkelijk dat Hielke als 14-jarige al een
kerkdienst begeleidde. Dat was in Katlijk, waar
hij inviel voor heit Anton, die elders
speelverplichtingen bleek te hebben. Hielke
vertelt dat hij daar heel makkelijk in was. Hij
kende die gezangen immers al, dus kostte het
spelen daarvan hem geen enkele moeite.
Hielke: ‘Dat wie fansels noch it jeugdige dat doe
yn my siet, letter bin'k dér folle serieuzer yn
wurden. Ik begin my ta te rieden op de liturgy
en lies ek de tekst fan de ferzen goed troch.
Lykas ik ynspile op wat de dimny dér oer sei. Al
dy dingen meitsje no al hiel wat jierren diel Ut
fan myn tarieding en wize fan spyljen!

Het muzikale leven van Hielke als organist kent
talrijke hoogtepunten. Zoals zijn zesjarige
verbondenheid aan het Interkerkelijk
Streekkoor uit Oudemirdum. Hiermee maakte
hij reizen naar Polen en Duitsland. Ook
begeleidde Hielke, samen met heit Anton, de
kerstsamenzang in de Bethelkerk van Drachten.

'Yn Nij Beets wie wol in
sneonsfuotbalklup, Blue Boys,
doe bin'k dér fuotbaljen gongen’

Extra memorabel is de datum 5 mei 2019, de
dag waarop Hielke een dienst begeleidde in de
Piterkerk in Lippenhuizen. Dominee Ron
Lafeber was toen voorganger. ‘Wylst wy ta
beslut it Wilhelmus spilen en songen, brutsen
by myn frou Marriétte de fluezen troch. Wolst
net witte hoe gau ik dérnei thus wie!

De hiervoor geschetste gebeurtenis was de
aankondiging van de geboorte van hun nu
vierjarig zoontje, Anthonie. Gelukkig voor
Hielke bedroeg die bewuste dag de afstand
naar het thuisfront slechts luttele kilometers.

Hemrik is namelijk de plek waar Hielke en
Marriétte na hun trouwen (4 jaar geleden)
domicilie hadden gekozen. ‘Ik bin op myn
fiifentweintichste op mysels te wenjen gongen,
de tiid wie der ryp foar; blikt Hielke terug.
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Yn Petear

'Earst nei Terwispel en letter, nei't ik mei
Marriette yn de kunde kommen en mei har
troud wie, yn de Himrik!

'Och jonge, oft ik der no wol of
net by wéze kin, soks moat altyd
trochgean, sei beppe. Dy wurden
bliuwe my altyd by’

Hielke vertelt dat het huwelijk bezegeld werd op
het gemeentehuis in Beetsterzwaag en
gezegend in de kerk in Tijnje. Het verdrietige
was dat zijn beppe kort voor de huwelijksdag
was overleden. Toen ze op haar sterfbed lag,
had hij over de aankomende, heuglijke dag nog
met haar gesproken. ‘Och jonge, oft ik der no
wol of net by wéze kin, soks moat altyd
trochgean, sei beppe’ Dy wurden bliuwe my

altyd by!

Een baan in de automatiseringsbranche
Ondertussen is het gezin van Hielke en Marriétte
uitgebreid met dochtertje Lisa-Imkje, dat nu
anderhalf jaar jong is. Hoewel orgelspelen een
prachtige hobby en dito bijbaan is, zijn de
inkomsten niet zodanig dat een gezin ervan kan
leven. Hielke had daar al tijdig in voorzien door
via het VMBO, MBO en vervolgens het
Frieslandcollege te kiezen voor een baan in de
automatiseringsbranche. Network Consultant is
de naam van de functie die hij bij Arrix ICT in
Drachten fulltime vervult. ‘Ik wurkje dér no dik
trije jier en ha't der tige nei't sin!

Hielke vertelt dat ook Marriétte nog volop actief
is in het arbeidsproces. 'Sy wurket yn de
aldereinsoarch, somtiden bést swier, mar it is
wol hielendal har ding!

Muzikale genen ook van mem

Hadden we het al over de doorgegeven
muzikale genen van heit en pake, ook van mem
Wiesje blijkt Hielke het nodige te hebben
meegekregen. ‘Mem hie yn Aldhoarne de
lieding oer it bernekoar ‘Bliid boadskip!

Tot slot filosoferen we nog even over de
eigenschappen waarover een ‘betaft’
kerkorganist moet beschiken. Hielke: ‘It spyljen
yn tsjerke is foar my in kwestje fan gefoel. Net
allinnich wat de meldij oanbelanget, mar ek it
oanfielen fan de sfear en it meigean déryn, Ek it
tema fan de tsjinst is fan ynfloed. Der spylje dus
in hiel soad faktoaren yn mei!

Behalve het begeleiden van de samenzang,
behoren volgens Hielke ook het tussenspel en
de speelimprovisaties tot de skills van een
kerkorganist ‘It is net foar neat dat ik my dér
hieltyd yn oefenjen bliuw!

"It spyljen yn tsjerke is foar my in
kwestje fan gefoel. Net allnne
wat de meldij oanbelanget, mar
ek it oenfielen fan de sfear en it
meigean déryn’



Oproep

Mijn naam is Kees Sietsma. Ik probeer de levens te reconstrueren van mijn ooms die omkwamen in
de 2e wereldoorlog zodat zij kunnen "voortleven”. Twee van de drie ooms Hein en Henk vormden
samen met anderen de verzetsgroep HEIN (Helpt Elkander In Nood) en brachten Joodse mensen
onder. Ze doken o.a. onder in Friesland met medewerking van Gerk Numan (1917) die in uw kerk
getrouwd is op 12 juni 1941 met Elena de Vries. Vader van Gerk, Witte Numan, is in 1920 van
Langezwaag naar Gorredijk verhuisd en op de hoek van de Hoofdstraat en de Brouwerswal een
meubelzaak begonnen.

Er zijn aanwijzingen dat ds. Jacob van der Staal een sleutelpositie had en kon communiceren met
de Groep HEIN. Ook brandstofhandelaar Gooitzen Wissema van de Brouwerwal heeft een rol
gespeeld. Graag wil ik in contact komen met de nazaten van ds. van der Staal, in de hoop dat die
bestaan. Een tweede vraag: zijn er misschien nog oude kerkelijke gemeenteleden die eventueel
ook een rol hierbij gespeeld hebben? Mijn doel is om de desbetreffende Joodse mensen in relatie
met Groep HEIN te identificeren en mogelijk het verhaal van hun familie te vernemen.

K.J.H.H. (Kees) Sietsma Kerklaan 81382 AK Amsterdam Weesp - Nederland.
Telefoon: (0)294 431 655 of mobiel: +31 (0) 622 560 738. E-mail: kees.sietsma@hetnet.nl

Voor eventuele vragen kunt u ook contact opnemen met Anneke van Wijk, tel nr 0615484120.

Kerkdiensten Lippenhuizen

Piterkerk Lippenhuizen

19 maart 2023 10.00 uur Voorgangster kw Linda Wind

6 april 2023  19.30 avondmaal Voorganger ds. Ko Sent

9april 2023  10.00 uur Voorgangster kw Linda Wind. Paasmorgen met Paasontbijt

Oecumenische Christelijke meditatie in Piterkerk in Lippenhuizen

In de veertigdagentijd, ook wel vastentijd genoemd, willen we op de woensdagochtenden tot
Pasen tijd nemen voor bezinning en inkeer. Ook is er gelegenheid om voor iets of iemand een
kaarsje aan te steken. Door middel van een geleidemeditatie willen we stil worden op een
Bijbeltekst. Deze Christelijk meditatie wordt gehouden in de Piterkerk
aan De Buorren te Lippenhuizen. De inloop is om 9.15 uur en u kunt in
stilte plaatsnemen en luisteren naar Taizé liederen. De meditatie begint
om 9.30 uur tot ongeveer 10.00 uur, daarna is er gelegenheid om in het
zaaltje van de kerk samen koffie/ thee te drinken. Wees welkom!




Kerkdiensten

ZONDAG 19 MAART 4e zondag 40dagentijd 9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber kinderoppas in consistorie, kinderdienst in jeugdzaal

Collecte: Edukans

Edukans biedt jonge (ex)gevangenen een tweede kans, door hen een opleiding te geven,
zodat ze na hun vrijlating hun eigen bedrijf kunnen opstarten. De gevangenisopleiding
geeft hoop voor hun toekomst.

ZONDAG 26 MAART 5e zondag 40dagentijd 9.30 uur

Voorganger: dhr. Gooitzen Riemersma

Collecte: Hospice Smelnehaven Drachten

Zorg voor de kwetsbare mens, in hun laatste levensfase, is een diaconale taak bij uitstek. Het
Hospice streeft er naar mensen in de terminale levensfase (en hun familie) een thuis te bieden, hen
te helpen en te begeleiden. Een groot aantal vrijwilligers zet zich hiervoor in, ondersteund door
professionele werkers uit de gezondheidszorg. Onze bijdrage wordt gebruikt voor gasten die
financieel niet in staat zijn een bijdrage te doen voor hun opname.

ZATERDAG 1 APRIL jeugddienst 19.00 uur

Een jeugddienst, nu eens niet op de zondagmorgen maar op de zaterdgavavond.
Thema: humor!

Met goochelaar Elmar Hofstee, een band vanuit de gemeente zelf, een kahoot-quiz...!
ledereen is van harte welkom, het belooft wat te worden!

ZONDAG 2 APRIL  doopdienst palmzondag 9.30 uur

Voorganger: ds.Ron Lafeber kinderoppas in de kerk, kinderdienst in jeugdzaal
In de dienst wordt Jan Anne (roepnaam Nyk) zoontje van Willem en Anita v.d.Zwaag-Donker
('t Leantsje 70) gedoopt.

Collecte: Artsen Zonder Grenzen

Artsen Zonder Grenzen is een internationale humanitaire organisatie, met als doel om levens te
redden, en het leed van mensen in gevaar te verminderen, door medische zorg te verlenen, daar
waar dit het meest nodig is.
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Kerkdiensten

WITTE DONDERDAG 6 APRIL 19.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

We vieren op deze bijzondere dag met elkaar de Maaltijd van de Heer

Collecte: Bloemenfonds

De collecte bij de avondmaalsviering is voor ons eigen bloemenfonds. Zo kan er elke week een
mooie bos bloemen vanuit de kerk naar een (ziek) gemeentelid gebracht worden.

VRIUDAG 7 APRIL Goede VrijJdag Oecumensche viering in RK kerk

Voorgangers: dhr. Daan v. Dijk en ds. Ron Lafeber
Samen gedenken we op deze avond het lijden en sterven van onze Heer.

ZATERDAG 8 APRIL Stille Zaterdag 22.00 uur

Voorganger:  ds. Ron Lafeber
We vieren de overgang van donker naar licht, van graf naar opstanding, we gedenken onze doop.

ZONDAG 9 APRIL  Paasmorgen 10.00 uur

Voorganger:  ds. Ron Lafeber paasontbijt, kinderen in de kerk

Collecte: Fryslan foar Moldavié

We collecteren voor ons drie jaarlijkse doel: Moldavié. Door armoede en werkloosheid werken veel
inwoners in het buitenland, waardoor veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel
kerken weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen
zijn. Via Moldovon Christian Aid (MCA) worden diaconale initiatieven ondersteund en worden
jongeren getraind zodat zij ouderen kunnen helpen. Zo zijn jong en oud wat minder alleen.

ZONDAG 16 APRIL 9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

Collecte: Wycliffe (Bijbelvertalers)

Doordat de bijbel voor hen vertaald wordt, krijgen mensen in uitzichtloze situaties hoop. Door het
kunnen lezen van de bijbel, leren zij Jezus kennen en vinden ze troost in al hun gebrokenheid. Met
onze steun, kunnen steeds meer mensen bereikt worden met Gods Woord, in hun eigen taal.

ZONDAG 23 APRIL 9.30 uur

Voorganger:  ds. Ron Lafeber kinderoppasin consistorie, kinderdienst in jeugdzaal

Collecte: Bartimeus fonds

Als vervolg van de collecte van vorige week, collecteren we vandaag voor het geschreven Woord in
de GROOT LETTER BIJBEL, voor mensen die slechtziend of blind zijn. Zo kunnen ook zij Gods Woord
blijven lezen.
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Soberheid KiK

Mevrouw Bontje en de dominee lopen door het zijpad  ‘Allemensen!” kreunt hij, ‘Dit wist ik niet. Maar ... dit

naar de trap die naar de kerkzolder leidt. Kik volgt ze is te veel werk voor ons tweeén, mevrouw Bontje!’
nieuwsgierig. Wat gaan ze doen met die bezems en ‘Neenezs! NU moeten we doorzetten!” zegt zij beslist.
vuilniszakken? ‘EINDELIJK is het zo ver, meneer ‘Als u de knutsels in vuilniszakken stopt, dan doe ik de
dominee!’, roept de kosteres blij, ‘De BEZEM erdoor! kranten en de kleren.” De dominee kan het niet goed.

Weg met die overbodige spullen!” ‘Nou en of, zegt de Hij wil elk knutselwerk bewaren. Elke krant is interes-
dominee, ‘want preken over soberheid kan ik wel, maar  sant. Mevrouw Bontje pept hem op: ‘Straks is de hele

ik moet ook het goede voorbeeld geven!’ Kik klimt zolder vrij! Versoberen geeft RUIMTE! “Warempel,
achter ze aan, de eerste trap op, en de tweede. Dan mompelt de dominee, ‘het kan wel een jongerenzolder
staan ze op de enorme zolder onder het schuine dak. worden!!’ Ineens gaat het opruimen makkelijk.

Het is er koud en duister. Mevrouw Bontje knipt het Kik hupt weer naar beneden. Dit moet ik de muizen
licht aan en de dominee krijgt de schrik van zijn leven. vertellen, denkt hij. Maar hoe? ... ‘Er komt een

De zolder staat stampvol kasten, stoelen, kapstokken, jongerenzolder en ... jullie raken je speelplek kwijt”

dozen. Er liggen knutsels, kranten en ... muizenkeutels.  Versoberen, dat vinden de muizen vast moeilijk!

- Versoberen geeft ruimte en vasten geeft rust. —
‘Soms is het niet nodig, soms is het een must! —

~ Kun jij consuminderen, of koop je steeds meer?

- En denk je: vooruit maar, iets nieuws, nog één keer

| Ben je dan tevreden, of jeukt het weer gauw? -
Je kast is propvol en waar laat je het nou? Q)]) .

"Tﬁtdat ie tu -ﬁ?eel spulletjes Iee{t =

- Maak vee "igrdagpn ruamte, bid, mijmer en vast. ~iI."_
: Ha__._iﬂn._, ZiEL phr 0pge ulmda ka,st,

Uit de Bl]bEl

Jezus zei: Maak je 9een grote zorgen over wat je zult eten
wat je zult drinken, welke outfit Je qan moet trekken.

Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt.
Zoek eerst het koninkrilk van God en zijn gerechtigheid,
dah krijg Je dat alles erbi).

/| ks Warjet de Jong
aar Mattelis 6,31-33 :

S f Tekeningens M. Jurriens



