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Colofon

De Lichtbron is een uitgave van de Protestantse
Gemeente van de Ontmoetingskerk Gorredijk.
De Lichtbron verschijnt acht keer per jaar.

De abonnementskosten zijn 15,00 euro per jaar.

Redactie

Marielle de Jong Elsbeth Sonnega
Tryntsje Koops Bert Veenstra
Piet Smits

Foto's: Ans Stornebrink-Boorsma

Kopij (t/m 26 april 2023) voor de volgende
Lichtbron kun je voor 1 maart mailen naar:
delichtbron@ontmoetingskerkgorredijk.nl
Of lever het in, in de brievenbus bij Klaproas 4.

Jeugdpagina
Kopij voor de jeugdpagina? Stuur dan een e-mail
naar jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Website

www.ontmoetingskerkgorredijk.nl
Beheer: admin@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Digitale Nieuwsbrief

Elke week verschijnt een digitale nieuwsbrief. Wil
je deze ook ontvangen? Meld je dan aan via de
website www.ontmoetingskerkgorredijk.nl

Bezorging

De Lichtbron wordt bij je thuis bezorgd. Heb je
vragen over je lidmaatschap of de bezorging,
neem dan contact op met Piet Smits via
p.fsmits@hetnet.nl of telefoonnummer 462340.

De redactie behoudt zich het recht voor om de
aangeboden kopij te redigeren.

Adres Ontmoetingskerk
Schansburg 3

8401 RX Gorredijk

Telefoon: 0513-462491

Scriba

De functie van scriba is vacant. Contact-
persoon voor de kerk en kerkenraad is
Anneke van Wijk, Rattelwacht 18.
Telefoonnummer: 06-15484120 of e-mail:
kerkenraad@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Koster/ beheerder

Froukje Jongsma

Spaltenbrége 10, Terwispel
Telefoon: 0513-464643
koster@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Ledenadministratie

Marga Lafeber - tel. 856771

De Helling 41, 8401 TT, Gorredijk

e-mail:
ledenadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Predikant

ds. Ron Lafeber - tel. 856771

De Helling 41, 8401 TT Gorredijk

e-mail: rmlafeber@home.nl

ds. Lafeber heeft op zaterdag zijn vrije dag

Bank /girorekeningen

College van Kerkrentmeesters
IBAN NL33RABO 0322 9847 26
IBAN NL19INGB 0008 9803 26

Diaconie Ontmoetingskerk
IBAN NL74RABO 0322 9038 66

Missionair Werk
IBAN NL26RABO 0306 4106 56

Financiéle administratie CvK
finadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl
Ook voor vragen Kerkbalans

E-mailadressen
kerkenraad@ontmoetingskerkgorredijk.nl
kerkrentmeester@ontmoetingskerk
gorredijk.nl
diaconie@ontmoetingskerkgorredijk.nl
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Alweer een jaar voorbij...

Wanneer er iets heel ingrijpends in je leven is
gebeurd, dan hoop je dat na verloop van tijd je
leven toch weer een beetje op de rails komt.
Maar daar is veel tijd voor nodig, dat gaat nooit
van het ene op het andere moment. Dat is een
lange weg en gaat stapje voor stapje.

Pagina 17

Uitnodiging!

Op zondagmiddag 26 maart
is er weer een maaltijd voor
iedereen die alleenstaand
of alleengaand is. Het is niet
nodig om kerkbezoeker of
lid te zijn van de kerk,
iedereen mag aansluiten.

Pagina 19
Yn Petear.. Linda Wind

Sinds 3 oktober 2021 is Linda bij de Protestantse

gemeente Lippenhuizen-Hemrik werkzaam als
kerkelijk werker. Gelet op het voorgenomen

samengaan met onze gemeente, een bij uitstek

geschikte gelegenheid voor een nadere
kennismaking. Het werd een mooi interview!

Kerkenraadsvergaderingen

De kerkenraad vergadert elke vierde
dinsdagavond van de maand. Behalve in de
maanden juli, augustus en december.

De vergadering begint om 19.45 uur.

Vergaderingen college
kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters vergadert
elke 1e woensdag van de maand om 19.45 uur.
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Van de redactie

Het nieuwe jaar 2023 is alweer een
maandje van start. Qua weer was het
typisch Nederlands: grijs, nat en saai.
Laten we dan maar hopen op een mooi,
Zonnig voorjaar!

Wat zeker weer voor de deur staat, is de
Top2000 dienst. Op zondag 5 februari
gaat ds. Gerard Rinsma na lange tijd weer
bij ons voor in een kerkdienst. Hij pakt
z'n gitaar op en gaat samen met ons op
zoek naar het mooiste liefdeslied ooit
geschreven, Heb jij een suggestie? Die
horen we graag. Insturen kan via een
mailtje of belletje/appje naar Renny van
der Wal. Zelf zou ik kiezen voor Your
Song van Elton John. Prachtig!

Ook de jeugd heeft de afgelopen tijd niet
stilgezeten en heeft nieuwe plannen
voor 2023. Zo gaan de leiding en de
kinderen van de kinderdienst aanhaken
bij een groot project waar meerdere
gemeenten uit Friesland aan mee doen:
Fryslan voor Moldavie. Moldavie is het
armste land van Europa waar veel
eenzame ouderen en arme kinderen
wonen. De Ontmoetingskerk steunt dit
project de komende drie jaar.

Wij als redactie hopen dat jullie deze
Lichtbron weer met veel

plezier lezen. Wij maken

hem in elk geval nog

steeds met veel plezier.

Elsbeth Sonnega f)

Hoofdredacteur De Lichtbron f I"'""
I




"Het Woord
is mens
geworden"
Johannes 1: 14

Alweer een jaar voorbij.....

De tijd gaat snel. Ik denk dat bijna iedereen dat wel
kan beamen. Je hebt de kerstspullen opgeborgen en
je denkt: "nu duurt het weer een heel jaar voordat het
weer kerst is". Maar voor je het weet, is het alweer
zover en kunnen de dozen weer tevoorschijn worden
gehaald en kan de kerstboom alweer opgetuigd
worden.

Datzelfde geldt natuurlijk voor de jaarwisseling.

Zeker, het kan een gezellige, drukke tijd zijn, de weken
rondom kerst en oud en nieuw.

Maar misschien moet je ook wel zeggen: een bewogen
tijd. Want: een tijd waarin de gevoelens van veel
mensen meer dan ooit gaan spreken. Onwillekeurig
gaan de gedachten toch terug naar wat er achter je
ligt. Naar het afgelopen jaar en wat daarin gebeurd is.
Naar de situatie van vorig jaar kerst, die toen nog
zoveel anders was dan nu. Zoveel béter.

Natuurlijk, voor velen van ons was het jaar 2022 als
zovele andere jaren.

Maar voor sommigen is het een jaar geweest die diep
heeft ingesneden in hun leven.

En die denken: "het komt nooit meer goed!

Het wordt nooit meer als voorheen."

Mooie dagen: die tijd van het feest van de geboorte
van Jezus. Maar voor sommigen ook: moeilijke dagen.
Want, als je er voor staat, kun je verzuchten: hoe kom
ik er doorheen? Waarschijnlijk niet zonder tranen en

pijn.

Wanneer er iets heel ingrijpends in je leven is gebeurd,
dan hoop je dat na verloop van tijd je leven toch weer
een beetje op de rails komt.

Maar daar is veel tijd voor nodig, dat gaat nooit van
het ene op het andere moment.

Dat is een lange weg en gaat stapje voor stapje.



Pastorale

Het kerstfeest spreekt nog altijd tot de
verbeelding. De kerkdienst op kerstavond is van
oudsher altijd goed gevuld.

Na twee jaar op die avond een lege kerk te
hebben gehad vanwege de corona-lockdowns,
konden we dit jaar verheugd constateren dat
mensen de weg naar de kerk weer hadden
kunnen vinden.

Wat is er ook mooier dan de boodschap van een
klein, pasgeboren kind?

Nieuw leven dat hoop geeft aan de wereld.

Maar er zijn ook mensen die moeite hebben met
het kerstfeest. Die zich afvragen: "waarom is
God op déze manier in deze wereld gekomen?
Als een kind?

Had Hij niet veel beter in één keer de hele
situatie op aarde kunnen veranderen?"

In de Bijbel lezen we dat God dat niet gedaan
heeft. Hij gunt ons de tijd. Om te kiezen voor
Hem. Om te kiezen voor dat kind, dat weerloos
in de wereld is gekomen om in Zijn liefde te
overwinnen. God is een God die om ons
bewogen is geweest en nog steeds is.

Die Zijn liefde zal doorzetten in harten van
mensen. En in de wereld.

Hij weet dat wanneer er iets heel moeilijks, maar
ook iets heel moois, heeft plaatsgevonden, je
mensen daarna nooit moet overweldigen. Er is
tijd nodig het te verwerken. Dat gaat langzaam.
Stapje voor stapje.

En met de geboorte van de Zoon is God
begonnen te bouwen aan een nieuwe
toekomst.

En in Jezus nodigt Hij ons uit om mee te doen.
We krijgen van Hem de kans om te groeien en
te rijpen in geloof, in hoop en in liefde.

Zoals ik ergens las: 'doe als God, word méns!

Vandaar dat we in de kerstdagen eerst naar
Bethlehem zijn gegaan. Want dédar mochten we
het kind zoeken. Klein, arm, weerloos.

En daar in Bethlehem mochten we God vinden.
Hij, die met ons door het leven wil gaan.

Want z6 werd dat kind ook genoemd:

God mét ons.

En met Hem zal het zeker lukken toekomst te
vinden. Dat belooft Hij ons.

Ook als 2022 nou niet bepaald een jaar was dat
we graag over zouden willen doen.

Want natuurlijk nemen we de tegenslagen en
het verdiet van het oude jaar met ons mee,
maar z6 kunnen we aan Zijn hand wel het
nieuwe jaar in.




Kerkenraad

Nieuws van de kerkenraad

De drukke decembermaand, waarin we als
gemeente gelukkig voor het eerst na twee jaar
weer samen kerst in de Ontmoetingskerk
mochten vieren, ligt achter ons. We richten ons
nu op de reguliere kerkelijke zaken.

Zo vraagt de jaarlijks terugkerende actie
Kerkbalans de nodige
aandacht en we
hopen van harte dat
we ook dit jaar weer
op uw onontbeerlijke
financiéle steun
mogen rekenen.

Actie
Kerkbalans

Verder zal dit jaar veel aandacht helaas uit
moeten gaan naar het verder beheersbaar
maken van de onkosten. We zullen u via de
verschillende kanalen hiervan op de hoogte
houden.

Uiteraard krijgen de financiéle perikelen ock een
plaats op de agenda voor de volgende
gemeenteavond.

Tijdens de coronaperiode bleek dat we ook
langs de digitale snelweg kerkelijk betrokken en
actief kunnen blijven. Nu de kerkgang weer
steeds verder normaliseert, dreigt het gevaar
dat er minder aandacht is voor onze op deze
digitale verbinding aangewezen
gemeenteleden. We gaan daarom nadenken
over de vraag hoe we deze kerkleden actiever
bij de diensten kunnen betrekken.

Het samengaan met Lippenhuizen/Hemrik,

zo is het streven, moet dit jaar vaste contouren
krijgen. Maar voor de kerkenraad dit met de
gemeente kan bespreken, moeten er eerst nog
een aantal zaken worden geregeld. We hopen
dat het tijdpad in het eerste kwartaal van dit
jaar kan worden vastgesteld.

Wietze Kooistra
voorzitter



Diaconie

Autorijden
Mevr. Knol

Mevr. van Eunen
Mevr. E. Houweling

15 januari Els Hoogeveen
22 januari Harm Geerligs
29 januari Teake Hoekstra
5 februari Folkert Veenstra
12 februari Els Hoogeveen
19 februari Harm Geerligs
26 februari Teake Hoekstra
5 maart Folkert Veenstra
12 maart Els Hoogeveen
19 maart Harm Geerligs
26 maart Teake Hoekstra

Wilt u vervoer?
Alleen zondagochtenden zijn ingepland. Wilt u vervoer naar de kerk? Neem dan contact op met
Harm Nieuwland via




Diaconie

Fryslan foar Moldavié:
Samen in actie!

Bijzonder, een hele classis die zich inzet voor
mensen in moeilijke omstandigheden! Dat is
Fryslan foar Moldavié: een samenwerkings-
verband van protestantse gemeenten die vier
projecten van Kerk in Actie in het armste land
van Europa steunen.

Op de zendingszondag 19 februari is de start
voor onze gemeente. Wij gaan gemeentebreed
de komende drie jaar ons inzetten.

Meer informatie staat ook op de jeugdpagina in
dit kerkblad op pagina 12. De kinderdienst start
zondag 29 januari met hun project: Samen in
actie! Fryslan foar Moldavié.

Projectgroep Ontmoetingskerk Frysldn
foar Moldavié,
Catharina, Sietske, Antje T.

Avondmaal met brood en wijn
kan ook glutenvrij!

De Avondmaalsvieringen van de
Ontmoetingskerk zijn er meerdere keren per
jaar. Tijdens de viering is er dan brood, wijn en
druivensap.

Voor de volgende vieringen willen wij van de
diaconie graag inventariseren of er misschien
mensen zijn die een glutenintolerantie of
glutenallergie hebben.

Het is dan de bedoeling dat er tijdens het
Avondmaal naast brood ook glutenvrij brood
wordt aangeboden.

Wilt u deelnemen aan het Avondmaal met
glutenvrij brood? Geef dat dan door aan Henny
Pander of Antje Taekema van de Diaconie.

ZO! AL DIE PAPIEREN ZIJN OPGERUIMD!
EN WAT IS UW GOEDE VOORNEMEN?

ZUCHT... MIIN PREKEN NIET
MEER LATEN RONDSLINGEREN...



Kerkrentmeesters

Beheerder/koster

Froukje Jongsma, onze beheerder/koster van
het kerkelijk gebouw, gaat vanaf januari 2023
voor de helft minder werken. In het weekend is
Froukje vrij.

Heb je een bijeenkomst in de kerk? Dan ben je
zelf verantwoordelijk voor koffie/thee en de
inrichting van de zalen. Froukje verzorgt géén
koffie. Overdag niet en s avonds ook niet. Ook
worden door haar géén zalen ingericht.

Zelfredzaamheid

Nu Froukje minder gaat werken, wordt van de
gemeenteleden meer zelfredzaamheid
verwacht:

* ledere groep noteert zelf de geplande
activiteit/vergadering minimaal een week
vooraf in de agenda. Daarbij vermeld je de
aanvangstijd, aantal personen, naam
contactpersoon en telefoonnummer.

Graag wijzigingen of afzeggingen zo snel
mogelijk doorgeven.

* Bij vergaderingen en overige activiteiten zet je
dus zelf zelf koffie en ruim je netjes alles op.

* Je richt zelf de zaal in zoals je dat wilt voor de
bijeenkomst. Ben je klaar? Dan zet je alles weer
terug in de oorspronkelijke opstelling.

* Je controleert altijd de vaatwasser: zit de
vaatwasser vol met schone vaat, dan ontruim je
hem. Heb je vieze vaat, dan zet je dat in de
vaatwasser en je zet de vaatwasser aan als deze
vol is. controleren ontruimen en of inruimen.

* Je laat het gebouw netjes achter en je sluit de
deur af.

Heb je een vraag of wil je graag vergaderen in
de kerk? Stuur dan een mail naar:
koster@ontmoetingskerkgorredijk.nl
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Hallo allemaal,

Een nieuw jaar, de tweede helft van het kerkelijk
jaar en weer nieuwe plannen.

De kinderdienst start weer een mooi project dat
deze keer doorloopt tot in juni.

Ook club en PUB-ercafe zijn in januari al weer bij
elkaar gekomen en zijn gestart met een
escaperoom en PUB-quiz.

We hebben nog wel wat extra hulp nodig. Onder
andere voor de kinderoppas en het PUB-ercafe.
Lijkt het je leuk om een keer te helpen laat het
dan weten aan Janine.

Wat staat er op de planning:

5 maart: Gezinsdienst
1 april: Jeugdienst in de avond

We zien jullie graag!

Groetjes,
Janine en Marielle

In december hadden we een gezellige avond
samen met het pubercafé en zijn we gaan bowlen,
alle kids waren er. En aan alle ouders die wilden
rijden: hartelijk bedankt!

In januari zijn we weer verdergegaan met club, die
avond hebben we een escaperoom gedaan. Of de
kids ontsnapt zijn? Dat lezen we in de volgende
Lichtbron.

De volgende clubavond is op 18 februari.

Groetjes Ans en Lyanne

jeugd@ontmoetingskerkgorredijk

Voor het komende half jaar zoeken we
voor de volgende activiteiten hulp:
Kinderoppas, tijdens de kerkdienst in de
consistorie: 19 februari, 23 april en 21 mei.

PUBercafe, zaterdagavond van
19.30-21.00u: 11 februari.

Aanmelden kan bij Janine van der Kooi
(06-41694695)

De data voor de komende periode zijn:

Kinderoppas inde Kinderoppas in de

consistorie kerkzaal

- 29 januari - 5 februari
- 19 februari - 5 maart

- 19 maart -2 april




FRYS W\ FOAR

Een nieuw jaar, een nieuw project! En wat voor één. We haken aan bij een
groot project waar meerdere gemeenten uit Friesland aan mee doen:
Fryslan voor Moldavie. Moldavie is het armste land van Europa waar veel
eenzame ouderen en arme kinderen wonen. De Ontmoetingskerk steunt dit
project de komende drie jaar. In het eerste halfjaar gaan wij daar als leiding
en kinderen van de kinderdienst een hele grote bijdrage aan leveren.

Het thema voor het kinderdienstproject luidt: 'de koning te rijk. Als mensen
zeggen dat iemand 'de koning te rijk is, gaat het niet altijd over geld. Vaak zeggen mensen dat als
iemand ergens blij of gelukkig mee is. Maar waar word je eigenlijk gelukkig van? Wanneer ben je
echt een 'rijk' mens? In de komende weken, en ook in de 40 dagentijd en na Pasen, denken we daar
met de kinderen over na tijdens het project 'de koning te rijk.

In de bijbelverhalen ontdekken we dat je rijk kunt worden door dingen weg te geven. Als je
vriendelijkheid uitdeelt, vrolijkheid of zorgzaamheid, dan worden jij en de ander daar rijker van.
Zouden we dat ook gaan voelen als we de arme mensen in Moldavie gaan steunen? Wij gaan dit
samen ontdekken. Het project duurt deze keer langer dan dat jullie gewend zijn, zo kunnen we
heel veel activiteiten doen en het grote eindspektakel goed voorbereiden. Wat dit precies wordt
hoor je op 29 januari! Er komt ook nog een bijzondere bezoeker bij ons langs: duif Rainbow.

Wij wensen jullie veel rijkdom om te delen!

Vriendelijke groet, ™ ) o
- L

. : Rainbow de duif .f;;?

Team kinderdienst: vliegt erop uit, 8 Ska

% 3 =] ==

Jessica, Lyanne, Tineke, ~ Yan oost naar west, - ¢ il b
van noord naar zuid. g oL

Dukke, Tytsia en Antje Terug van zijn refs
vertelt hij je dan
wie en waar
je helpen kan.

Zaterdag 14 januari hebben de pubers van het PUBercafe zich gewaagd aan een echte PUBquiz!
ledereen deed fanatiek mee aan de rondes 'Algemeen’, 'Emoticons, 'Games en apps, 'Raad het
plaatje' en de 'Muziekronde' Weet je welk Bijbels persoon met deze smileys wordt uitgebeeld?

LY P

De Puppy's gingen er uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor met een mooie score van 37 punten.
De andere teams; De Kaasjes, Griekse Yoghurt, Hondenliefhebbers en De Mol, kregen als
troostprijs een stickervel met emoticons.

Het volgende PUBercafe is op 11 februari en 11 maart. We zien je dan!
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Ontmoeting

ZONDAG 5 FEBRUARI 2023
TOP 2000 DIENST: DE SOUNDTRACK VAN JE LEVEN

Het is voor het eerst sinds lange tijd dat ds. Gerard Rinsma
weer voorgaat in een kerkdienst. Zijn laatste bezoek aan
Gorredijk dateert alweer drie jaar terug. Maar na de
turbulente tijd die daarop volgde, trekt hij z'n toga weer
aan en pakt hij z'n gitaar weer op. Hij gaat op zoek naar het
mooiste liefdeslied ooit geschreven.

Welk lied zou dan nummer een moeten staan? Een psalm of
gezang uit het liedboek of een song uit de top 2000? Of
een lied, dat in beide voorkomt? En welk lied moet er
klinken, als bruid en bruidegom elkaar het jawoord geven?

ledereen mag er nu alvast over nadenken en zijn/haar

keuze aan de open-deur-dienst commissie doorgeven.

Vervolgens zal Gerard Rinsma popmuziek en verkondiging op zijn eigen manier door elkaar heen
vlechten.

Wannneer en waar?

Datum: zondag 5 februari 2023

Plaats: Ontmoetingskerk Gorredijk (Schansburg 3, Gorredijk)
Aanvang: 10.00 uur

Voor meer info: www.ontmoetingskerkgorredijk.nl/nieuws

De kerkdienst is ook te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/11051

Emailadres voor het doorgeven van het mooiste liefdeslied:
Renny van der Wal, via mail: r.a.wieringa@home.nl of tel. 06.40251430.

Tot 5 februari!

BIJBELKRING Prediker Gespreksgroep 25-40 jaar

In 2023 komen we bij elkaar op woensdag: De eerstvolgende keer is op dinsdag 7 februari.
25 januari We beginnen om 20.00 uur en wij eindigen

22 februari 21.30 uur.

29 maart

26 april




Ontmoeting

UITNODIGING!

De diaconie van de Ontmoetingskerk Gorredijk organiseert een maaltijd voor alleenstaanden/
alleengaanden van alle leeftijden en gezindten. De laatste keer dat we dit deden was in 2020.
Daarna gooide corona helaas roet in het eten.

Nu pakken we de draad weer op! Op zondagmiddag 26 maart houden we weer een maaltijd.
ledereen die alleenstaand of alleengaand is, is van harte welkom om hier aan deel te nemen. Het is
niet nodig om kerkbezoeker of lid te zijn van de kerk, iedereen mag aansluiten.

Deelname aan de maaltijd kost €7,00 en daarvoor bezorgen u wij naast een maaltijd, een gezellig
samenzijn.

Lijkt het u/ jou fijn om samen met vele anderen hiervan te genieten, neem dan contact op met:
- Henny Pander via mail: hpander@live.nl of tel.0513-463705
- Harm Nieuwland nieuwland.harm@gmail.com tel. 06-49982254

Hopelijk tot zondagmiddag 26 maart.

=

/
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Yn Petear

Mei...Linda Wind-Kamminga

Daar zit ze, Linda Wind-Kamminga. In de
consistorie van de Piterkerk in Lippenhuizen.
Het is de plek waar zij en de scribent van De
Lichtbron hebben afgesproken. Sinds 3 oktober
2021 is Linda bij de Protestantse gemeente
Lippenhuizen-Hemrik werkzaam als kerkelijk
werker. Gelet op het voorgenomen samengaan
met onze gemeente een bij uitstek geschikte
gelegenheid voor een nadere kennismaking.
We gaan er graag voor zitten.

De wederzijdse begroeting is allerhartelijkst, al
is er bij onze peteargast wel sprake van enige
verwarring. Degene die ze begroet, is namelijk
niet de persoon die ze verwachtte. Gelukkig is
het misverstand snel uit de wereld en zetten we
ons in de sfeervolle consistoriezaal aan tafel.
Het aanbod van een kop koffie of thee wordt
dankbaar door schrijver dezes geaccepteerd. De
toon is gezet voor een 'nijsgjirrich’ en ‘noflik
petear’ met Linda Wind-Kamminga,
oorsprankelijk afkomstig uit de ‘Westereen'.

Trots op oorsprong

'Dér bin'’k net berne hear, dat wie yn it sikehis
yn Ljouwert; laat ze voor alle duidelijkheid
weten. Maar ‘Westereender’ voelt ze zich zeker,
al geeft ze toe daar in haar jonge jaren soms wel
eens moeite mee te hebben gehad. ‘Dat kaam
trochdat guon dér somtiden noch wolris wat
ferachtlik oer dwaan koene! licht ze toe. ‘En dat
snap ik ek, it is fan aldsher wat in riich folk! Toch
nam naarmate ze ouder werd de trots over haar
oorsprong alleen maar toe. Zodanig zelfs dat ze
nu, op haar 49e (onlangs geworden), bekent dat
ze er op latere leeftijd graag wil terugkeren. 'Dér
lizze no ienkear myn roots!

Wat wel aangeeft dat Linda momenteel tot
volle tevredenheid, samen met haar man en
drie kinderen, elders woonachtig is. Notabene
in Follega, een dorpje gelegen tussen Joure en
Lemmer op een ‘skoander plakje, gesitueerd
aan het water van de ‘Groote Brekken' Hoe ze
daar ‘beland’ is, komen we verder in het verhaal
op terug. Want eerst gaan we terug naar haar
jeugdjaren in de Westerein, waar ze zoete
herinneringen aan bewaart.

'Elke twa jier in famyljewykein'

Zo groeide Linda op in een gezin, bestaande uit
vader, moeder en drie kinderen, van wie zij de
oudste is. Verdrietig genoeg overleed haar
jongste broer op 24-jarige leeftijd. ‘Mei détroch
binne wy as gesin allinnich mar hechter
wurden’, vertelt Linda. ‘Wy geane faak
meielkoar op fakansje, dy fan dit jier stiet alwer
op de planning. Overigens vormt niet alleen
het gezin, maar ook haar familie een hechte
eenheid, vernemen we van Linda. ‘De famylje
Kamminga bestiet Gt 55 persoanen, dy't elke
twa jier in famyljewykein halde! Ze vertelt dat
haar overleden beppe, die 97 jaar mocht
worden, verantwoordelijk is voor de hechte
familieband.

‘Elkenien wie op sneintemoarn nei de
tsjerketsjinst wolkom by har. Weérby altyd de
kofje, it gebak en it buorreltsje klear steane! Als
kind was Linda steevast op straat te vinden,
spelend met de kinderen uit de buurt. En ook
kattenkwaad uithalend, zoals het wegnemen
van stalen springbedden bij de oud-ijzerboer
verderop in de straat. 'Dér makken wy dan
trampolines fan en leinen dy cer de sletsjes.



Yn Petear

Spannend wie ek it boartsjen by de spoarbrége
oant de plysje der in ein oan makke. Dérnei
doarren wy ek net wer. Ja, indogens wienen wy
wol!

Vaste gelovige vriendengroep

Opgroeiend in een gereformeerd gezin, raakte
Linda van jongs af aan vertrouwd met het
geloof. Dat zette zich door in de vaste, gelovige,
vriendengroep waar ze later deel van uitmaakte.
Het samen bijwonen van EO-jongerendagen en
andere op het geloof afgestemde evenementen
waren dan ook vaste prik. ‘Dat hat myn leauwen
wol foarm jan en benammen ek stevich makke;
is Linda haar ervaring. Hoe gehecht ze aan het
thuisfront was en ook aan haar sociale kring
aldaar, bleek toen ze later op kamers in
Groningen ging wonen. Er ging bijna geen
weekend voorbij waarin ze niet in haar geliefde
dorp te vinden was. 'lk mis de Westereender
mentaliteit noch hieltyd. De minsken binne
iepenhertich en earlik, hiel oars dan wér't ik no
wenje. Dér binne se wat mear op harrensels,
minder tagonklik. Mar ik bin wol hiel wiis mei us
plakje hear, lit dér gjin tnbegrip oer bestean!

Gezamenlijk arbeidsverleden

Terugblikkend op de voorbije jaren blijken Linda
en de verslaggever een gezamenlijk
arbeidsverleden te hebben: bij de Rabobank. Na
het voltooien van haar middelbare schooltijd
(het VWO in Buitenpost) was ze daar gedurende
20 jaar, op diverse vestigingen, werkzaam als
binnendienstmedewerker verzekeringen. ‘Troch
de tntwikkelings binnen de bank begtn ik myn
wurk op ‘t [ést lykwols hieltyd minder leuk te
finen. Om mysels op in oar méd te Gntwikkeljen
bin’k dérom yn 2016 by Windesheim oan de
studzje theologie begln! Ze vertelt dat het werk
op de bank haar daarna steeds zwaarder viel,
reden voor echtgenoot Hayo om op te merken:
‘Dan haldst der dochs mei op?’

En zo geschiedde. Haar theologiestudie kreeg nu
de volle aandacht evenals de bijbehorende
praktijkstages. Daarbij genoot het jeugdwerk
haar voorkeur, waarvoor ze in Bolsward en
Tzum de gelegenheid kreeg dat met haar studie
te combineren. In september 2021 voltooide
Linda haar studie en mag ze zich sindsdien
kerkelijk werker noemen. Linda: ‘It wienen foar
my wol tropenjierren en ik ha dan ek meardere
kearen bidden foar kréft. Mar ik ha't opréden, de
foldwaaning déroer is grut!
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Yn Petear

Op haar 28e leerde Linda Hayo Wind kennen en
voor beiden voelde het meteen goed. Twee jaar
later, in juni 2004, gaven ze elkaar op het
gemeentehuis in Joure én in de kerk van
Tjerkgaast hun ja-woord.

'Sjoch, hjir wolle myn bruor en ik
in dibele wenning bouwe mei
derby in camping en in
jachthaven'

In de jaren die volgden zagen ze hun gezin
verblijd met drie kinderen: dochter Christel en
de zonen Daniél en Mathijs, nu respectievelijk
18,15 en 14 jaar jong. Allen wonend op de plek
waar Hayo zijn Linda na drie maanden verkering
voor het eerst mee naartoe nam. Een prachtig
plekje aan de Groote Brekken in Follega, waar
hij zei: 'Sjoch, hjir wolle myn bruor en ik in
dlbele wenning bouwe mei derby in camping
en in jachthaven.

In de ene woonhelft konden hij en Linda dan
hun intrek nemen en in de andere zijn broer en
schoonzus. Hayo's woorden werden omgezet in
daden. Met als resultaat een bij menig
watersporter geliefde camping met jachthaven
onder de naam ‘De Lytse Brekken, bestierd door
beide echtparen. Linda: ‘Dér binne wy simmers
fansels drok mei, benammen om't Hayo ek noch
in baan hat yn't Hearrenfean!

Jaarlijkse pluk op blauwe bessentuin
Voornoemde drukte geldt ook zeker voor de
pluk op hun blauwe bessentuin, een jaarlijks
hoogtepunt. Ze vertelt dat een ieder dan tegen
een vergoeding zijn of haar meegebrachte
emmers mag vullen. ‘En dat is altyd wer in feest
op himsels.

Zoals eerder vermeld, trad Linda in oktober 2021
in dienst van de Protestantse gemeente
Lippenhuizen-Hemrik als ouderling/kerkelijk
werker, Ze vertelt dat ze geniet van de uren die
ze voor de kerk mag invullen. Zowel in pastorale
als diaconale zin. Wel moet Linda bekennen dat
ze aanvankelijk wel iets moest overwinnen bij
het voorgaan in de diensten. '

'De hoorder heeft altijd gelijk'

'Soe myn boadskip wol genéch boeie of komt it
wol oer sa't ik it bedoel? Soksoarte fragen
flitsten my dan gauris troch de holle.
Benammen as ik hjr en dér de hollen fuort
draaien seach! Ze vertelt dat ze zich op die
momenten dan maar de woorden voorhield van
een van haar docenten: ‘De hoorder heeft altijd
gelijk! En wat volgens haar ook helpt is
naderhand in gesprek gaan met de toehoorder,
zo heeft ze ervaren. Hoe dan ook, ze zegt zich
ondertussen in Lippenhuizen volledig op haar
plek te voelen. Niet in de laatste plaats ook door
de mentaliteit van de mensen. ‘Sa noflik as it der
hjir om en ta giet, it fielt gewoanwei hiel goed!

Ze vertelt dat haar contract aan het eind van dit
jaar afloopt. En hoe en waar dan verder? ‘Dér
kin’k no noch neat oer sizze; zegt Linda eerlijk.
‘lk ha noch hielendal gjin idee. De tiid sil't leare!

'Soe myn boadskip wol genéch
boeie en komt it wol oer sa't ik it
bedoel?



Ter inspiratie - column

ONTDEK EEN
NIEUW BEGIN

et mooiste van het nieuwe jaar is dat er let-
terlijk een nieuw begin mogelijk is. Dat lijkt
onmogelijk, wereldwijd met oorlogen en
epidemieén, maar het kan echt, vooral in onze
persoonlijke omgeving. Daar kunnen wij het
meeste verschil maken, door beter te kijken waar we een
nieuw begin kunnen ontvangen. Het goede nieuws wordt
ook aan ons geschonken. Ik zal een paar voorbeelden ge-
ven. Laatst kwam ik een vrouw tegen die haar vriendin zeer
mist. Samen maakten ze reizen, deelden ze goede boeken,
en waren ze voor elkaar een tochtgenoot voor het leven. Tot
die goede vriendin ziek werd en veel sneller dan gedacht
het leven moest loslaten. Is dit kleine verhaal nu een goed
voorbeeld voor een nieuw begin, zult u de lezers denken.
Mijn antwoord is positief: ja dus. Want de vrouw vertelde
me dit verhaal om te laten zien dat in elke levenssituatie
een nieuw begin schuilgaat. Ze pakte haar telefoon en liet
een afbeelding van twee katten zien. Zie je die kat rechts?’
vroeg ze.'Die kat heb ik op het sterfbed van mijn vriendin
gekregen, vulde ze aan. En sinds haar dood is die poes bij
mij en geeft dat mooie beestje een nieuwe betekenis aan
onze vriendschap. Die kat staat voor een nieuw begin van
onze verbondenheid: door de dood heen! Ik luisterde naar
haar verhaal en vond het mooi om te horen hoe mensen
ook in een droevig verhaal een nieuw begin kunnen zien.
Ik moest ook denken aan de intentieboeken van een be-
graafplaats in Haarlem. Nabestaanden vieren daar niet de
dood maar het nieuwe begin. Kinderen melden daar aan
grootouders dat er al vijf kleinkinderen zijn en dat er nog
meer op komst zijn. Deze voorbeelden leren ons om te zien
waar het licht je tegemoet komt, ook aan het begin van het
jaar. In elk leven wordt een nieuw begin geschonken. m
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Kerkdiensten

ZONDAG 29 JANUARI 9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber kinderoppas in consistorie, kinderdienst in jeugdzaal

Collecte: Lepra Stichting

De Lepra Stichting is wereldwijd de oudste en grootste Lepra organisatie die de aanpak en
bestrijding van lepra combineert met aandacht en liefde voor de individuele patiént.

Hun einddoel is: een wereld zonder lepra.

ZONDAG 5 FEBRUARI Open Deur Dienst 10.00 uur

Voorganger: ds. Gerard Rinsma
Top2000dienst
Voor meer informatie over deze dienst, kijk op pagina 16.

Collecte: commissie Open Deur Diensten

ZONDAG 12 FEBRUARI viering van Schrift en Tafel 9.30 uur
Voorganger: ds. Ron Lafeber kinderen in de kerk

Collecte: bloemenfonds

Zoals we gewend zijn bij de avondmaalsviering, gaat de opbrengst van de collecte naar ons eigen
bloemenfonds. Zo maken we het mogelijk om elke week een mooie bos bloemen in de kerk te
zetten en deze na de dienst naar een (ziek) gemeentelid te kunnen brengen.

ZONDAG 19 FEBRUARI zendingsdienst 9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

M.m. v. Janny Boonstra (Kerk in Actie). Deze dienst vormt de aftrap voor het Project Fryslan foar
Moldavié. Janny zal in de dienst over dit project vertellen. De kinderdienst doet mee met dit
project. Zij is zondag 29 januari hier al mee begonnen.

Collecte: Fryslan foar Moldavié

De diaconie heeft besloten om mee te doen aan dit project van Kerk in Actie. Steeds meer Friese
kerken zetten zich in voor Moldavié, het armste land van Europa. Friesland gaat aan de slag voor
eenzame ouderen en kinderen die daar wonen.
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Kerkdiensten

ZONDAG 26 FEBRUARI  1e zondag 40dagentijd

Voorganger:  ds. Ron Lafeber
Met aswoensdag, 22 februari, is de 40dagentijd aangebroken. Op weg naar Pasen overdenken de
weg die Jezus is gegaan.

Collecte: Dorkas

Blijvende veranderingen in het leven van kwetsbare mensen. Hulp als de nood aan de man is.
Kansen in uitzichtsloze situaties.

Dat is Dorcas!

ZONDAG 5 MAART 2ezondag 40dagentijd gezinsdienst 9.30 uur

Voorganger:  ds. Ron Lafeber
Het thema van deze gezinsdienst is op dit moment nog niet bekend

Collecte: Kerk in Actie voor Zambia

We collecteren voor de ouderloze 'gezinnen' in Zambia. Gezinnen met kinderen onder de 18 jaar als
gezinshoofd. Deze kinderen staan er alleen voor, zonder vader/moeder/oma of opa.

Kerkleiders en maatjes worden getraind om deze kinderen te begeleiden en praktisch te
ondersteunen.

ZONDAG 12 MAART 3ezondag40dagentijd bidstond

Voorganger:  ds. Corry Nicolay

Omdat de kinderdienst tegenwoordig veelal in de eigen ruimte plaatsvindt en hun 40dagenproject
dus minder in de kerkdienst naar voren komt, is besloten om de bidstond te verplaatsen van de
avond naar de morgen en de avonddienst te laten vervallen.

Collecte: Stichting Aanloophuis 'Oer de Brége, Heerenveen

Het aanloophuis wil tijdelijk hulp bieden in geestelijke en maatschappelijke nood. Dit doen zij door
5 dagen per week open te zijn. Voor een luisterend oor, een warme maaltijd, mogelijkheid tot het
doen van een spelletje, etc. voor hen die veelal op straat leven en behoefte hebben aan sociale
contacten.

ZONDAG 19 MAART 4e zondag 40dagentijd 9.30 uur

Voorganger:  ds. Ron Lafeber

Collecte:
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De kinderen van Valentino en Martje Muis rennen door
de kerk. Ze zijn druk, duiken weg, hollen verder,
kibbelen. Maar waarom, denkt Kikker. Hij gaat midden

in het pad zitten. Het groepje komt piepend tot stilstand.

‘Wat doen jullie?’ vraagt hij. ‘Uuuuhm ... we ...
verstoppen ons!’ ‘Voor onze moeder!! gilt de jongste.
‘Ssst!” sist een ander: Kik tikt nadenkend met zijn poot:
‘Vloor je moeder??’ De jongste gilt: ‘lk wil NIET
opruimen!!’ Dan legt de oudste uit: ‘Mama zegt dat
we voortaan elke vrijdag ons huisje moeten opruimen.

Het begint vandaag.” De kleintjes drukken hun oren plat.

‘Neeee! Opruimen is STOMY’ Kik zucht: ‘Dus jullie willen
niet BEGINNEN?' ‘Beginnen is 66k STOMV

-

Versje

Soms moet je iets gaah doen, gaan durven of gaan starten
uit plicht, voor je fatsoen, of vrolijk en van harte.
Soms moet je iets gaqn wagen en riskeren om te winnen,

de eerste Stap gaah zetten, hiet zeuren maar beginnen.

Starten start met starten, en gaah begint met ggan.
Als je niet bewegen wilt, begin er dan hiet aan.

Beginnenwj KiK

Kik neemt de muizen mee naar de keuken. ‘Kijk,’ zegt
hij, ‘Hier is het gezellig, toch?’ Dat is waar. Ze zien de
koektrommels op hun plek, de suikerpotten. Er staan
bloeiende planten, de kranten liggen op tafel, de
gevonden voorwerpen in een doos. Dan gooit Kik de
doos om, boem. Alles rolt over de vloer. ‘Oooh!”
roepen de muisjes. ‘Kik, nu moet JIJ opruimen!!’

‘Ja hoor, dat wil ik wel’, zegt Kik. ‘Maar ik wil niet
BEGINNEN! En hij verstopt zich zogenaamd onder de
tafel. Met een zucht begint de oudste zus spullen terug
te doen in de doos. En al gauw is iedereen aan het
opruimen. ‘Gezellig he!’ roept de jongste als alles klaar
is, ‘kom mee! Dan gaan we thuis ook BEGINNEN!

En natuurlijk helpt Kik even mee met beginnen.

Beginnen is iets moeilijks, waaraan je Nooit echt went, 35‘_:-
maar meestal merk je achtersf dat je begonnen bent!

Zo is God met ons begonnen, met licht en veel plezier
en elke nieuwe morgen begint Hij weer met zwier.

Zijn scheppingskunst is zonder eind, zijn wijsheid die is top.

Maar alS wij rommel maken, zegt Hij: ruim dat eens op.

EN hoe je in beweging komt, dat leer je ol dls kind,
beginnen is niet moeilijk ... als je maar begint!

Uit de Bijbel

'In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De qarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte,
en de geest van God zweefde over de wateren.
Toen zei God: ‘Er moet licht zijn! En er was licht.
En God zqg dat het licht goed was.” (Genesis 1i-4q)












