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Colofon

De Lichtbron is een uitgave van de Protestantse
Gemeente van de Ontmoetingskerk Gorredijk.
De Lichtbron verschijnt acht keer per jaar.

De abonnementskosten zijn 12,50 euro per jaar.

Redactie

Marielle de Jong Elsbeth Sonnega
Tryntsje Koops Bert Veenstra
Piet Smits

Foto's: Ans Stornebrink-Boorsma

Kopij (t/m 8 maart 2023) voor de volgende
Lichtbron kun je voor 11 januari mailen naar:
delichtbron@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Of lever het in, in de brievenbus bij Klaproas 4.

Jeugdpagina
Kopij voor de jeugdpagina? Stuur dan een e-mail
naar jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Website

www.ontmoetingskerkgorredijk.nl
Beheer: admin@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Digitale Nieuwsbrief

Elke week verschijnt een digitale nieuwsbrief. Wil
je deze ook ontvangen? Meld je dan aan via de
website www.ontmoetingskerkgorredijk.n|

Bezorging

De Lichtbron wordt bij je thuis bezorgd. Heb je
vragen over je lidmaatschap of de bezorging,
neem dan contact op met Piet Smits via
p.fsmits@hetnet.nl of telefoonnummer 462340.

De redactie behoudt zich het recht voor om de
aangeboden kopij te redigeren.

Adres Ontmoetingskerk
Schansburg 3

8401 RX Gorredijk

Telefoon: 0513-462491

Scriba

De functie van scriba is vacant. Contact-
persoon voor de kerk en kerkenraad is
Anneke van Wijk, Rattelwacht 18.
Telefoonnummer: 06-15484120 of e-mail:
kerkenraad@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Koster/ beheerder

Froukje Jongsma

Spaltenbrége 10, Terwispel
Telefoon: 0513-464643
koster@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Ledenadministratie

Marga Lafeber - tel. 856771

Prieel 3, 8401 ND, Gorredijk

e-mail:
ledenadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Predikant

ds. Ron Lafeber - tel. 856771

Prieel 3, 8401 ND Gorredijk

e-mail: rmlafeber@home.nl

ds. Lafeber heeft op zaterdag zijn vrije dag

Bank /girorekeningen

College van Kerkrentmeesters
IBAN NL33RABO 0322 9847 26
IBAN NL19INGB 0008 9803 26

Diaconie Ontmoetingskerk
IBAN NL74RABO 0322 9038 66

Missionair Werk
IBAN NL26RABO 0306 4106 56

Financiéle administratie CvK
finadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl
QOok voor vragen Kerkbalans

E-mailadressen
kerkenraad@ontmoetingskerkgorredijk.nl
kerkrentmeester@ontmoetingskerk
gorredijk.nl
diaconie@ontmoetingskerkgorredijk.nl




Inhoudsopgave

Pagina 4

Gods diepste woord

Johannes wil maar zeggen: de geboorte van
Jezus is niet toevallig. Jezus' geboorte heeft
alles te maken met de liefde van God, die zich
uitstrekt over heel onze geschiedenis en heel
Pagina 12

onze wereld.
Sterrenjacht in Gorredijk. .

In de adventstijd, de periode voor kerst,
verstoppen sterren zich voor de ramen in
Gorredijk. Ga je mee op Sterrenjacht?

Pagina 19
Yn Petear... Sytse van der Wal
"Met de deur gesloten, afgeschermd van het

leven daarbuiten, zetten we ons aan het petear.

Startend met de vraag aan de 66-jarige Sytse
hoe het gepensioneerde leven hem bevalt.
‘Poerbést; is zijn niets aan duidelijkheid te
wensen overlatende reactie”

Kerkenraadsvergaderingen

De kerkenraad vergadert elke vierde
dinsdagavond van de maand. Behalve in de
maanden juli, augustus en december.

De vergadering begint om 19.45 uur.

Vergaderingen college

kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters vergadert
elke 1e woensdag van de maand om 19.45 uur.

En dat was 2022! Het jaar is bijna voorbij.
Een jaar lang alweer met deze nieuwe
Lichtbron. Wat vliegt de tijd! Gelukkig
hebben we de gezellige dagen rond kerst
en oud en nieuw in het vooruitzicht.

In deze Lichtbron een verslag van de
Lichtjesdag van 19 november en ook
weer een heel aantal In Memoriam van
gemeenteleden die ons ontvallen zijn.
We wensen de familie veel sterkte, vooral
in deze tijd van het jaar.

Ds. Lafeber schrijft in zijn Pastorale over
Gods diepste woord. God is niet oneindig
ver weg gebleven. Hij is in Jezus
doorgedrongen tot in de donkerste
uithoeken van ons bestaan en in onze
dood. Jezus' geboorte heeft alles te
maken met de liefde van God,

Het thema in de adventstijd is verbonden
met het jaarthema 'Aan Tafel'. Op pagina
21 staan verschillende bijeenkomsten
waar we elkaar kunnen ontmoeten. Met
ook weer de traditionele Gluhwein en
chocolademelk na de kerstnachtdienst.

Op pagina 12 een stukje over de
Sterrenjacht die door de jeugdraad wordt
georganiseerd. Ga je mee?

Tot slot wens ik iedereen
namens de redactie fijne
dagen en een gelukkig
2023!

Elsbeth Sonnega-Dijk
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"Het Woord
is mens
geworden"
Johannes 1: 14

Gods diepste woord

“Het Woord is mens geworden
en heeft bij ons gewoond" Joh.1:14

In de kerkdienst op kerstavond klinkt bijna altijd het
geboorteverhaal uit Lucas. Dat is ook het meest
bekende en misschien ook wel het meest
toegankelijke verhaal over Jezus' geboorte.

Matthels vertelt ook wel het nodige over het begin
van Jezus, Zijn afkomst, maar Lucas spreekt ons, over
het algemeen genomen, toch meer aan.

Marcus heeft geen geboorteverhaal, hij valt meteen
met de deur in huis en begint met te vertellen over
het optreden van Johannes de Doper.

Johannes doet het nog weer anders.

Bij hem ook geen geboorteverhaal van Jezus, maar hij
laat ons wel een lied horen over het Woord.

Het begint zo :

“In het begin was het Woord

en het Woord was bij God

en het Woord was God.

Het was in het begin bij God.

Alles is erdoor ontstaan

en zonder dit is niets ontstaan

van wat bestaat.

Alles is erdoor ontstaan

en zonder dit is niets ontstaan

van wat bestaat.

In het Woord was leven

en het leven was het licht voor de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis

en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen’.

Het klinkt misschien wat verwarrend voor ons, of
misschien wat filosofisch, maar Johannes wil zo de
diepe betekenis aangeven van de komst van Jezus op
aarde.



Johannes wil maar zeggen:

de geboorte van Jezus is niet toevallig,.

Dat daar, toen, in Israél, in Bethlehem een kind
werd geboren is maar geen onbenullig feitje in
het grote geheel van de wereld, waar, elke dag
weer, zoveel kinderen geboren worden,

Nee, Jezus' geboorte heeft alles te maken met
de liefde van God, die zich uitstrekt over heel
onze geschiedenis en heel onze wereld.

God sprak Zijn liefde uit en liet die zien.

God spreekt in ons bestaan.

Dat wordt bedoeld met ‘het Woord'.

Het hebreeuwse 'dabar' betekent woord, maar
ook daad.

Het is zeggen en doen.

Als God bij de schepping spreekt dan 'doet' Hij
het ook, dan is het er ook:

"God zei : laat er licht zijn, en er was licht"

In Jezus spreekt God opnieuw.

God heeft zich niet in een eeuwig stilzwijgen
gehuld. Hij heeft “in het begin" gesproken,
daarmee de stilte verbrekend en de oerchaos
bedwingend.

Als Schepper heeft Hij zich uitgesproken voor
het licht en het leven, voor het geluk van
mensen en het heil van de wereld.

Niet alleen in de schepping, ook in de
geschiedenis heeft God gesproken.

Met name in de geschiedenis van Israél heeft Hij
van zich doen horen.

Steeds heeft Hij ‘getaald’ naar zijn mensen en
geroepen tot zijn wereld, zeker waar die
bedreigd werd door duisternis en dood.

Maar dat was nog niet genoeg.

Toen heeft Hij in Jezus zijn diepste woord
gesproken. Dat wil Johannes maar zeggen.
God, het Woord, is daad, is mens geworden,
In Jezus is Hij in onze huid gekropen.

Hij heeft ons bestaan aangenomen, ons leven
geleefd, onze moeiten en vreugden gedeeld,
onze zonden gedragen.

God is niet oneindig ver weg gebleven, Hij is ons
niet alleen heel dichtbij gekomen, Hij is in Jezus
doorgedrongen tot in de donkerste uithoeken
van ons bestaan, in de diepte van het menselijk
lijden.

En in onze dood.

Hij weet wat het is om mens te zijn.

Daarom kan Hij met ons meevoelen.

Z6 is God tot ons gekomen. En heeft Hij de
wereld en haar toekomst herschapen.

In een klein, kwetsbaar mensenkind.

In die man uit Nazareth.

Z6 wil Hij ons bereiken.

Z6 spreekt Hij ons aan.

Spreekt Hij van Zijn liefde voor ons.




Kerkenraad

We kijken met grote tevredenheid terug op de
jubileumdienst van 13 november. Het werd een
zondag met een mooi afwisselend programma.
Er was alle gelegenheid om elkaar tijdens een
kopje koffie te ontmoeten en veel
gemeenteleden en vroegere gemeenteleden
hebben van deze gelegenheid dankbaar
gebruik gemaakt.

Het historisch overzicht herinnerde ons eraan
dat we als kerk naast terugkijken ook en vooral
vooruit moeten kijken. Hoeveel ouderen zich
buiten op de stormbaan hebben gewaagd weet
ik niet, maar de aanwezige jeugd heeft zich er
prima mee vermaakt.

's Middags was het optreden van Samoosara&
Friends, een mooie afsluiting van deze
feestelijke dag. Het organiseren van deze
jubileumzondag was een fikse klus maar het
organisatiecomité is eringeslaagd om ons als
gemeente een prachtige zondag te bezorgen.

Tijdens de dienst Voleinding op zondag 20
november hebben we als gemeente de leden
herdacht die ons dit jaar zijn ontvallen.

Op zaterdagmiddag was de kerk open voor
iedereen die ter herdenking van een dierbare
een kaarsje wilde ontsteken. Wat mooi dat dit
na de beperkingen van voorgaande coronajaren
weer op deze manier mogelijk was. Ook hier
past een woord van dank aan de gemeente-
leden die zich hiervoor hebben ingespannen.

Tijdens de gemeenteavond zijn de begroting
2023 van het CVK en de diaconie
gepresenteerd. We moeten helaas vaststellen
dat we financieel in moeilijk vaarwater terecht
zijn gekomen. Om blijvend meer grip op de
financién te krijgen, ontkomen we helaas niet
aan maatregelen met verstrekkende gevolgen.
En dat niet alleen voor 2023 maar ook voor de
jaren daarna. Het was dan ook goed dat we op
de gemeenteavond na de pauze met elkaar

konden spreken over de toekomst van de kerk.
Hoe zien we de toekomst en hoe kunnen we
hieraan vormgeven. Helaas worden we in
toenemende mate gedwongen om meer stil te
staan bij de invloed van de financién op het
gewenste beleid.

Op het moment dat ik dit schrijf, zijn de
voorbereidingen voor de adventsperiode al in
volle gang. Naast de gebruikelijke
adventsdiensten, kerstnachtdienst en extra
aandacht voor voedselpakketten, is in deze
adventsperiode door de jeugdraad een
sterrenspeurtocht voor alle basisschooljeugd in
Gorredijk georganiseerd. Een mooi initiatief om
ons als kerk zichtbaar te maken.

De laatste maanden van dit jaar hebben er weer
veel bijzondere diensten en activiteiten
plaatsgevonden. En zo gaan we samen richting
2023. Ook nu gaan onze grote en kleine zorgen
mee over de drempel, maar toch mogen we de
toekomst ook vol vertrouwen en hoop
tegemoet zien.

Wietze Kooistra, voorzitter



Diaconie

Autorijden

Mevr. Knol Schoolstraat 7-7 tel: 462664

Mevr. Glazema De Hoop 4-34 tel: 06-53684977

Mevr. VanRiel  Mouterij 64 tel: 463938 . .
Mevr. Van Eunen De Buorren 49/E tel: 851842 Lippenhuizen

11 dec. Folkert Veenstra

Hulp in de gemeente

Dit is een fonds waaruit hulpvragen uit eigen
gemeente worden gefinancierd. Het
bankrekeningnummer is

NL74RABO 0322903866 van

de Rabobank te Gorredijk, t.n.v. de diaconie;

18 dec. Els Hoogeveen
25dec.  Harm Geerligs

Alleen zondagochtenden zijn ingepland.
Wilt u vervoer naar de kerk?

Neem contact op met Harm Nieuwland via :
tel. 06 4998 2254 of nieuwland.harm@gmail.com | V- hulp i.d. gemeente.

Voor informatie kunt u terecht bij
Gea Hoekstra tel. 0513-466817.

%

Vriendelijk verzoek _
Denkt u ook aan de vrijwillige bijdrage 2022 voor het missionair werk en diaconie? Dank u wel!

Diaconie Ontmoetingskerk: [BAN NL74RABO 0322 9038 66
Missionair Werk: BAN NL26RABO 0306 4106 56




50 jaar Ontmoetingskerk terugblik

13 november was de dag! We vierden dat ons kerkgebouw jarig was. We begonnen s 'morgens met
als welkom een kopje koffie met iets lekkers in de feestelijk versierde kerk.

ndere foto’s werden op de beamer getoond. Ook hadden
spullen die we bijna nooit zien. Er werd zelfs op de dag zelf
an onze kerk.

le allereerste viering bevatte was een mooi geheel met
, een historisch praatje en een optocht van de kinderen

A

W baan naast de kerk geplaatst. Het weer was prachtig en

Het drankje en de gezamenlijke broodjes maaltijd vielen goed in de smaak. Er bleven zo'n
80 mensen eten. Daarna was er nog het middagprogramma met Samoosara & Friends. Die hun
programma voor hun 10 jarig bestaan uitvoerden. Een mooie afsluiter van de feestelijkheden.

Wij kijken op een geslaagd feest terug.
Bedankt dat u er met zovelen bij was!

De jubileumcommissie,
Frederik de Vries, Bonny Wouda, Minne Bron, Theewis de Jong en Joke Rudolphy




ces stil voor God de HEER, d
dag van de HEER is ’nabij!' '

Sefanja 1,7

Deze ijbéfreksr is ontleend aan de Nieuwe Bijbel Vertaling © 2021
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jeugd@ontmoetingskerkgorredijk

Hallo allemaal,
Wat staat er op de planning:

En dan is het al weer bijna kerst. Het is al weer 17 december: Activiteit clubs

vroeg donker 's avonds. Best wel gezellig vind ik 24 december: Bingokaart Sterrenjacht

met de lichtjes. maar als je 's avonds weg moet inleveren

is het wel weer even wennen. 25 december: 1e kerstdag en afsluiting
kinderdienst project.

De Kinderdienst is al volop bezig met het

kerstproject. Ook de clubs zijn vollop bezig en We zien jullie graag!
hebben op 17 december een gezamelijke Groetjes, Janine en Marielle
activiteit.

-

In de adventstijd, de periode voor kerst, verstoppen sterren zich
voor de ramen in Gorredijk. Er zijn 9 verschillende kleuren te
vinden. Spot jij ze allemaal?

Heb je nog geen bingokaart? Download die dan op de website, print hem uit en ga op sterrenjacht
in Gorredijk (www.ontmoetingskerkgorredijk.nl/2022/11/27/sterrenjacht).

Kruis de gevonden sterren af op de bingokaart. Schrijf ook de bijbehorende letter (die je bij elke ster
vindt) bij de ster in het vakje.

Kom zaterdag 24 december tussen 17.00 en19.00 uur naar de jeugdzaal van de Ontmoetingskerk.
Als je dan je volle bingokaart, met de oplossing inlevert, krijg je een leuke prijs! En er staat
natuurlijk iets lekkers voor je klaar.

Waar kun je de sterren vinden? Alle sterren hangen op een raam van een woonhuis of winkel.
Alle 9 sterren hangen op meerdere plekken, dus je vindt ze vast ook in jouw buurt.

Afgelopen clubavond hadden we ons jaarlijkse sint bingo (al was het nu een paar jaar
geleden). Vol spanning werd er naar de verhalen geluisterd, en zodra er een nummer
kwam, was het een ja of oh ik heb die ernaast. Pepernoten en chocomelk erbij, en het
was een feest.

Op 17 december hopen we een gezamenlijke
activiteit met het pubercafé te gaan doen.

Voor het nieuwe jaar zijn de data nog niet bekend,
maar via de app houden we jullie op de hoogte.

Tot de 17de!
Ans en Lyanne
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M "AAN TAFEL!
We zijn alweer een paar weken druk met het kerstthema. * *' * ** * *

Er is een poster gemaakt voor in de kerk met al het
lekkere eten wat we bij het kersteten graag zien. Er zijn : " Kerstproject kinderd|
tafelkleden versierd voor op de tafel en bekers versierd ! .
voor iedereen in de kerk. En voor de komende zondagen
staan er ook nog voorbereidingen te wachten.

Verder wordt er door een aantal kinderen al flink

geoefend met de tekst en het liedje dat we gaan zingen. Ginderonn:

Oftewel 1ste Kerstdag wordt weer een feest. Dat we

samen de geboorte van Jezus mogen Vieren. Vanaf dit seizoen is de kinderoppas
weer terug van weggeweest!

Na de kerst bereiden we ons een paar weken voor op een

nieuw thema en we beginnen weer op zondag 29 Kindérouoas i de coniiste

Janyan. De data voor de komende

periode zijn:

Komende zondagen met kinderdienst: - 18 december

4 december

18 december
Afsluiting 1ste kerstdag R i ST
- 4en 25 december
Tot de volgende kinderdienst!

Tytsia, Joke, Dukke, Tineke,
Antje en Lyanne

Zaterdag 12 november hebben we het spel 'Discovery' gespeeld. Een soort combinatie tussen
ganzenbord en triviant. Twee groepen hebben het spel apart van elkaar gespeeld, maar door de
grappige opdrachten werd het toch een gezellige gezamenlijke avond.

Van een rondje rennen om het gebouw, stoelen stapelen, tot een
rollenspel in je eentje spelen tot een vraag beantwoorden als: ik voel
me verdrietig als ..|; veel opdrachten passeerden de revue.

Zaterdag 17 december staat er een gezellige avond, samen met club
op de planning! We maken er een feestje van, jij bent er dan toch ook
bij?!

Oh ja, zet alvast zaterdag 1 april 19.30u in je agenda. En nee, het is
geen grap. We gaan dan wat nieuws uitproberen! Save the date!

13
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Yn Petear

Mei...Sytse van der Wal

Op de maandagochtend na de viering van het
50-jarig bestaan van onze Ontmoetingskerk
treffen we Sytse van der Wal. Notabene op de
‘plaats delict’ zijnde de hal van het
kerkgebouw. Voor alle duidelijkheid: van toeval
is geen sprake, want Sytse en schrijver dezes
hebben zowel de ontmoeting als de locatie
samen afgesproken. ‘Dér binne wy, sis mar de
bouploech, alle moandeis drok yn't spier; liet hij
voorafgaand aan de ontmoeting weten.

Ontnuchterend

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat op deze
maandagochtend de aanblik van de hal wel
even anders aandoet dan de dag ervoor.
Enigszins ontnuchterend ben je bijna geneigd
te zeggen. Het plafond ligt deels open, terwijl
op de vloer overal materiaal en gereedschap,
benodigd voor de (ver)bouwwerkzaamheden,
verspreid ligt. Op meerdere plekken in de hal
zijn medewerkers van de bouwploeg druk
bezig met hun werkzaamheden, zo nu en dan
onderbroken voor onderling overleg.

Ondertussen zijn de dames van de
schoonmaakploeg druk in de weer met
stofzuiger, poets- en dweildoeken, emmers
water en vegers in een poging de boel weer zo
spic en span mogelijk te krijgen. Al met al
activiteiten die onwillekeurig doen denken aan
een mierenhoop. Toegegeven, het is een zwaar
overdreven constatering, desalniettemin:
nijvere drukte alom. Ook de man die als
hoofdpersoon van dit verhaal dient, is nog druk
bezig met overleggen en afstemmen.

Dan ontwaart Sytse van der Wal de
verslaggever, die hij na een vriendelijk
‘goeiemoarn’ te kennen geeft dat de

consistoriekamer als interviewruimte zal
dienen. ‘Gean der mar fést hinne, ik kom sa
werom mei de kofje; geeft hij als boodschap
mee. Aldaar wachten we rustig op de dingen
die komen gaan, waaronder de koffie. En koek,
zo blijkt als we beiden gezeten zijn. De
vriendelijke dame die ons ervan voorziet, zegt
dat een stukje van het gisteren overgebleven
feestelijke gebak ons van harte gegund is, ware
het niet dat het zich nog in de vriezer bevindt.
Geen nood, we stellen ons meer dan tevreden
met het gebodene.

'It is foar my wichtich om
dwaande te bliuwen'

Met de deur gesloten, afgeschermd van het
leven daarbuiten, zetten we ons aan het petear.
Startend met de vraag aan de 66-jarige Sytse
hoe het gepensioneerde leven hem bevalt.
‘Poerbést; is zijn niets aan duidelijkheid te
wensen overlatende reactie. En lichamelijk? ‘Ast
sa'n lytse fjirtich jier yn de bou wurke hast,
binne der fansels wol wat krupsjes, mar ik mei
wier net kleig] vervolgt Sytze. Hij vertelt
inmiddels voorzien te zijn van een nieuwe
heup, terwijl de knieén ook niet meer zijn zoals
in zijn beste jaren.

Die ongemakken beletten hem echter niet om
de (ver)bouwwerkzaamheden in de
Ontmoetingskerk ter hand te nemen, alsook
het regelmatig terzijde staan van zoon Hette
Jouke, die een eigen klusbedrijf heeft. ‘By Hette
Jouke bin ik benammen dwaande yn syn
wurkpleats mei ‘allerhande hand-en
spandiensten’, licht Sytse toe. ‘It is foar my
wichtich om dwaande te bliuwen en foar him



Yn Petear

ist fansels moai dat it sa kin! Vervelen is er voor
Sytse dus zeker niet bij, ook niet nu hij geen
verplichtingen meer heeft jegens een werkgever.
Hetzelfde geldt voor zijn functioneren binnen de
diaconie, waarvoor hij zich de voorbije acht jaren
met veel elan en plezier heeft ingezet.

‘Kin ek net oars mei sa'n moai ploechje minsken;,
zegt Sytse lachend. ‘It is in moaie en tankbere
taak dér't ik altyd mei in protte nocht ynfolling
oan jln ha. It jierliks tarieden fan de
krystpakketten heart dér ek by. Altyd like moai
om te dwaan. Sytse vertelt dat hij al eerder een
vergelijkbare periode als diaken vervulde ‘Mar
dat is alwer in moai skoftke lyn. Een andere
vrijwilligersfunctie was het verzorgen van licht
en geluid tijdens de kerstochtenddiensten in de
Skans. ‘Dy flin ik altyd hiel spesjaal, herinnert
Sytse zich. ‘Spitergendch waard de animo hieltyd
minder, sadat Giteinlik mar besletten is dizze
tsjinsten tenei yn tsjerke te halden. En dat is
noch hieltyd sa.

Naar school in De Knipe

Nu we toch even terug in de tijd zijn, komt
onwillekeurig ook zijn Gordykster CJV-periode
voorbij. ‘Dat wie sa'n moaie tiid man. Prachtige
herinnerings bewarje ik deroan! En gaan we nog
verder terug dan hebben we het over zijn lagere
schoolperiode. Een deel daarvan bracht Sytse
door op de gereformeerde school in De Knipe.
Want geboren en wonend aan de Hegedyk in
Langezwaag, was hij daartoe ‘genoodzaakt’
Tenminste, als het ging om een school van
christelijke signatuur, waar zijn ouders hem
graag naartoe zagen gaan. ’

As jonge learling, ik wie noch mar in mantsje fan
fiif, hie'k it bést wol dreech mei alle dagen op de
fyts nei de Knipe! Toch had hij het op die school
prima naar de zin, want zegt Sytse: 'Yn de winter
en mei min waar krigen wy tusken de middei

iten, dér soarge de master foar. Dat wie dik
ynoarder! Nadat zijn ouders hun boerderij in
Langezwaag verkochten, verhuisde het gezin
naar het huis op de Trijehoek in Lippenhuizen.
En vervolgde Sytse zijn lagere schoolperiode op
de hervormde school in Gorredijk/By master
Visser en ek op syn skoalle ha'k in moaie tiid han!

Al die goede herinneringen aan zijn eigen
schooltijd alsook het belang onderkennend van
een goede opleiding op een school van
christelijke signatuur maakten dat Sytse jaren
later bewust en ook met veel interesse zitting
nam in het bestuur van De Librije.
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Yn Petear

Sytse: ‘Trochdat us Hette Jouke en Akkelien doe
op skoalle sieten, fielde ik my tige belutsen. Ik
ha doe fiif jier yn't bestjoer meidraaid, wat foar
my in hiel learseme en weardefolle tiid wie! Zijn
de beide kinderen ondertussen genoemd, dit
geldt nog niet voor echtgenote Dieuwke. Haar
leerde Sytse kennen toen ze beiden hun partij
meezongen in het gospelkoor Jaldei Tsion. "Wy
binne no alwer mear as fjirtich jier troud, wat
alles seit oer hoe goed wy't meiinoar hawwe!

Zeemuseum Miramar

Sytse’s Dieuwke maakte overigens tot voor kort
nog deel uit van de redactie van De Lichtbron.
Dat deed ze gedurende heel veel jaren, dertien
om precies te zijn. Met heel veel voldoening s
Dieuwke al enkele jaren vrijwilliger bij
Zeemuseum Miramar in Vledder. ‘In oare
leafhawwerij fan har en net sa'n lytsenien ek
zegt Sytse. 'lk moat der foar soargje dat de auto
straks op ‘e tiid thus is, want der wurdt fan ‘e
middei yn Vledder wer op har rekkene!

Waar eveneens met regelmaat op Dieuwke
gerekend wordt, evenals op Sytse, is ten huize
van dochter Akkelien en schoonzoon Martijn.
‘Eltse tongersdei passe wy op harren twilling
Dani en Iris. Rekkenje mar dat soks foar Us gjin
straf is! Daarnaast maken uiteraard ook Milan en
Lindsey (de kinderen van Hette Jouke en
schoondochter Janita) van hen een ‘tige
grutske’ pake en beppe, waar ze elke
woensdagmiddag bij hen thuis van genieten.

'Fan boufak oant boufak'

Hoewel de renovatie van de Ontmoetingskerk
ondertussen volgens plan verloopt, laat de
voltooiing nog wel even op zich wachten, zo
vernemen we van Sytse. ‘Moast mar rekkenje
dat it in projekt is dat rint fan boufak oant
boufak; licht hij toe. ‘Ferline jier binne wy nei de

boufak Gtein set. As alles rint sa’t wy graach
wolle, moat de klus oankommende boufak klear
weéze. Dat is it stribjen/0 Met ‘wy’ doelt Sytse op
de door hem en Albert Vaartjes aangestuurde
bouwploeg, waarvan ook Mient Kooistra,
Thymen Romkema en Jantsje Claus deel
uitmaken.

'In pronkje'

Zoals u de afgelopen maanden in De Lichtbron
heeft kunnen lezen - en ook met eigen ogen
heeft kunnen aanschouwen - is er ondertussen
al flink wat gerealiseerd. Het lijdt geen twijfel
dat velen het erover eens zijn dat het resultaat
alleszins ‘besjen lije kin. Niet in de laatste plaats
ook geldend voor de nieuwe deuren die de hal
van de kerkzaal scheiden. ‘Eltsenien is der tige
oer te sprekken, al waard der earstoan wol wat
tsjinoan hikke; legt Sytse uit. ‘Want it is in
ynvestearring dy’t net om ‘e nocht is. Mar in
pronkje is't sinder mis’.

‘As alles rint sa't wy graach wolle,
moat de klus oankommende
boufak klear wéze. Dat is it
stribjen’

Afgaande op Sytses uitleg over de plannen voor
het plafond in de kerkhal lijkt het voorgaande
daarop eveneens van toepassing. ‘Moatst dy
yntinke: in wite list rinom in antrasyt-kleurich
plafond mei yn't fermidden twa lampen dy't as
eyecatcher tsjinje. Soks wurdt dochs wol in
binnenkomst, fynst net?’



Lichtjesdag

Afgelopen 19 november, de dag voor de laatste
zondag van het kerkelijk jaar, was er in de
Ontmoetingskerk weer gelegenheid om in alle
rust stil te staan bij het verlies van een dierbare.
Je kon dit doen door een lichtje te ontsteken
aan de paaskaars, door een naam te schrijven
op een hartje welke in je dan inde
gedachtenisboom kon hangen, door even te
luisteren naar het mooie orgelspel van Frederik
de Vries, door te genieten van het prachtige
bloemstuk, speciaal voor dit thema gemaakt
door Harma Verloop, en/of het gedicht op de
beamer te lezen, bediend door Marga Lafeber.

Dit gedicht, gedrukt op een mooi kaartje,
hebben we aan alle bezoekers meegegeven,
samen met een gedichtenbundel met de titel
“Voor wie los moet laten”. Het aantal lichtjes, 41
in totaal, hebben we ook tijdens de dienst op
zondag 20 november weer laten branden en
zijn al deze personen waarvan de namen alleen
bekend zijn bij degene die herdachten,
herdacht door het aansteken van de laatste
grote kaars.

We hebben in deze bijzondere dienst onze
overledenen kerkleden van het afgelopen jaar

herdacht. De naaste
familieleden van een
overledene hebben een
persoonlijke uitnodiging
ontvangen om deze dienst
bij te wonen, om het steentje welke in de
gedachtenis-nis stond in ontvangst te nemen
samen met de kaars en ook dezelfde
gedichtenbundel.

Ook hebben tijdens de kerkdienst alle
kerkgangers de gelegenheid gekregen om een
lichtje aan te steken voor iemand die men mist,
misschien nog maar sinds kort of al een hele
lange tijd, en ondertussen hebben we
gezongen 'Koester de namen die wij hier
gedenken, dat zij geborgen zijn in uw genade,
ingelijst in licht bij U en bij ons.

Wij hebben in dit weekend weer ervaren hoe fijn
men het vindt dat er gelegenheid is om te
gedenken. Om even stil te staan, even stil met
alleen je eigen herinneringen, even weg uit de
drukte van de dag, en de gedachten aan
degenen die je mist de ruimte te geven in een
omgeving VOL VAN LICHT.




Ontmoeting

“Samen onderweg naar Kerst”

Zondagavond 18 december aanstaande vanaf 20.00 uur houden we in de Ontmoetingskerk

Gorredijk een Kerstmuziek- & zangavond. Op deze avond brengt Muziekvereniging “de Vlecke

1

onder leiding van Dineke Griek een aantal kerststukken ten gehore. Het Interkerkelijk Koor
Gorredijk zingt onder leiding van Annejaap Soldaat Kerstliederen uit de Kerstsuite.
Voor de samenzang hebben we bekende kerstliederen uitgezocht. Wij nodigen u dan ook van harte
uit om deze speciale avond, zeker speciaal want de afgelopen twee jaar was dit niet mogelijk door
Corona, met ons te beleven en samen onderweg naar Kerst te gaan.

Kerstnachtdienst 2022

De kerstnachtdienst dit jaar begint om 21.00 uur.
Medewerking wordt verleend door het interkerkelijk
koor Gorredijk. We hopen op een sfeervolle dienst en
nu de corona maatregelen versoepeld zijn, is het weer
mogelijk om na de kerstnachtdienst weer samen te
zijn onder genot van gluhwein, chocolademelk en
kerstbrood. Dit is dan 3 jaar geleden dat we dit voor
het laatste deden. Wat is het fijn dat we elkaar zo weer
kunnen ontmoeten.

Gespreksgroep 30-40 jaar

We willen in het nieuwe jaar weer bij elkaar komen op
donderdag 12 januari 2023.

We beginnen dan weer als gewoonlijk om 20.00 uur.

Bijbelkring Prediker

In de maand december komen we nog een keer bij elkaar en
wel op woensdagmorgen 14 december. We lezen dan
hoofdstuk 3. We beginnen zoals altijd om 10.00 uur.

concertkoor Gloria Deo
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Agnes van Laar sopraan
David van Laar oltus 5
Edward Leach tenor
Frans Fiselier bas
i B

Barokorkest Eik en Linde
algehele leiding Jeroen Helder

- — De Lawei Drachten
Gloria Deo
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Kerkdiensten

ZONDAG 11 DECEMBER 3e adventszondag 9.30 uur

Voorganger:  dhr. Gooitzen Riemersma

Collecte: Leger des Heils. Het Leger des Heils heeft als missie: het verkondigen van het
evangelie van Jezus Christus, “in woord en daad"”. Vele daklozen, verslaafden, prostituees en
eenzamen kunnen rekenen op hulp van het Leger des Heils.

ZONDAG 18 DECEMBER 4e adventszondag 930 uur

Voorganger:  ds. Ron Lafeber, kinderoppas in de consistorie, kinderdienst in de jeugdzaal

Collecte: School Lyndensteyn, Beetsterzwaag. Een school voor (voortgezet) onderwijs, aan
leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn.
Voor deze kinderen geldt: ontplooiing door (zelf)vertrouwen op te bouwen.

ZATERDAG 24 DECEMBER Kerstavond 21.00 uur

Voorganger:  ds. Ron Lafeber
m.m.v. Interkerkelijk Koor Gorredijk o.l.v. Annejaap Soldaat
Na afloop is er een samenzijn met gliihwein en chocolademelk.

Collecte: Zending over grenzen. Door voedselpakketten naar Oost Europa te sturen, ervaren de
mensen daar een teken van Gods overvloedige liefde, in hun grote armoede. In de winter heeft de
bevolking daar het extra zwaar en zorgen de voedselpakketten er voor dat elk gezin wat lekkers
heeft te eten met Kerst. Zodat ze de geboorte van Jezus echt kunnen vieren.

ZONDAG 25 DECEMBER Kerstmorgen - gezinsdienst

Voorganger:  ds. Ron Lafeber, kinderen in de kerk

Thema van deze gezinsdienst is: met de familie aan tafel!

Hoe dat uitgewerkt wordt is een verrassing!

Traditiegetrouw verleent een groep koperblazers medewerking aan de dienst.

Collecte: Zending over grenzen (zie kerstavond).

ZATERDAG 31 DECEMBER Oudejaarsavond 19.30 uur

Voorganger:  ds. Ron Lafeber
Op deze oudejaarsavond is de lezing uit Genesis 32, Jakob die op het punt staat het nieuwe land in
te gaan, zijn worsteling bij de Jabbok. Nieuwjaarsmorgen lezen we het vervolg, Genesis 33.

Collecte: traditiegetrouw is de collecte voor het onderhoud van de klokkentoren.

22



Kerkdiensten

ZONDAG 1 januari 2023 Nieuwjaarsontmoeting

Voorganger:  ds. Ron Lafeber

Voorafgaande aan de dienst (vanaf 9.45 uur) drinken we koffie en kunnen we elkaar heil en zegen
toewensen voor het nieuwe jaar. In de dienst (10.30 uur) lezen we het vervolg op de lezing van de
oudjaarsavond, Genesis 33

Collecte: Stichting Trijntje Beimers. De stichting zet zich in voor de zendingsposten in Kilangala

en Kantembo in het verre Tanzania. Zij willen een bron van hoop zijn voor de mensen in hun wijde
omgeving. Die hoop doet leven.

ZONDAG 8 JANUARI 9.30 uur

Voorganger: proponent Regina Lafeber

Onze dochter en ik delen dezelfde initialen, maar ik ga bijna met emeritaat en zij gaat bijna
beginnen als predikant. Ik hoop deze zondag voor te gaan in mijn oude gemeente Appingedam en
zij gaat voor het eerst voor in Gorredijk.

Collecte: Stichting Dharma Bakti. In Kemenuh (Bali) zijn de ernstige gevolgen van Corona en
natuurrampen zichtbaar, voor de lokale bevolking. Zij worstelen dagelijks om aan eten te komen.
Men leeft er van de toeristen. Geen toeristen, geen geld om eten te kopen. Een sociaal vangnet is er
niet. Kinderen kunnen niet meer naar school, elektra is vaak afgesloten. En het wordt elke dag erger.
Hier is dringend hulp nodig!

ZONDAG 15 JANUARI 9.30 uur

Voorganger:  ds. Ron Lafeber

Collecte: Stichting Alzheimer. Alzheimer is een vorm van dementie. Al jarenlang is er te weinig
geld beschikbaar voor onderzoek. Er moeten meer talentvolle onderzoekers aan de slag, zodat er
sneller oplossingen kunnen komen om deze ziekte te kunnen voorkomen en genezen.

ZONDAG 22 JANUARI in RK-kerk 9.30 uur

Voorgangers: pastoor Koos Tolboom, ds. Frans Willem Verbaas, Rinse Spits, Daan van Dijk
Deze oecumenische viering wordt gehouden in de R-K kerk, in het kader van de week van gebed
voor de eenheid van de christenen.

Collecte: Oecumenische werkgroep

ZONDAG 29 JANUARI 9.30 uur

Voorganger:  ds. Ron Lafeber, kinderoppas in consistorie, kinderdienst in de jeugdzaal.
Collecte: Lepra stichting.
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Kik houdt van december, als de kerk versierd wordt
voor Kerstmis. Maar dit jaar klinkt er geruzie. Meneer
Blok heeft een donzige sneeuwman meegebracht die
danst en licht geeft en steeds hetzelfde liedje zingt: ‘Let
it snow, let it snow.... Kosteres mevrouw Bontje is er
helemaal niet blij mee. “Meneer Blok,” foetert ze,

“dit is toch geen passende versiering voor onze kerk?!”
“Jawel!” zegt hij. “Want Kerst is een VROLIJK feest en
iedereen houdt van sneeuw, nou, dan kamen ze vrolijk
binnen, een witte Kerst voor niks!” Mevrouw Bontje
wordt rood. “U hebt het mis, de mensen komen voor
stilte en verwondering over de geboorte van
het kind Jezus!”

Stilte

) KiK

“Ja, precies,” zegt meneer Blok, “midden in de
winternacht was dat! Het HAGELDE en ‘t SNEEUWDE
en 't was er zo KOUD, dat zingen we toch? Dus ... Let it
snow!” Mevrouw Bontje moet bijna huilen. Ze zet de
sneeuwman op OFF. “Meneer Blok, snap het nou: die
sneeuw en die kou is PURE ELLENDE voor de jonge
familie. Z6 arm was het Jezuskind toen hij op aarde
kwam! Voor ons!” Eindelijk wordt meneer Blok stil-
“0. Zo had ik het nog niet bekeken. Tja.” Hij pakt de
sneeuwman en vertrekt. De zucht van mevrouw
Bontje weerklinkt door de stille kerk.
Een paar weken later heeft meneer Blok een roze
engel bij zich. Haar ogen geven licht. Ze draait heen

' en weer en zingt ‘Stille Nacht’. Nou vooruit.
Die mag blijven. In het zaaltje.
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Uit de Bijbel

God, ik ben rustig en stil,

ik voel me veilig bij U,

zoals een kind in de armen
vah zijn moeder. Psalm 131,2

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriéns


















