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Pagina 4 De blaadjes vallen van de bomen, het is

Rouw alweer veel te vroeg donker 's avonds
_r ;
lemand noemde rouw "huilen om het verloren ik". en de pepernoten liggen in de winkels.

Want je bent jezelf niet meer, die ander met wie
je diep verbonden was, die een stuk van jezelf
geworden was, is wég.

We gaan rustig richting de herfst en het
einde van het jaar. In deze Lichtbron
staan alweer de eerste diensten van
december! De tijd gaat snel en voor je

Pagina 7
het weet is 2022 voorbij.

In de kerk kunt u zien dat we
verder komen met het
onderhoud/ vernieuwing van
ons kerkgebouw. O.a. Prachtige
nieuwe deuren!

Gelukkig kunnen we dit jaar wel veel
vaker samen komen en meer
organiseren dan de afgelopen twee jaar.
Het startweekend in september was
Pagina 15 goed bezocht en erg geslaagd. Op 13
Vier op 13 november het 50 jarig bestaan november vieren we een feestje, want

van de Ontmoetingskerk met ons mee! : e
, = de Ontmoetingskerk is jarig! In deze
Op pagina 15 lees je wat er allemaal wordt ) . 7
Lichtbron staat meer informatie over

georganiseerd die dag.
het programma. En natuurlijk op 25 en

Pagina 19 27 oktober twee ontmoetingsavonden
Yn Petear... Joke en Brant Visser (die we vroeger wijkavonden

Een duo-functie als wijkouderling, ook nog wel noemden). Genoeg te doen de

als echtpaar. Uniek is het vast niet, maar komende tijd.

bijzonder is en blijft het. Het zijn Brant en Joke

Visser die binnen de Ontmoetingskerk samen Tot slot, zet ik hier ook nog even de

aan voornoemde functie invulling geven. 'hoofdredacteur’ pet op. We merken dat

we steeds vaker na de deadline nog
kopij binnen krijgen. Nu zijn we heel
flexibel, maar we ontvangen graag de
dinsdagavond van de maand. Behalve in de koplj wat eerder, zodat we alle t“d_ :
maanden juli, augustus en december. hebben om alles op de juiste manier in
De vergadering begint om 19.45 uur. het kerkblad te zetten en vorm te
geven. Hartelijk dank alvast!

Kerkenraadsvergaderingen
De kerkenraad vergadert elke vierde

Vergaderingen college

kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters vergadert
elke 1e woensdag van de maand om 19.45 uur.

Elsbeth Sonnega-Dijk
Hoofdredacteur De Lichtbron




"Hij zal alle tranen
uit hun ogen
wissen"

Openbaring 21 :

Rouw

Wanneer iemand die ons dierbaar is overlijdt, is er
rouw, intens verdriet, om hem of haar die van je is
weggenomen.

Die rouw kan zeer diep bij ons insnijden, zeker als die
ander ons zeer nabij was.

En als jouw partner je ontvalt, met wie je gedurende
vele jaren lief en leed hebt gedeeld, dan raak je een
stuk van jezelf kwijt.

lemand noemde rouw “huilen om het verloren ik

Want je bent jezelf niet meer, die ander met wie je diep
verbonden was, die een stuk van jezelf geworden was,
is wég.

Er zijn mensen die rouwen om wat geweest is, maar
die ook in dankbaarheid terugzien op het leven dat
hun samen werd gegund. Op al die mooie momenten
die met elkaar zijn gedeeld.

Er zijn ook mensen die rouwen om wat niét is geweest,
die geprobeerd hebben om van hun huwelijk meer te
maken, maar het is hun niet gelukt. Met als gevolg

een schuldgevoel, een gevoel van gefaald te hebben.

Je kunt iemand verliezen die niet (meer) tegen het
leven op kon en zelf het einde koos. Dan kun je soms
overvallen worden door het zelfverwijt dat je die
ander niet meer moed om te leven hebt kunnen
geven. En blijf je vaak achter met het - vrijwel altijd
onterechte! - schuldgevoel dat je méér had moeten
doen.

Rouw kent vele vormen, is er op verschillende
manieren, in verschillende gradaties.

Daarom is het heel belangrijk dat er mensen rondom
rouwenden zijn die aandacht hebben en kunnen
luisteren. Zo kan degene die er niet meer is met
woorden en herinneringen tot leven worden gewekt.



Het helpt de betrokkene tegelijk om geleidelijk
aan iets meer afstand te nemen.

Door onze gevoelens onder woorden te brengen
kunnen we ze ook steeds meer de baas worden.

Het is niet altijd even makkelijk om met rouw en
verdriet om te gaan. Dus ook niet met mensen
die rouwen.

Vaak is er bij de buitenstaanders een gevoel van
ongemak, van niet weten wat te zeggen of te
doen waardoor er soms, goed bedoeld,
kwetsende of pijnlijke dingen worden gezegd.

De omgeving staat soms al te snel klaar om raad
te geven:

“Doe die kleren (van hem/haar die overleden is)
nou toch eindelijk eens de deur uit!".

“Het is nu al bijna een jaar geleden, zou je nou niet
eens wat gaan doéen?".

Maar we zouden moeten weten dat bijvoorbeeld
na het verlies van een partner, de ander, over

het algemeen, de eerste drie jaar uit het
evenwicht is. En dat het tweede jaar vaak zelfs
nog moeilijker is dan het eerste. Alsof het dan
pas echt goed doordringt.

Aandacht en luisteren is dan, zoals zo vaak,
belangrijker dan woorden. Ook als het om
geloofswoorden gaat. Want ook die
geloofswoorden worden soms te makkelijk, te
snel uitgesproken.

Natuurlijk mogen we in geloof weten, voor hen
die ons zijn voorgegaan, dat hun dood niet het
laatste is.

Natuurlijk mogen we geloven dat God hen heeft
opgevangen en dat Christus’ overwinning op de
dood er ook voor hen was.

Daarop te mogen vertrouwen mag troost geven
in het verdriet.

Maar soms, zeker in het begin, biedt die
wetenschap nog weinig troost.

Omdat het verdriet nog te scherp is. Het verlies
te groot. Die lege plaats nog veel te pijnlijk.

Maar gaandeweg mag hopelijk die troost het
winnen van de rouw.

Op deze manier willen we op zondag 20
november de mensen die ons ontvallen zijn,
gedenken. Met verdriet en dankbaarheid zien
we terug op hen die ons dierbaar waren.

Wij hebben hen uit handen moeten geven, in
geloof hebben wij hen in Gods handen gelegd.
En tegen alle rouw in, met verdriet en pijn in het
hart, mogen we dan toch uiteindelijk tegen
elkaar zeggen dat de dood niet het laatste
woord heeft.

Omdat we uiteindelijk mogen uitzien naar die
toekomst van God, waarin er geen moeite, geen
leed, geen rouw meer zal zijn.

Wanneer God alle tranen zal afwissen.




Kerkenraad

Start winterseizoen

September is de maand waarin het kerkelijk
winterseizoen weer begint. Een maand waarin
het traditioneel bruist van de activiteiten en ook
dit jaar is daarop geen uitzondering geweest.
Een Openluchtdienst en startzondag waar veel
gemeenteleden weer een steentje aan hebben
bijgedragen. Prachtig dat zovelen zich hier voor
in wilden spannen.

De eerste nazomerse activiteit voor de
kerkenraad was de kerkenraadsvergadering van
eind september. Een bijzondere vergadering
want het was ook de eerste vergadering in de
nieuwe samenstelling.

We bespraken ook een aantal zomerse zaken.
Over de deelname aan Tsjerkepaad kunnen we
tevreden zijn. Het liep dan wel geen storm,
maar er kwamen wel steeds mensen langs en er
was alle tijd voor een kopje thee/koffie en een
goed gesprek. Mooi dat in de zomermaanden
zoveel vrijwilligers bereid waren om hieraan
mee te werken.

De komst van de Oekraiense vluchtelingen naar
Gorredijk vroeg en vraagt veel inzet van
verschillende gemeenteleden. Inspanningen die
de vluchtelingen hopelijk het gevoel geven dat
ze welkom zijn.

De traditionele wijkavonden waren de laatste
jaren steeds minder wijk gebonden. De naam
ontmoetingsavond dekt dan ook beter de
lading. Zeker nu ook de gemeenteleden van
Lippenhuizen hiervoor een uitnodiging krijgen.

Punt van grote zorg is de explosieve stijging van
de energiekosten. Hoe het financiéle plaatje er
volgend jaar precies uit komt te zien, is nu nog
niet precies te zeggen. Maar dat we een groot
financieel probleem hebben op te lossen is nu
al duidelijk. Op de gemeenteavond wordt
hierover meer inzicht gegeven.

50 jaar prijkt al op de deur van de
Ontmoetingkerk. ledereen mag het weten:
ons kerkgebouw staat er 50 jaar. De
jubileumcommissie bereidt een mooi
verjaardagsfeest voor en dat vieren we op
zondag 13 november. lets om ons op te
verheugen en naar uit te kijken.

Wietze Kooistra voorzitter

Gemeenteavond
De gemeenteavond is op dinsdag 29 november.

Open Kerk en koffieochtenden

Met ingang van oktober zijn we weer gestart
met de koffieochtenden en open Kerk.

Eén keer in de twee weken is de kerk open op
woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur.
We zijn op 12 oktober begonnen, daarna 26
oktober, 9 november en 23 november. De open
kerk middag start op zaterdagmiddag 19
november. De kerk is dan open vanaf 14.00 uur
tot 16.00 uur. U bent van harte welkom voor
een kopje koffie, een gesprekje of even een
kaarsje aansteken.

Voor de woensdagochtenden zijn we nog op
zoek naar vrijwilligers. Opgeven kan bij
Ron Lafeber of Anneke van Wijk.



College van kerkrentmeesters

Bouw, begroting, energie......

In de kerk kunt u zien dat we langzamerhand
wat verder komen met het onderhoud/
vernieuwing van ons kerkgebouw. We proberen
zoveel mogelijk te realiseren voor het 50-jarig

bestaan van het kerkgebouw in november 2022.

Ventilatie en verwarming wordt nog beter op
elkaar afgestemd. De nieuwe (dubbele) ramen
met ventilatieroosters worden binnenkort
geplaatst.

De jeugdzaal en de opslagruimte erachter is
ondertussen voorzien van een systeemplafond
en nieuwe verlichting. De wanden zijn voor een
groot deel opgeknapt.

U heeft kunnen zien dat in het “oude oppas
kamertje” een nieuwe kopieerruimte is
ingericht. Deze ruimte is opnieuw geverfd,
inclusief overspuiten van de radiator.

De archiefruimte (inloopkast) wordt benut voor
opslag: spullen die we niet kwijt willen en wat
we regelmatig nodig hebben bv. kopieerpapier.
De oude kopieerruimte naast de entree is bijna
geheel afgebroken/opgeruimd. Kortgeleden
zijn de nog resterende muren door een
stukadoor behandeld. De ruimte wordt verder
afgewerkt en straks ingericht als garderobe.

De deuren van de hal naar de kerk zijn
ondertussen voorzien van nieuwe taatsdeuren!

In de hal worden ondertussen voorbereidingen
getroffen voor het aanbrengen van een
systeemplafond en nieuwe verlichting. De
keuken wordt nog verder afgewerkt zoals
verlichting en een nieuw rolluik plaatsen.
Sauswerk is gereed.

We hopen nog dit jaar de entree geheel te
vernieuwen met een nieuwe glazen pui.

Zoals u weet worden kosten in zijn
algemeenheid verhoogd, en in het bijzonder
de energie kosten. Dit geeft stof tot nadenken
voor het opmaken van de begroting voor 2023.

Oproep wijkteam 2

Om goed te kunnen functioneren is Wijkteam 2 dringend op zoek naar een pastoraal medewerker.
We komen dan ook graag in contact met belangstellenden.

Gea Hoekstra 0513 466817 of Wietze Kooistra 0615145213 geven graag verdere informatie.




Diaconie

Autorijden

Mevr. Knol Schoolstraat 7-7 tel: 462664
Mevr. Glazema De Hoop 4-34 tel: 06-53684977
Mevr. Van Riel  Mouterij 64 tel: 463938

Mevr. Van Eunen De Buorren 49/E

6 nov. Teake Hoekstra
13 nov. Folkert Veenstra
20 nov.  Els Hoogeveen
27 nov.  Harm Geerligs

4 dec. Teake Hoekstra
11 dec. Folkert Veenstra
18dec.  Els Hoogeveen
25dec.  Harm Geerligs

Alleen zondagochtend zijn ingepland.

Wilt u vervoer naar de kerk?

Neem contact op met Harm Nieuwland via

tel. 06 4998 2254 of nieuwland.harm@gmail.com

Kaarsje branden

tel: 851842 Lippenhuizen

Hulp in de gemeente

Dit is een fonds waaruit hulpvragen uit eigen
gemeente worden gefinancierd. Het
bankrekeningnummer is

NL74RABO 0322903866 van

de Rabobank te Gorredijk, t.n.v. de diaconie;
o.v.v. hulp i.d. gemeente.

Voor informatie kunt u terecht bij
Gea Hoekstra tel. 0513-466817.

Op zondag 20 november herdenken we de
mensen die in het afgelopen jaar overleden zijn
in onze kerkgemeenschap. Op deze zondag
worden in veel kerken de overledenen van het
afgelopen jaar herdacht.

Niet alleen binnen de kerkgemeenschap maar
zeker ook daarbuiten zijn er zoveel mensen die
de behoefte voelen een overledene te
herdenken. Als symbool daarvoor steken we
een kaarsje aan.

Omdat op zondag vooral de aandacht uitgaat
naar de familie van de overledenen, kunt u op
zaterdag 19 november tussen 16.00 en 19.00
uur een kaarsje aansteken in de
Ontmoetingskerk.

Kinderen die een werkstukje of tekening willen
maken vanwege een indringende gebeurtenis
dit jaar, mogen deze ook inleveren bij de
Ontmoetingskerk als deze open is of in de
brievenbus gooien.

Ook in de kerk van Lippenhuizen worden alle
overledenen uit de dorpen Lippenhuizen en
Hemrik herdacht tijdens de middagdienst op
20 november. Deze dienst begint om 17.00 uur.




Ledenadministratie PKN

Hoe werkt de ledenadministratie van de PKN?

Ledenadministratie, of zoals het genoemd
wordt, het LRP (Leden Registratiesysteem
Protestantse Kerk).

Gegevens van verhuizing en overlijden krijgen
we als kerkelijke gemeente van de SILA, de
Stichting Interkerkelijke Leden Administratie,
een landelijk overkoepelend orgaan waar 7
kerkgenootschappen bij zijn aangesloten, waar
onder de PKN.

Bij de SILA staan een beperkt aantal
“burgerlijke” gegevens van kerkelijke leden
geregistreerd. Deze gegevens ontvangt het
SILA van de Burgerlijke Gemeente.

Als iemand gaat verhuizen, dan geeft de
burgerlijke gemeente die verhuizing door aan
het SILA. Het SILA kijkt dan tot welk
kerkgenootschap diegene behoort en geeft de
verhuizing weer door aan het LRP. Datzelfde
geldt dus ook voor een overlijden.

Maar dat zijn dan ook de enige gegevens die
worden doorgegeven. Geboorte, wijziging
gezinsverbanden, ed. worden niet
doorgegeven door de burgerlijke gemeente.
Ook voorkeurslidmaatschappen en andere
kerkelijke gegevens worden niet in de
SILA-administratie aangegeven. Dit alles
vanwege de privacy.

De SILA is eigenlijk alleen een overkoepelend
tussenstation, die de privacy bewaakt tussen
Burgerlijke Gemeente en Kerk.

Veel gemeenteleden weten niet hoe het precies
werkt en waarom. Vooral jongeren die ergens
anders gaan studeren krijgen ineens een brief
of acceptgiro van de plaatselijke kerk. Soms
weten ze niet eens dat ze lid zijn van een kerk.
Maar als ze dan verhuisd zijn krijgt de
plaatselijke kerk bericht dat iemand nieuw is
binnengekomen, en neemt contact met hen op,
maar dat komt voor de jongere dan vaak uit het
niets. Dat geldt ook voor mensen die altijd in
dezelfde woonplaats zijn blijven wonen. Als ze
dan wel gaan verhuizen naar een andere
woonplaats weten ze vaak niet dat de
overschrijving ‘automatisch’ (via de burgerlijke
gemeente naar het SILA naar LRP plaatselijke
gemeente) gaat.

Wat moet je doorgeven aan de
ledenadministratie en wat niet?

Een verhuizing of overlijden hoef je dus niet
door te geven aan de Ledenadministratie.
Verhuis je echter naar een andere plaats, maar
wil je bij je ‘oude’ kerkelijke gemeente blijven
horen dan moet je die voorkeur weél doorgeven.
Op dat moment kan de ledenadministratie van
de oude gemeente een verzoek doen om de
overschrijving terug te draaien en blijf je lid van
je oude gemeente. Deze ‘oude’ gemeente wordt
dan administratief ‘voorkeursgemeente’
genoemd.

Een geboorte, doop, belijdenis of verbintenis
moet altijd wel doorgegeven worden. Als dat
gedaan wordt dan blijft de ledenadministratie
up to date.

Marga Lafeber
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jeugd@ontmoetingskerkgorredijk

Hallo allemaal,

We zijn weer van start. Een nieuw begin van het seizoen zou eigenlijk het voorjaar moeten heten.
Maar de blaadjes vallen van de bomen, het is weer nat buiten, maar we hebben nog wel lekker
najaarsweer gehad. Gelukkig zijn er ook weer allemaal leuke projecten.

De Kinderdienst is al gestart met het kerstproject en de pepernoten liggen alweer in de winkels.
Ook de clubs zijn weer gestart voor groep 6/7/8 en het PUB-ercafe. Begin oktober hadden we een
jeugddienst Tour of Unity. Helaas was de zangeres ziek, maar het werd toch een mooie dienst.

Na afloop was er voor de jeugd een broodje hamburger en kon je nog even verder bezig met
Verbinding met elkaar.

Wat staat er op de planning:

13 november: het 50-jaar jubileum van de Ontmoetingskerk.

Ook hier zijn leuke dingen te doen voor kinderen en jeugd.

6 november: Open deur dienst met cabaretier Ruurd Walinga.

Waarom vergeleek Jezus ons met vissen? Waarom moeten we vissers van mensen worden? Waarom
geen jagers? Het ultieme antwoord op deze vragen krijg je tijdens deze show. Erg interactief en
verrassend.

27 november: Gezinsdienst en 1e advent.

We zien jullie graag!
Groetjes, Janine en Marielle

We zijn weer begonnen &!!

Wat een gezellige eerste avond hebben we gehad. Omdat het
de eerste avond voor de nieuwe kinderen was, hebben we
eerst een voorstelrondje gedaan. Daarna het serieuze vragen
rondje. Deze avond hadden we spelletjes, wat chips en drinken
meegenomen.

Wat we 29 oktober gaan doen?? Als je in groep 6-7-8 zit ben je
van harte welkom dit te komen ontdekken.

Tot dan &

Ans en Lyanne
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mee %A AN TAFEL!

We zijn weer begonnen! De eerste dienst hebben wij

| % *
samen cadeautjes gemaakt voor de gedoopte kinderen *’ * ** *

van die zondag. : Kerstproject kinderd|

Afgelopen week was het dan echt zo ver, de eerste
zondag van ons project "Met de familie aan tafel"! De
komende tijd zullen we verder werken aan dit thema.
Met als afsluiter de dienst op kerstochtend waar wij aan
meewerken. Komen jullie ons allemaal helpen??

De volgende keren dat we werken
aan dit super gave project zijn op:
23 oktober, 6 november,

20 november, 4 december en

18 december.

Vanaf dit seizoen is de kinderoppas
weer terug van weggeweest!

De data voor de komende

Tot dant periode zijn:
Antje, Lyanne, Tineke, Joke, Dukke, - 20 november
- 18 december

Tytsia
- 6en27 november
- 4 en 25 december

Ha PUBers!

Het 1e PUBercafé van dit seizoen was een gezellige boel! Met z'n twaalven (10 pubers en 2 leiding)
hebben we kennismakingsspelen gedaan. 'lk zoek iemand die.! en 'krantenmep' waren de meest
lachwekkende spellen van de avond. Best lastig om op tijd een andere stoel te vinden of een andere
naam te noemen, he PUBers? --D

Met God kun je ook kennismaken. Daarom hebben we met elkaar
gedeeld wat ons beeld van God is. Een man of een vrouw, in de
wolken of in ons? Interessant om elkaars beelden te horen.

Het volgende PUBercafé is op zaterdag 12 november. Op het
wensenlijstje van deze groep staat: een dropping en lasergamen.
Dat gaat vast ergens dit seizoen lukken, en wat we op 12
november gaan doen is nog een verrassing. Ook voor de leiding ;-)

See you!
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Ontmoetingsavonden

Aan Tafel!
Op dinsdag 25 en donderdag 27 oktober is de
kerk open voor ontmoeting en activiteiten
rondom het thema 'Aan Tafel' Je kiest zelf welke
avond je wilt komen. Ook kun je zelf een
activiteit kiezen die je die avond wilt doen.

Activiteiten

De mogelijkheden zijn:

* Een Kahoot (quiz) doen (neem daarvoor je
mobiele telefoon mee)

* Een lied instuderen

* Geloofswoorden 'proeven’

Na afloop van de activiteiten staat er een hapje
en een drankje klaar. ledereen is van harte
uitgenodigd!

Wanneer: dinsdag 25 oktober

donderdag 27 oktober
Waar: Ontmoetingskerk, Schansbrug 3
Hoelaat: inloop 19.45 uur, start 20.00 uur
Opgeven: niet nodig!

Foto meenemen

We vragen je om een foto mee te nemen als je
komt die iets zegt over jou. Dat kan op papier of
op je telefoon. Dank je wel.

We zien je graag op één van beide avonden!

Bericht van de Voedselbank
Namens alle vrijwilligers van de Voedselbank hartelijk bedankt voor de gift die bij elkaar gespeeld
is door de gemeenteleden tijdens de Bingo. Maar liefst 400,- euro. Geweldig!

Dan nog dit: in december is er weer de Douwe Egberts Punten Aktie! Punten kunnen worden
ingeleverd bij de kerk of bij mij thuis (Stationsweg 77). D.E. verdubbelt het aantal en keert hier
koffie voor uit. Vorig jaar was het zeer succesvol en hebben we ongeveer 600 pakken koffie mogen
ontvangen. Hopelijk doet u allemaal weer mee! Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Gepke Geerligs-Holthuis, codrdinator vrijwilligers




50 jaar Ontmoetingskerk

Ons Kerkgebouw is bijna jarig en als
jubileumcommissie zijn we al een tijdje bezig
met de voorbereidingen voor het
verjaardagsfeestje.

13 november is de dag en inmiddels zijn er al
aardig wat foto's binnengekomen, waarvoor
onze hartelijke dank. We hopen er een mooie
expositie voor in de (vernieuwde) hal van te
maken. Ook zijn er foto's op de beamer te zien.

Het programma begint s ‘'morgens om 9.15 uur
met als welkom een kopje koffie en eindigt zo
halverwege de middag.

Oud en Nieuw

Het thema Oud en Nieuw is te zien in de
fototentoonstelling, maar ook in de liturgie van
de jubileum viering die elementen van de
allereerste viering bevat. Met jong en oud
willen we er een feestelijke dienst van maken.
Na de dienst mag iedereen, jong en zij die zich
jong genoeg voelen, gebruik maken van de
opgeblazen stormbaan achter de kerk. Dit
hangt natuurlijk wel af van het weer.

|
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Er is tijd voor een drankje en een gezamenlijke
maaltijd, waar iedereen zich voor op kan geven.
Er komen lijsten in de hal.

Het middagprogramma geven we uit handen
aan Samoosara & Friends. Al weer 10 jaar brengt
het gezelschap, geinspireerd door de Joodse
cultuur, haar muziek, verhalen en moppen in
een Fries jasje.

Kent u mensen die ooit aan onze kerk
verbonden waren? Vraag ze dan gerust of ze
deze bijzondere dag willen meemaken.

Hulp gevraagd!

Natuurlijk kunnen we niet alles zelf doen en
daarom vragen we aan u of jou om hulp:
bijvoorbeeld bij koffieschenken, tafels
klaarzetten en toezicht houden bij de
stormbaan. Vele handen maken licht werk.
Samen maken we er een mooie dag van!

De jubileumcommissie,

Frederik de Vries

Bonny Wouda . ‘ .
Minne Bron

Theewis de Jong A
Joke Rudolphy

QN :




Ter inspiratie - column

VERBONDEN DOOR
DE TRANEN HEEN

oosten reikt verder dan woorden. Het wil geen
antwoorden geven die toch niet bestaan, en
ook geen goedbedoelde adviezen die het leed
alleen maar groter maken. Het reikt veel verder
dan vragen hoe oud hij of zij was, want leeftijd
is geen medicijn tegen verdriet. Het gaat er bij troost ook
niet om dat je antwoord geeft op de waarom-vraag. Want
dat antwoord bestaat niet. De dood, het ongeluk of de
wanhoop kan nooit worden weggenomen. De pijn blijft, en
het verdriet wordt eerder groter dan kleiner. Troosten is ook
niet zeggen dat de tijd alle wonden heelt, want dat is een
banalisering van de open wond. Wat is troosten dan wel, in
deze tijd van het jaar waarin alles lijkt te sterven, ook in de
natuur? Een paar gedachten over wat troosten kan zijn:
- luisteren en de tijd nemen zodat verdriet in tranen naar
buiten kan stromen
—er zijn als niemand daar is, aan het ziekbed, na het
ongeluk, in het sterven
- kunnen zwijgen als er helemaal niets te zeggen valt
- een kaartje sturen met een mooie dichtregel die de ander
troost door het sterven heen
- samen bidden met woorden die al eeuwenlang gegeven
zijn
- vrede sluiten met elkaar door elkaar de handen op te
leggen
- voedsel voor onderweg geven: Christus zelf die het lijden
draagt
- licht ontsteken aan het eeuwige licht en ervaren dat dit
licht niet dooft
— met rituelen van alle tijden delen in het verdriet, meer dan
het wegnemen van dat verdriet
- samen worstelen in de pijn en huilen met tranen die liefde
geven
- geloven en diep meemaken dat de zielen altijd verbonden
blijven, in elkaars hartenin God. m




Yn Petear

Mei...Brant en Joke Visser

Een duo-functie als wijkouderling, ook nog wel
als echtpaar. Uniek is het vast niet, maar
bijzonder is en blijft het. Het zijn Brant en Joke
Visser die binnen de Ontmoetingskerk samen
aan voornoemde functie invulling geven. Dat
doen ze met heel veel toewijding, elk op
zijn/haar eigen wijze. En beiden geven aan er
veel voldoening uit te putten. ‘Somtiden ist bést
wol pittich, mar tagelyk ek tige Gtdaagjend;
karakteriseert Joke hun beider functie.

Het bijzondere van het echtpaar is dat ze elkaar
al bijna hun hele leven kennen. Een leven
waarin ze beiden nu zo'n 54 jaar onderweg zijn.
‘lk kaam eefkes earder op de wrald as Joke,
vertelt Brant. ‘Alve dagen, om krekt te wézen!
In Anjum en omstreken groeide het stel op,
waarbij de omstreken gelden voor Joke. ‘lk
wenne yn Dykshoarne, in buorskip dat healwei
Anjum en le leit, legt Joke uit. ‘Dér hienen myn
alden in buorkerij. Koartsein, ik bin in echte
boeredochter!

'Beiden sitten bleaun'

Op de basisschool in Anjum waren Joke en Brant
al vanaf de kleuterjaren elkaars klasgenoten. Pas
in het middelbaar onderwijs scheidden hun
wegen zich, al hadden ze ook toen al iets
gemeen. ‘lk bin ien kear sitten bleaun en Brant
ek; zegt Joke lachend. Ja, hoe ist mooglik net;
vult haar ega aan. Toch zagen ze elkaar toen bij
lange na niet als toekomstig echtpaar.
Integendeel zelfs, want zegt Joke: ‘Der wie
hielendal neat tusken us beiden. Dat feroare net
earder as doe't Brant nei Limburg gie om te
studearjen. Earst doe begln der in flamke te
brénen!

Een vlammetje dat via vaste verkering leidde tot
het geven van elkaars ja-woord. Dat deden ze
31 jaar geleden in het gemeentehuis van
Dokkum en aansluitend in de kerk in Anjum.

'Unferjitlike oantinkens'

Niet alleen tijdens hun schooltijd zagen ze
elkaar regelmatig, hetzelfde gold voor hun
gereformeerde Anjumer jeugdjaren. ‘Dat wie in
prachtige tiid, beiden bewarje wy dér
Gnferjitlike oantinkens oan; vertelt Brant.
‘Njonken de kindernevendiensten wienen de
jeugdklups de hichtepunten fan de wykeinen.
Dat wy noch elts jier mei de leden fan doe by
elkoar komme, seit gendch. Dy ban is noch
altyd like hecht!

‘Somtiden ist bést wol
pittich, mar tagelyk ek tige
utdaagjend’

Onderhand zijn Brant en Joke al een ‘moai
skoftke' woonachtig in Gorredijk, nadat ze
daarvoor, direct na hun huwelijk, vijf jaar in
Emmeloord hadden gewoond. Dat ze zich daar
vestigden had een reden en die had alles te
maken met Jokes eerste baan als onderwijzeres.
Een studie die ze had voltooid aan de pabo in
Leeuwarden. Joke: Ik koe oan de slach yn Urk.
Mar yn sa'n sletten mienskip te wenjen, soks
seagen wy net sitten. Dérom binne wy yn
Emmeloord te wenjen gongen!
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Ondanks de (voor)oordelen van de buitenwacht
over Urk had Joke het op het voormalige eiland
‘tige nei't sin. ‘It omgean mei de bern en, boppe
alles, it lesjaan it wie foar my genietsjen. Alle
dagen wer! Ondertussen hadden Joke en Brant
in Emmeloord volledig hun draai gevonden.

Catechisatielessen aan huis

Onder meer tot uiting komend in hun
activiteiten ten behoeve van het kerkelijk leven
aldaar. ‘Wy joegen catechisatielessen oan has
en ien kear yn de trije wiken hienen wy oerlis
mei de dimny en de oare stellen dy’t
catechisatie joegen, vertelt Brant.

Na vijf jaar veranderde de woonsituatie van het
gezin toen Brant een aanstelling kreeg bij
Baarsma'’s Dranken in Gorredijk. Inhoudend dat
ze er tevens gingen wonen. Maar hoe moest het
nu met Jokes baan in Urk, waar ze zich zo in
haar element voelde? ‘Oan de kollegaas hie’k yn
elts gefal al oanjin dat ik der hielendal gjin
muoite mei hie om noch in skoft op en del nei
Urk te reizigjen ’ vertelt Joke over die situatie.

De Librije

Wat uiteindelijk niet nodig bleek, want ze vond
emplooi bij de plaatselijke basisschool De
Librije. ‘Der wie in vakature, dus ik tocht 'ik
besykje it! Ze ging in gesprek met directeur Jan
Boorsma, die haar adviseerde te solliciteren. Dat
deed ze en met succes: ze kreeg de baan. ‘En no
bin'k sa njonkenlytsen al 26 jaar wurksum yn't
Gnderwiis en noch altyd mei in protte nocht en
wille. It is allinnich wol folle mear maatwurk
wurden as eartiids!

En dan te bedenken dat ze, staande aan de
vooravond van haar onderwijscarriére, zich best
nog onzeker voelde. 'Kin ik soks wol oan, bin ik
der wol geskikt foar, sa stie’k der doe yn! Bij
Brant is de vraag of hij wellicht een telg is van

het bekende Friese transportbedrijf ‘Brant
Visser’ voor de hand liggend. En jawel, het was
zijn pake die het bedrijf in 1892 oprichtte.
‘Brant: 'Yn Anjum, mar yn 1999 wie't bedriuw al
sadanich groeid dat it ferhuze nei it
Hearrenfean; en dér sit it noch hieltyd; vertelt
Brant. ‘Yn 2021, noch mar krekt lyn dus, is it
oernommen troch Kooiker! Het familiaire deel is
echter Brants enige connectie met het bedrijf, al
was er wel heel even sprake van dat hij ook zelf
deel ervan zou uitmaken. ‘Us heit, dy't it
bedriuw mei twa bruorren oernommen hie, hat
my alris frege oft ik miskien ek mei ynstappe
woe. Mar ik hie foar mysels in oar plan!

Zoals al eerder vermeld, begon dat plan met een
zes jaar durende studie in het Limburgse land.
‘Logistiek Management’ was de richting
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waarvoor hij koos. Brant legt uit waar het voor
staat. ‘Koartsein giet it oer de begelieding fan -
en de ferantwurdelikens foar- de befoarrieding
fan granstof ta einprodukt. Dus foar de hiele
keten! Hoewel ondertussen al zeven jaar
bedrijfsmatig werkzaam, volgde Brant later aan
de NHL nog de studie *Bedrijfskunde,
Organisatie en Strategie.

Al die verkregen kennis en skills zette hij de
afgelopen jaren bij diverse organisaties met veel
elan in (waaronder Baarsma's Dranken en
FrieslandCampina. Tegenwoordig is Brant
werkzaam als manager Logistiek bij DSMin
Leeuwarden. ‘Underdiel fan myn wurk is dat ik
ien kear yn de seis wiken ek yn Polen wurksum
bin!

Kinderen al uithuizig

Nog niet vermeld is dat het gezin van Brant en
Joke in de loop der jaren is uitgebreid met drie
kinderen: Fenna, Jeldert en Like, respectievelijk
25,23 en 21 jaar jong. En drietal waar ze
supertrots op zijn. Ze zijn inmiddels uithuizig, al
vliegen ze uiteraard met regelmaat aan. ‘En dan
ist altyd like gesellich; zegt Joke.

Al pratend over hun betrokkenheid bij de kerk
en ook hun inzet daarvoor blijkt dat ze zich de
afgelopen jaren allesbehalve onbetuigd hebben
gelaten. En er is geen enkele twijfel dat ze dat
ook zullen blijven doen. Want voor wat ze van
de kerk ontvangen, hun geloofsbeleving én
ontmoeting met de gemeenteleden, willen ze
graag iets terugdoen.

Zoals nu ook weer, in hun functie van
wijkouderling. ‘Moai en tankber om te dwaan,
mar sa't ik al sei somtiden ek bést wol pittich;
dat heart der ek by, zegt Joke. ‘'Om’'t wy op
skoalle al in protte oerlis hawwe, nim ik de
petearen mei de minsken ut de wyk foar myn

rekken en skoot Brant by de gearkomsten oan.
Dy ferdieling foldocht us poerbést!

Berenloop Terschelling

Brant en Joke vertellen veel aan sport te doen.
Fietsen, schaatsen, (hard)lopen, stuk voor stuk
bewegingsvormen die op hun lijstje staan. In
laatstgenoemde bewegingsvorm (hardlopen)
komen ze op 6 november op Terschelling
volledig aan hun trekken. Want dan vindt de
traditionele Berenloop plaats, waarin beiden
van de partij zijn. Logischerwijs staan
momenteel hun trainingen voor een groot deel
in het teken daarvan. ‘Ja, wy geane derfoar, zegt
Joke. "Yn us belibjen fan sport kinne wy hearlik
alles kwyt en krije wy der ek wer nije enerzjy
fan, vult Brant aan. ‘Wy kinne net sinder!

Een ideale combinatie van bewegen en
ontspanning vonden ze afgelopen zomer
tijdens hun fietsvakantie in Italié. ‘In tintsje en
wat klean mei efter op de fyts en peddelje fan
de iene nei de oare camping, moaier en relaxter
kinst it net betinke; blikt Brant nog zichtbaar
nagenietend terug. ‘En dan dy prachtige natoer
dér; vult Joke aan. "Wy kinne mei alles wat wy
dér sjoen en belibbe hawwe no wer in hiel ein
foarat!

'Yn ds belibjen fan sport
kinne wy hearlik alles kwyt
en krije wy der ek wer nije
enerzjy fan'
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Benefietconcert Langezwaag

De Raad van Kerken Gorredijk e.o. organiseert een groots benefietconcert op vrijdagavond

18 november 2022 om 20 uur. Het concert vindt plaats in de kerk van Langezwaag (Het Hou 9).
De toegang is gratis!

We willen tijdens het concert geld inzamelen voor de organisatie Mi Great. Deze organisatie maakt
zich sterk voor noodhulp aan vluchtelingen in Nederland. Mi Great heeft bijvoorbeeld noodhulp
verleend aan vluchtelingen, toen zij bij opvangcentrum Ter Apel buiten moesten slapen. Mi Great
zorgde toen o.a. voor warme maaltijden en voor dekens en slaapzakken.

In de pauze is er een loterij, waar u mooie prijzen kunt winnen. Bij het uitgaan van het concert is er
een collecte voor het goede doel. Neem s.v.p. contant geld mee!

Optredens

Er zijn die avond verschillende optredens:
- De gitariste Nina uit Oekraine

- De Schola Gregoriana o.Lv. Peter Postma
- De pianiste Prity Bernike

- Het r.-k. Pauluskoor Gorredijk

- De rockband ‘Changed:

Het begint om 20.00 uur, de deuren van de kerk gaan op om 19.30 uur. Bent u niet in de
gelegenheid om het concert bij te wonen? Dan kunt u het rechtstreeks meemaken via de
livestream: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21433

Parkeergelegenheid

Op driehonderd meter van de kerk kunt u parkeren op de parkeerplaats van de Sportvereniging,
adres: Paradys, Langezwaag. Komend uit de richting van Gorredijk neemt u na de kerk de derde
afslag naar rechts. Komend uit de richting van Heerenveen neemt u, zodra u Langezwaag inrijdt,
na 50 meter de eerste afslag naar links.

We hopen dat u erbij bent op vrijdag 18 november!
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Kerkcafé

Het Kerkcafé is een laagdrempelige ontmoetingsavond voor iedereen van 20 + (tot ongeveer

45 jaar). Het Kerkcafé vindt plaats ongeveer 1 keer in de 6 weken op vrijdagavond vanaf 19:45 uur
in de Jeugdzaal. Het doel van deze avonden is met elkaar in contact te zijn en er is een wisselend
programma om inhoudelijke onderwerpen met elkaar te bespreken.

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Je kunt ons per mail bereiken:
jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl
De volgende avond staat gepland op 4 november. Je bent van harte welkom!

Gespreksgroep 20+

Zoek je meer verdieping in je geloof? En heb je wel belangstelling voor een gespreksgroep?

Meld je dan aan bij Ron (rmlafeber@home.nl) of Janine (via jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl of
06-41694695).

We zijn al een gespreksgroep begonnen voor mensen in de leeftijd van ongeveer 25-40 jaar. Deze
groep is bedoeld om wat dieper met elkaar over bijbel en geloof te praten. De gespreksgroep staat
mede onder leiding van Linda Wind, de kerkelijk werker van Lippenhuizen - Hemrik.

De eerste twee keren zijn al geweest, maar als je interesse hebt: je kunt altijd aanschuiven.
Het is de bedoeling om één keer in de maand bij elkaar te komen. Op de woensdagavond,
van 20.00 tot 21.30 uur. De eerstvolgende keer is woensdag 23 november.

Van harte welkom!

Bijbelkring Prediker
Corona gooide eerder roet in het eten, maar het komende seizoen gaan we ons dan toch buigen
over het bijbelboek Prediker.

We doen dat maandelijks op woensdagmorgen. Vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur, in de
consistorie van de kerk.

De eerste bijeenkomst is geweest, de volgende data staan nog gepland:
* woensdag 16 november
* woensdag 14 december

Mochten er mensen zijn die hieraan mee willen doen, overdag niet kunnen, maar wél op een avond,
laat het me dan even weten. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we dan ook weer een bijbelkring

in de avond beginnen.

Ron Lafeber, tel 856771 of rmlafeber@home.nl
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Kerkdiensten

ZONDAG 30 OKTOBER Oecumenische dienst van Schrift en Tafel 9.30 uur

Voorganger:  ds. Ron Lafeber, Rinse Spits, Daan van Dijk
Na twee jaar niet gekund te hebben, vieren we deze dienst weer samen met onze
rooms-katholieke broeders en zusters. We drinken samen koffie na de dienst.

Collecte: Oecumenische werkgroep

ZONDAG 6 NOVEMBER OpenDeurDienst 10.00

Voorganger:  ds. Ruurd Walinga

Thema: Happen naar de baas

Waarom vergeleek Jezus ons met vissen? Waarom moeten we vissers van mensen worden?
Waarom geen jagers? Het ultieme antwoord op deze vragen krijg je tijdens deze show. Je kunt
voortaan zelfs binnen een minuut de kern van het evangelie vertellen aan de hand van vijf visjes.
Voor het zover is, worden alle dingen onderzocht op goed en fout. Erg interactief, verrassend en
met een radicaal slotlied.

Collecte: School Lyndensteyn

School Lyndensteyn is een school voor (voortgezet) onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke
of een meervoudige beperking, en leerlingen die langdurig ziek zijn. Voor deze kinderen geldt:
Ontplooiing door (zelf)vertrouwen op te bouwen.

ZONDAG 13 NOVEMBER 50 jaar Ontmoetingskerk 10.00 uur
Voorganger: ds. Ron Lafeber

m.m.v. Interkerkelijk Koor Gorredijk o.l.v. Annejaap Soldaat

De Ontmoetingskerk Gorredijk bestaat dit jaar 50 jaar. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Het wordt een feestelijke dag en dus ook een feestelijke dienst. Een paar elementen uit de
eerste dienst in 1972 toen de kerk in gebruik werd genomen, komen terug in de dienst.

Inloop is vanaf 9.15 uur, vanaf 9.45 uur zingen we samen een aantal liederen. De dienst begint dan
om10.00 uur.

Collecte: UMCG ziekenpastoraat

In het ziekenhuis in Groningen liggen vaak ernstig zieke mensen, ver weg van hun vertrouwde
omgeving. De vraag naar geestelijke verzorging neemt toe doordat een groeiend aantal patiénten
geen kerkelijke achtergrond (meer) heeft, maar in het ziekenhuis geconfronteerd wordt met
geloof/levensvragen.
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Kerkdiensten

ZONDAG 20 NOVEMBER zondag Voleinding

Voorganger: ds. Ron Lafeber
Op deze zondag willen we als kerkgemeenschap Gorredijk hen gedenken die ons het afgelopen
jaar ontvallen zijn.

Collecte: Stichting Jongerenhulp Bangladesh

Deze stichting richt zich op het dorp Bhatra, door o.a. te zorgen voor drinkwater, sanitaire
voorzieningen op scholen en aandacht voor de oudere inwoners (zij krijgen geen AOW) d.m.v. het
bouwen van een bejaardenhuis.

ZONDAG 27 NOVEMBER Gezinsdienst 1e adventszondag 9.30 uur

Voorganger:  ds. Ron Lafeber
Op dit moment van schrijven moet deze dienst nog worden voorbereid.

Collecte: ZOA

ZOA is een christelijke noodhulp- en wederopbouworganisatie voor mensen die getroffen zijn door
een natuurramp of een gewapend conflict, in Afrika, Azié en Zuid-Amerika. Op dit moment heerst
er een grote voedselcrisis.

ZONDAG 4 DECEMBER  Avondmaalsdienst 2e adventszondag

Voorganger: ds. Ron Lafeber
Op deze zondag mogen we, zoals het thema van de landelijke kerk luidt, samen aan tafel!

Collecte: eigen bloemenfonds
Elke zondag staan er weer prachtige bloemen in de kerk. Na afloop van de dienst worden de
bloemen naar een ziek gemeentelid gebracht, als teken van aandacht.

ZONDAG 11 DECEMBER  3e adventszondag 9.30 uur

Voorganger:  dhr. Gooitzen Riemersma

Collecte: Leger des Heils

Het Leger des Heils heeft als missie: het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus, “in
woord en daad"”. Vele daklozen, verslaafden, prostituees en eenzamen kunnen rekenen op hulp van
Het Leger des Heils.
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Cﬂ Danken

De muizen zijn door het dolle heen, want kosteres
mevrouw Bontje heeft inkopen gedaan voor het grote
dankfeest. Ze rennen naar Kikker en roepen: ‘Er liggen
wel hénderd pakken koekjes op de tafel ... en broodjes,
appels, chocola, zéveel lekkers!’ Kik lacht: ‘Zozo. Dan
moeten jullie nog veel geduld hebben.’ ‘Hoezo??’ piepen
de kleinsten verbaasd. ‘Om te zien wat er zondag voor
jullie overblijft natuurlijk!’, zegt Kik. Mopperend
drentelen de muizen naar buiten: ‘Kik begrijpt het niet.
Geduld hebben ... wat is dat? We hebben trek! Pfffl’

‘s Middags, als mevrouw Bontje naar huis is, sluipen de
muizen de keuken in, klimmen op tafel en beginnen te
knabbelen en te smullen. Als ze tonnetjerond zijn,

5 KK

De keuken is een ravage. Wat zal mevrouw Bontje
schrikken. Met grote sprongen gaat Kik de muizen
zoeken. Jullie zijn ondankbare gasten!” briest hij.

De muizen hebben hem nog nooit zo boos gezien.

Ze piepen: ‘Het was heel lekker, Kik, bedankt!’ Kik blaast:
‘Bedank mij niet. Het was niet mijn lekkers.” De muizen
denken na. ‘0. We moeten mevrouw Bontje bedanken!’
Weer schudt Kik zijn hoofd: ‘Zij heeft het jullie niet
gegéven. Jullie hebben het GEPIKT. Je kunt alleen
bedanken voor wat je krijgt!’ Hij gaat door: ‘Altijd wordt
er voor jullie gezorgd. Nu krijg je niks. Misschien nooit
meer!’ De muizen schamen zich. Ze hebben het
dankfeest verknald. Hoe komt het ooit goed?

‘Dank je wel, Kik’ zeggen ze zacht.

Franciscus van Assisi (181-1226) deed niets liever dah God bedanken, Op het eind van zijn leven

maakte hij een lied van alles waar hij dankbaar voor was. bit noemen we het Zonnelied,

Hoogste God, ik moet wel zingen
om de honderd miljoen dingen
die u met kracht geschapen hebt,
alles waar u plezier in schept!
Broertje zon, die Staat te stralen
en ons licht laat ademhalen.
Zusje maan en wolken sterren
die ons groeten van zo verre,
allemaal door u bedacht

als een feest van dag en Nacht.
Dank voor broertjes weer en wind,
elk seizoen ohs goedgezind.
Dank u wel voor zusje water

met haar heldere geklater.

Dank u ook voor broertie vuur

Uit de Bijbel

\fiemand kan alle daden van God beschrijven, niemand
is hem dankbaar genoes. Zo machtiy en zo goed is hij.
Gelukkig ziin mensen die leven volgens zijn regels,

die qltijd het goede doen. Ppsalm 106:2-3 BGT

die ons leidt door ‘t donker uun
mooi en vrolijk ziin gezicht,
stoer en huppelend geeft hij licht.
Voor zusje aarde, onze moeder
die ons dllen weet te voeden
met vruchten, groenten, volle struiken,
bloemen heerlijk om te ruiken.

Dank u voor mensen die hiet klagen,
mMaar tegenslag en ziekte dragen,
die ahderen hun schuld vergeven. ;
Ze zijn een teken van uw vrede.
Dank u zeHs voor zusje dood,
daarin bljjkt uw liefde groot.

Wie leeft met God gaat niet verloren.
Zing en dank Hem, laat je hor‘en
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