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Yn Petear... Bart van der Steege

‘Ik hie foarut gjin idee dat it sa yntins wéze soe,
want scriba bist hast elts oere fan de dei™
vertelt Bart van der Steege. 'Mar it makket it
tagelyk ek sa moai en bystnder. k fan't in eare

dat ik it dwaan mocht!

Kerkenraadsvergaderingen

De kerkenraad vergadert elke vierde
dinsdagavond van de maand. Behalve in de
maanden juli, augustus en december.

De vergadering begint om 19.45 uur.

Vergaderingen college

kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters vergadert
elke 1e woensdag van de maand om 19.45 uur.

Van de redactie

Het nieuwe seizoen gaat weer van start.
Na de vakantie zijn nieuwe
ambtsdragers bevestigd en is afscheid
genomen van degene die na jaren van
inzet afscheid nemen.

In deze Lichtbron ook een heel aantal In
Memoriams van gemeenteleden waar
we de afgelopen weken afscheid van
hebben moeten nemen.

Ook hebben wij als redactie afscheid
genomen van Dieuwke van der Wal. Zij
heeft zich jaren ingezet voor de
Lichtbron. Dieuwke we gaan je missen!

Aan de andere kant zijn er ook weer
nieuwe acties, een nieuw begin en
bijzondere (zon)dagen. Lijkt het je ook
leuk om wat nieuws te doen, een
bijdrage te leveren aan deze Lichtbron
of eens een artikel te maken? Neem dan
contact op met één van ons of stuur een
mailtje naar het Lichtbron e-mailadres.

Tot slot gaan we de allerkleinste
gemeenteleden af en toe in de dienst
zien en in de kerk, door de nieuwe vorm
van kinderoppas. Dat geeft weer lekker
wat reuring in de kerk! Ik verheug me
erop, jij ook?

Elsbeth Sonnega-Dijk
Hoofdredacteur De Lichtbron




“Leer ons zo onze
dagen te tellen"

Psalm 90: 12a

Een goed begin.....

Het lijkt wel alsof tegenwoordig elke dag een 'dag
van...' moet zijn.

Sommigen heel serieus en goed: dag van de
mensenrechten, wereldgezondheidsdag,
werelddovendag. Je hebt 'de dag van de wetenschap),
de 'dag van de democratie’

Je hebt ook 'secretaressedag' (kan dat eigenlijk nog
wel, is zo'n benaming niet seksistisch?). Maar je hebt
ook 'complimentendag) de 'dag van de tandenfee'
(hoe verzin je het?), noem maar op.

Je kunt het zo goed en zo gek niet verzinnen of er is
wel een dag in het jaar voor.

Hoe zit dat in de kerk ?

In de kerk doen we niet aan die dagen. Maar zo
langzamerhand hebben we ook wel een hoop
‘zondagen van.....

Een 'gewone’ zondag, zeker in het najaar, wordt al een
beetje schaars.

In september-oktober hebben we de nodige
bijzondere zondagen. Natuurijk, de startzondag in
september, als begin van het winterseizoen. Deze valt
vaak op of rond de vredeszondag.

De eerste zondag van oktober is Israélzondag waarop
we als kerk in het bijzonder stilstaan bij onze band
met het jodendom, waar toch onze wortels als kerk
liggen. In oktober valt ook de najaars zondag-
werelddiaconaat.

Is dat nou nodig? Al die bijzondere zondagen?

Is niet elke (zon)dag een nieuw begin en het werk van
de kerk, of het nu gaat om de vrede, het diaconaat,
haar relatie met Israél of de eigen vorming, houdt
toch nooit op?

Opnieuw beginnen, opnieuw mogen beginnen houdt
nooit op.



De bijbelverhalen vertellen ons telkens weer
hoezeer mensen struikelen in hun leven.
Tekortschieten, fouten maken.

Maar de bijbel houdt ons ook steeds voor dat
voor de mens een nieuw begin mogelijk is.
Steeds weer.

Opnieuw beginnen, opnieuw mogen beginnen,
houdt nooit op. God geeft ons voortdurend de
kans opnieuw te beginnen.

De bijbel noemt dat genade.

God geeft ons elke (zon)dag, elk moment van
ons leven de gelegenheid om de brokken van
ons leven op te rapen en een nieuwe start te
maken.

Aan de andere kant, zoals de psalmist ons
voorhoudt: wij dienen te leren onze dagen te
tellen (Ps. 90 : 12).

"Tellen, betekent dat we er zuinig op moeten
zijn, er dus ook goed mee om moeten gaan, er
goed over nadenken.

Dan kunnen we bedenken dat misschien wel
elke (zon)dag vredes(zon)dag zou moeten zijn.
En Israélzondag. En diaconaatszondag. En...

Want de God in Wie wij mogen geloven, die in
Jezus Christus onze Vader is, is de God van Israél
en die God heeft de vrede met zijn
mensenkinderen, en tussen mensen onderling,
hoog in het vaandel.

De vrede, de sjaloom, het wel-zijn van en voor
mensen in alle aspecten.

Als we er op kunnen vertrouwen dat we dat
nieuwe begin steeds weer mogen maken, dat
wij vanuit de vrede die wij in Christus mogen
hebben, mogen leven, dan moeten we als
gelovigen, als christelijke gemeente,

de vrede met elkaar en in de wereld steeds weer
zoeken en nastreven.

En moeten we de vrede van Christus ook naar
buiten toe uitstralen, uitdragen.

"zalig de sjaloom-stichters
"gelukkig de vredestichters"

Genade en vrede zijn niet louter geschenken
waarover je kunt beschikken, je moet er ook
mee aan de slag.

Natuurlijk weet je dat wel, maar het is toch wel
goed dat er bijzondere zondagen zijn, want z6
wordt je aandacht daar weer eens extra op
gevestigd.

Daarom ook zijn die zondagen een goed begin
van het nieuwe seizoen.

"Leer zo onze zondagen te tellen"




Kerkenraad

Vacature scriba

Zoals wellicht bekend is de kerkenraad er nog
niet in geslaagd een nieuwe scriba te vinden.
Daarom is er naar een tijdelijke oplossing
gezocht. We zijn blij dat Anneke van Wijk
tijdelijk contactpersoon voor de kerk en
kerkenraad wil zijn. Met vragen en post kunt u
bij haar terecht. Zij probeert u zo goed mogelijk
te antwoorden of ze stuurt uw vraag door.

De volledige contactgegevens staan naast het
colofon in deze Lichtbron. De overige taken van
de scriba worden tijdelijk overgenomen door
verschillende leden van de kerkenraad, wat
voor hen uiteraard een onverwachte
verzwaring van de taken betekent.

De kerkenraad blijft daarom op zoek naar een
nieuwe scriba.

Meerjarenplanjeugdwerk

In juni 2022 is het nieuwe meerjarenplan voor
het jeugdwerk vastgesteld. Met veel
enthousiasme en energie gaan we verder met
het jeugdwerk dat in de coronaperiode zo'n
mooie ontwikkeling heeft doorgemaakt!
Inmiddels is het meerjarenplan te lezen op de
website. Op de tafel in de hal in de kerk liggen
twee inkijkexemplaren. Wil je graag een
exemplaar op papier thuis ontvangen? Bel dan
met Janine van der Kooi (06-41694695).

Samengaan met Lippenhuizen-Hemrik

Het samengaan met Lippenhuizen-Hemrik lijkt
momenteel wat stil te staan, maar achter de
schermen wordt er nog wel aan gewerkt. Er is
regelmatig overleg tussen de beide
kerkenraden en diaconieén. De kerkenraad van
Lippenhuizen-Hemrik is eerst nog druk bezig
om de kerk en begraafplaats van Lippenhuizen
onder te brengen in een stichting.

Laatste bijdrage

Op het moment dat ik deze kopij schrijf, ben ik
nog in functie als scriba, maar het zal duidelijk
zijn dat dit mijn laatste bijdrage als scriba is.

Daarom voor de laatste keer een hartelijke
groet.

Bart van der Steege




College van kerkrentmeesters

Solidariteitskas 2022
Beste betrokken leden van de Protestantse
Gemeente Gorredijk,

Gemeenten helpen elkaar!

We willen omzien naar elkaar en elkaar tot steun
zijn, om handen en voeten te geven aan ons
credo: geloof, hoop en liefde. Om nieuwe
plannen te kunnen uitvoeren zijn niet alleen
ideeén en mensen nodig, maar ook financiéle
middelen. En dat is nu net waar het bij sommige
gemeenten aan ontbreekt. Deze gemeenten
kunnen een beroep doen op de solidariteitskas
van de Protestantse Kerk. Die steun heeft altijd
een tijdelijk karakter.

Bovenplaatselijk pastoraat

Daarnaast wordt het fonds gebruikt om
noodzakelijke activiteiten te verrichten die niet
door één gemeente op te brengen zijn. Overal
waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in
de naam van Christus is sprake van pastoraat.

Hierbij gaan mensen een relatie aan met elkaar
om samen een weg te zoeken in geloofs- en
levensvragen. In het boven plaatselijke
pastoraat gaat de aandacht uit naar groepen
mensen in de samenleving die in bijzondere
omstandigheden verkeren, zoals studenten of
varenden, die niet in de gelegenheid zijn om
regelmatig in de eigen gemeente mee te leven.

Help ons helpen!!

Aan ieder gemeentelid vragen wij een bijdrage
van 10 euro. Daarvan wordt 5 euro besteed aan
de solidariteitskas en 5 euro is bestemd voor
onze eigen gemeente.

Mogen wij op uw bijdrage rekenen?

Zo helpt u mee aan de opbouw en het
voortbestaan van de gemeenten en het
bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse
Kerk in Nederland.

U kunt uw bijdrage overmaken op:
NL33RAB00322984726 op naam van CvK
Protestantse Gemeente Gorredijk onder
vermelding van solidariteitskas 2022.

Een klein bedrag, maar veel waard.

Want solidariteit, dat telt, ook in de Protestantse
Kerk in Nederland.

Met vriendelijke groet,

Namens het College van Kerkrentmeesters
Financiéle administratie CvK

Anita Veenstra-Hoogstra
finadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Betaling solidariteitskas:
geen acceptgiro meer!

U bent gewend dat u voor het betalen van
de solidariteitskas een van de kerk
ontvangt. Zoals u misschien ook al wel van
uw eigen bank hebt gehoord, wordt er
niet meer gewerkt met acceptgirokaarten.

Vandaar dat we u via de Lichtbron vragen
om uw bijdrage over te maken

(graag voor 30 september 2022) naar het
genoemde bankrekeningnummer.
ledereen die geen abonnement heeft op
de Lichtbron, krijgt dit verzoek per brief.




Diaconie

Autorijden

Mevr. Knol Schoolstraat 7-7 tel: 462664

Mevr. Glazema De Hoop 4-34 tel: 06-53684977

Mevr. Van Riel ~ Mouterij 64 tel: 463938 . .
Mevr. Van Eunen De Buorren 49/E tel: 851842 Lippenhuizen

11sept  Teake Hoekstra tel: 466817
18sept  Folkert Veenstra tel: 0644169188
25sept  Els Hoogeveen tel: 436757

Hulp in de gemeente

2 okt Harm Geerligs  tel: 0638890118 Dit is een fonds waaruit hulpvragen uit eigen
9 okt Teake Hoekstra tel: 466817 gemeente worden gefinancierd. Het

16 okt Folkert Veenstra tel: 0644169188 bankrekeningnummer is

23 okt Els Hoogeveen tel: 436757 NL74RABO 0322903866 van _
30 okt Harm Geerligs  tel: 0638890118 de Rabobank te Gorredijk, t.n.v. de diaconie;

o.v.v. hulp i.d. gemeente.

Alleen zondagochtenden zijn ingepland.
Wilt u vervoer naar de kerk?

Neem contact op met de
diaconie@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Voor informatie kunt u terecht bij
Gea Hoekstra tel. 0513-466817.

Collecten diaconie

15 mei SDOK €126,40
22 mei BartiméusFonds € 105,80
26 mei Stichting Ambulance Wens €30,50
29 mei Artsen zonder Grenzen €80,15
5 juni KIA Kwazulu-Natal €168,30
12 juni TransWorldRadio €107,75
19 juni MercyShips €89,90
26 juni KIA noodhulp viuchtelingen Venezuela € 44,45
3 juli KIA kastensysteem India €67,70
10 juli Mission Aviation Fellowship €72,20
17 juli Bloemenfonds €118,00
24 juli Rode Kruis €116,95
31 juli Zonnebloem afd. Gorredijk €101,20
7 aug Lilianefonds €92,30




Bijbelkring Prediker

Corona gooide eerder roet in het eten, maar het  Mochten er mensen zijn
komende seizoen willen we ons dan toch die hieraan mee willen
buigen over het bijbelboek Prediker. doen, overdag niet
kunnen, maar wél op
We doen dat maandelijks op woensdagmorgen.  een avond, laat het me

Vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur, in de even weten.
consistorie van de kerk. Bij voldoende
aanmelding kunnen we dan ook weer een
Voor 2022 stellen we de volgende data voor: bijbelkring in de avond beginnen.
* woensdag 19 oktober
*woensdag 16 november Ron Lafeber, tel 856771, rmlafeber@home.nl

* woensdag 14 december

Afscheid en bedankt

Deze maand hebben we met bloemen en taart
afscheid genomen van Dieuwke van der Wal.

als redactielid van De Lichtbron.

We willen haar hartelijk bedanken voor al haar
jaren van inzet voor ons kerkblad!

Dieuwke: BEDANKT!

Lieve allemaal,

Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor de vele kaarten met bemoedigende woorden,
de telefoontjes, de boeketten bloemen en de bezoekjes die ik de afgelopen maanden heb mogen
ontvangen. Nadat ik begin juni door een val mijn beide polsen had gebroken, restte mij niet veel
meer dan opzitten en mooi wezen en wachten op betere tijden. Door al het medeleven vanuit de
gemeente was dat een stuk dragelijker.

Nogmaals heel veel dank daarvoor en bij het verschijnen van deze Lichtbron hoop ik weer
grotendeels mijn werk te hebben hervat.

Hartelijke groet: Froukje Jongsma
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Startzondag 18 september

“Aan tafel”
Van de maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding.

Programma
9.15uur:  Inloop met High Tea
9.45 uur:  Sing-in
10.00 uur: Kerkdienst
11.00 uur: Koffiedrinken

Vanaf 11.30 uur verschillende activiteiten
« Speurtocht
« 'Muziek op het podium'’
« 'Bloemenzee’ - liturgisch bloemschikken
»Bingo
- Creatief: tafelkleed versieren
+ Het ‘Aan tafel-spel’

Vanaf 12.30 uur kunnen we echt aan tafel voor een hapje en een drankje.
Er zijn verschillende kraampjes met lekkernijen. Eten jullie gezellig mee?

| Muziek op het podium

‘Muziek op het plein’ is veranderd in ‘muziek
op het podium’ Vind je het leuk om muziek
te maken en/of te zingen?

Hapje en dankje

Wil jij nog iets doen voor de
startzondag? Bijvoorbeeld iets
lekkers maken voor de
high-tea of het eten? Geef dit
voor 15 september door aan
Gea Hoekstra (via 0513 466817
of
famtghoekstra@outlook.com).

Er zijn al een aantal muzikanten en of
zangers die zich hiervoor hebben
opgegeven, maar er is nog wel wat ruimte.

Dus geef je snel op bij Joke Visser

Heb je speciale dieetwensen (joke.a.visser@gmail.com of 06-43031237).
en/of ben je vegetarisch? Wil je dit dan vooraf —
aan ons doorgeven? Dan kunnen we er rekening _—
meehouden. Dank! =




Startzondag 18 september

Bloemenzee
Liturgisch
bloemschikken: we
willen jullie vragen om
een bloem uit eigen
tuin (of gekocht bij de
bloemist) mee te
nemen.

Alle bloemen krijgen
een plekje in het
bloemstuk, zodat er een bloemenzee ontstaat
van de vele verschillende bloemen. De
bloemenzee die we met elkaar maken schept
verbinding.

Bingo voor jong en oud

Gezellig met elkaar aan tafel spelletjes doen. Dat
vindt toch iedereen leuk. Doe je mee met de
bingo? Er zijn mooie prijsjes te winnen.

De opbrengst van de verkoop van bingokaarten
gaat naar de voedselbank.

Creatief

Als je aan tafel zit is het fijn als de tafel mooi is
aangekleed. Je kunt samen met andere
gemeenteleden een tafelkleed versieren/ mooi
maken met textielstiften. Deze tafelkleden
kunnen we dan vaker gebruiken als we in de
kerk samen aan tafel zitten.

Spelactiviteiten voor jong en oud

Eris een speurtocht in en rond de kerk, geschikt
voor alle leeftijden. Je kunt zelf kiezen wanneer
je de speurtocht doet. Let op: in de kerkdienst
zitten hints verscholen voor de speurtocht.

Daarnaast is er in de kerk
het ‘Aan-tafel-spel’ Een
combinatie tussen
memorie en
mens-erger-je-niet. Heb
je als eerste je bekers
uitgedeeld, dan heb je
gewonnen!

Het programma duurt tot ongeveer 14.30 uur. Jij bent er toch ook bij?
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jeugd@ontmoetingskerkgorredijk

Hallo allemaal, het nieuwe seizoen gaat weer van start! 18 september is het Startzondag. Verderop
in de Lichtbron vind je hier meer informatie over. Er zijn ook een heleboel leuke activiteiten voor
kinderen en jeugd. Zoals de speurtocht, bingo, tafelkleed versieren. Maar je kunt natuurlijk ook
meedoen met muziek op het podium en een bloem meenemen voor in de bloemenzee.

We hebben ook nog goed nieuws over de Kinderoppas. Deze gaat ook weer van start. Lees

hieronder over de aanpak.

Verder willen we nog even aandacht vragen voor de jeugddienst op 16 oktober. ‘Tour for Unity'
Jildou Bakker en Hans Borghuis verzorgen een programma met singer-

songwriter muziek en een inspirerende, verbindende boodschap over eenheid.
De dienst begint om 10 uur. Aansluitend is er een broodje hamburger/kroket

voor de jeugd.

Verder staat er in de hal een nieuw kastje met tekeningen en spulletjes die

kinderen mee mogen nemen tijdens de dienst.

We zien jullie graag!
Groetjes, Marielle en Janine

Kinder ;
Vanaf dit seizoen is de kinderoppas weer
terug van weggeweest!

Uit de enquéte onder ouders komt dat ouders
wel behoefte hebben aan kinderoppas. Het ziet
er wel iets anders uit dan voorheen. Er zijn 2
vormen van kinderoppas, en deze zijn altijd
tegelijk met de kinderdienst.

Kinderoppas in de consistorie

1x per maand is er kinderoppas in de consistorie.

Er zijn dan 1 of 2 oppassers en er is natuurlijk
voldoende speelgoed. Er is ook een grondbox
aanwezig.

De data voor de komende periode zijn:

- 25 september (doopdienst)

- 23 oktober

- 20 november

- 18 december

Kinderoppas in de kerkzaal

1x per maand en bij bijzondere diensten is er
gelegenheid om de jongste kinderen de gehele
dienst mee te nemen in de kerkzaal. Als ouder
zit je dan bij je kind(eren). Er is voldoende
speelgoed en er is een grondbox. Ook is er
tijdens de dienst een lied voor de kinderen.
De data voor de komende periode zijn:

- 18 september

- 9 oktober

- 6 en 27 november

- 4 en 25 december

We ontmoeten jullie als ouders met je kind(eren)
graag in de kerk. En hopen dat jullie met deze
vormen van kinderoppas op een
laagdrempelige manier jullie kind(eren) kennis
kunnen laten maken met de kerk, de kerkdienst
en de gemeenteleden.



Kinderdienst

We hopen dat jullie allemaal een hele fijne vakantie
hebben gehad. We zijn heel blij dat we jullie straks
weer allemaal gaan zien, en gaan weer met
enthousiasme aan de slag met een nieuw project.

We beginnen op 25 september en dit project zal tot
kerst gaan duren.

Elke twee weken is er kinderdienst. In de komende
periode is dat op:

25 september

9 oktober en 23 oktober

Joke, Dukke en Tytsia komen ons helpen deze
periode, hier zijn we heel blij mee.

Binnenkort volgt meer informatie dus houd 9
Facebook in de gaten!

Tot snell

Antje, Lyanne en Tineke

Clubnieuws

Na een geweldige afsluiting met de clubdag
afgelopen seizoen, en een mooie zomer,
mogen we weer bijna beginnen met Club.

Ans en ik hebben weer veel zin om jullie
allemaal te mogen ontmoeten, en gezellige
avonden te hebben, met spelletjes,
knutselen en nog veel meer.

Zaterdag 24 september hopen we te gaan
beginnen. In principe weer op de laatste
zaterdag van de maand. Jullie krijgen
allemaal nog een uitnodiging. Mocht dat nu
niet zo zijn, maar zit jij in groep 6-7-8 dan
ben je altijd welkom.

Mochten er vragen zijn, neem maar contact
met mij op telefoonnummer: 0627192247.

Tot de 24ste om 19.15 uur!
Groetjes Ans en Lyanne

Ha PUBers!

Hoe is het op school? In je nieuwe, of juist oude vertrouwde, klas? Op een nieuwe school of locatie?
In Gorredijk, of mag je een eindje fietsen naar Drachten/Heerenveen? Hopelijk heb je veel plezier!
Het PUBercafé gaat ook weer van start. Helaas dit seizoen zonder de leiding van Rienk en Linda.

Op dit moment is er nog geen nieuwe vaste leiding,
maar wij gaan het seizoen sowieso gezellig met jullie
starten! Zet je de volgende data alvast in je agenda?

8 oktober, 12 november en 17 december

Hastelafiesta, zie je later!
Marielle en Janine
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Ter inspiratie - column

KEUZES MAKEN OM
TE GROEIEN

Is het grootste deel van de zomer voorbij is,
als Open Monumentendag weer bezoekers
trekt en de sportvelden op zaterdag weer het
domein zijn van gezinnen, weet iedere vrij-
williger: ook het kerkelijk leven begint weer.

De vergaderingen staan in de agenda’s, de werkgroepen

komen op gang. Met vaak dezelfde vrijwilligers die steeds

ouder worden, bestuurders die met moeite de vacatures

in werkgroepen vullen, en kerkgangers die in verminderd

aantal naar de vieringen gaan en het wel prima vinden dat

ze via digitale middelen bij de kerk betrokken zijn.

En toch willen we allen die aan onze zorg zijn toevertrouwd

een nieuwe bezieling geven. Maar hoe kun je andere zielen

inspireren als je eigen ziel steeds harder moet werken? Daar
is slechts één antwoord op: maak keuzes in wat je wilt doen.

Daarom hier een paar tips om zo te kunnen groeien als een

bezielende gemeenschap:

- De kernopdracht van je kerk is om het geloof te delen en
mensen een gevoel van thuiskomen te geven. Wees actief
met die werkgroepen die hierin onmisbaar zijn.

- Alles wat niet tot de kernopdracht hoort, hoef je niet te
doen. Wees zuinig op je vrijwilligers en zet die in voor de
kernopdracht.

- Heb de moed om werkgroepen te laten stoppen en/of
samen te voegen. Alleen zo behoud je het plezier: één
sterke werkgroep geeft meer voldoening dan plukjes
mensen die te veel op hun bordje hebben.

- Maak ook duidelijk in je communicatie waarom je inzet
op werkgroepen en vrijwilligers die de bezieling kunnen
terugbrengen in de hele gemeenschap.

- Vergeet nooit dat iedere kerk een diaconaal gezicht naar
buiten heeft. Toon dat gezicht en vraag daar doeners voor
die graag de boer op gaan.

Als je zo het nieuwe seizoen begint, kan het zomaar ge-
beuren dat je als kerk meer missionair bent dan je zelf had
gedacht. Als je goede keuzes maakt, mag je blijven hopen
op groei. Ook in deze tijd. m




Yn Petear

Mei... Bart van der Steege

Na als ouderling scriba een termijn van vier jaar
te hebben vervuld, ging Bart van der Steege
ook voor een tweede termijn. Nu daar twee jaar
van verstreken zijn, heeft hij onlangs
aangegeven de resterende twee jaar voor
gezien te houden.

In dit speciale petear licht Bart de reden toe, zij
het niet dat die als hoofdmoot dient. Want zoals
dat in een noflik petear gaat, passeren
meerdere zaken de revue. Waaronder uiteraard
hoe hij de voorbije periode als ouderling scriba
heeft ervaren.

Medio april 2016

Het is goed om te vermelden dat uw scribent en
Bart van der Steege een aantal jaren geleden, in
het kader van dezelfde rubriek, ook al
tegenover elkaar zaten. In die zin dat we toen,
in tegenstelling tot nu, binnen zaten. We wilden
wel naar buiten, maar volgens Buienradar
zouden we het niet droog houden. We schrijven
dan medio april 2016. Reden ook waarom we
dit petear ‘speciaal' noemen. ‘Doesto my
fregest, tocht ik al, ik bin ommers al in kear
west; was de begrijpelijke reactie van Bart toen
ondergetekende hem benaderde.

Luisterend naar de achterliggende reden
toonde Bart zich echter graag bereid om er nog
eens een keer goed voor te gaan zitten. Vooral
ook omdat hij over de voorbije periode als
scriba nog wel een aantal dingen kwijt wil.

Bewuste keuze

Dan eerst nog even over zijn keuze voor de twee
termijnen als ouderling scriba. Die heel bewust
was, zo vertelt Bart. ‘lk woe't mei opset sin gelyk
rinne litte mei de amtsperioade fan dimny Ron
Lafeber dy’t dérnei mei emeritaat giet. Sa hie'’k
it yn't sin. Hoewel het lijkt dat door zijn besluit
om te stoppen die vlieger nu niet opgaat, is dit
slechts deels het geval. Want zegt Bart: ‘lk
meitsje dy |éste twa jier no noch fol as
wykalderling. Ik kom dérmei yn it plak fan Anita
Veenstra, dy't as dlderling tsjerkerintmaster
fierder giet. Hjir ha'k al mei de leden fan it
wykteam oer gear west en it fielt fan beide
kanten goed. Koartsein, ik gean mei in protte
nocht noch twa jier troch’

En dan de reden waarom hij de periode van
ouderling scriba niet vol maakt? ‘Der binne in
pear wichtige faktoaren dy’t my ta myn beslut
oansetten ha, steekt Bart van wal. ‘Earstens de
grutte groeispurt dy’t Us bedriuw de léste
jierren trochmakke hat. En dérnjonken spilet ek
myn leeftyd, ik bin no 62, in wichtige rol!

Voor alle duidelijkheid: Bart van der Steege voelt
zich lichamelijk allesbehalve versleten. Maar nu
de jaren vorderen, merkt hij dat de lange
werkdagen hem dusdanig zwaar vallen dat de
energie ontbreekt om aan de functie van
ouderling scriba de vereiste aandacht te
schenken.
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Yn Petear

Bovendien is er Bart alles aan gelegen om het
agrarisch bedrijf, dat hij nu nog samen met zoon
Reyer Frank in maatschap runt, straks met een
gerust hart te kunnen overdragen. Zodat Reyer
Frank een gezonde basis heeft voor de
voortzetting.

‘lk fyn soks no ienkear hiel wichtich’, verduidelijkt
Bart. ‘In hiel oare siitewaasje as doe't ik eartiiids
de buorkerij fan us heit oernaam. Mei trochdat
us mem ynvalide rekke en us heit nochal
soarchlik fan aard wie, koe er de druk net oan.
Dus wie er al lang bliid dat ik it bedriuw
oernimme woe!

"Ik fan't in eare
om dwaan te meien’

Sinds het moment dat de familie van der Steege
vanuit Donkerbroek op de Hegedyk in Gorredjk
neerstreek (in 2000), is er op bedrijfsmatig
gebied het nodige gebeurd. Van 60 naar 160
koeien, ga er maar aan staan. Reden ook
waarom Reyer Frank, die aanvankelijk zijn vaste
baan elders nog aanhield, inmiddels als
volledige maat binnen het bedrijf fungeert. En
daar dus binnen afzienbare termijn op
zelfstandige voet een vervolg aan geeft.

'Sa yntins'

'Om dy reden wol ik dér de kommende tiid
folslein omtinken oan jaan kinne] vervolgt Bart.
‘Dér moat ik hiel earlik yn wéze! Wat echter niet
wegneemt dat hij met heel veel voldoening en
dankbaarheid terugkijkt op zijn periode als
scriba. ‘lk hie foardt gjin idee dat it sa yntins
wéze soe, want scriba bist hast elts oere fan de
dei. Wér'st ek bist en watst ek dochst, it is altyd
yn dyn tinzen. Mar it makket it tagelyk ek sa
moai en bystnder. Ik fin't in eare dat ik it dwaan
mocht!

Hoewel hij straks geen scriba meer is, geeft Bart
aan dat, mocht de situatie zich voordoen, hij
met alle plezier bereid is om tijdens de
afwezigheid van dominee Lafeber de
maatregelen te nemen die horen bij het
overlijden van een gemeentelid. . ‘Sa lang it
nedich is, wol ik dy bést foar myn rekken nimme
bliuwe!

Uiteraard hebben we het ook over zijn
opvolging als scriba, waarvoor de kandidaten
helaas niet in de rij hebben gestaan. Over de
‘zoektocht’ naar een opvolger vertelt Bart dat er
gesprekken zijn geweest met een aantal
geschikt geachte kandidaten. ‘Dérby hat bliken
dien dat der dochs wat te heech by de funksje
opsjoen wurdt. Want scriba wéze, is wier gjin
anmooglike taak!



Yn Petear

Bart beseft dat de functie bij uitstek geschikt is
voor een gepensioneerd iemand, maar zou het
ook zeker hebben toegejuicht als een jonger
persoon die taak op zich zou hebben genomen.

Teneinde in het (hopelijk tijdelijke) gemis van
een scriba te voorzien, geeft Bart aan dat
binnen de kerkenraad de werkzaamheden
vooreerst onderling zullen worden verdeeld.
Verheugend hierbij is dat Anneke van der Wijk
zich bereid heeft verklaard een belangrijk deel
van het takenpakket op zich te nemen. ‘Dér
binne wy fansels tige bliid en wiis mei!

'Want ik bin en bliuw
fansels boer'

Heel ferm is Bart over de overdracht van het
bedrijf. ‘lk ha der gjin inkele muoite mei om it
los te litten. Dat mien ik oprjocht! Neemt
natuurlijk niet weg dat hij zich nauw betrokken
zal blijven voelen bij het reilen en zelen van het
bedrijf. “Want ik bin en bliuw fansels boer; zegt
Bart glimlachend. Hoe hij de vrijgekomen tijd
daarna gaat invullen, blijft onbesproken, maar
het lijdt geen twijfel dat er meer tijd zal zijn om,
samen met echtgenote Aly te gaan genieten.

Pake-en beppesizzers

Bijvoorbeeld van de kleinkinderen, waar zich de
afgelopen jaren een flinke uitbreiding heeft
voorgedaan. Waren er tijdens het vorige petear
nog twee pake- en beppesizzers, inmiddels zijn
er zes nakomelingen. Zonder meer iets om over
verheugd en grutsk op te zijn, al was er toch
ook sprake van verdriet. Bart daarover:
‘Fertrietlik gendch waard it jonkje fan Us Hinke
en dy te betiid berne. Soks docht tige sear’

Bestuurlijke functies, zowel binnen als buiten de
kerk, ze zijn Bart niet vreemd en vormen een
rode draad in zijn leven. Een voorgrondrol heeft
hij daarbij nimmer geambieerd. Een dienende
rol op de achtergrond, daarin voelt hij zich op
zijn best.

Dat zal straks vast en zeker ook gelden voor de
functie van wijkouderling, die hij de komende
twee jaar gaat vervullen. Zijn allerlaatste functie
binnen de kerk? ‘Sa't ik der no yn stean, sis ik “ik
tink it wol”, zegt Bart, waarbij de ietwat
bedenkelijke trek op zijn gezicht de
verslaggever niet ontgaat. ‘De tiid sit it leare,
lijkt in die context wellicht een passende
opmerking.

Gespreksgroepen

Tot slot wijst Bart nog even op de in het
komende kerkelijk seizoen nieuw op te starten
gespreksgroepen voor 20- en 30-jarigen. ‘'Om yn
dizze tiid tsjerke wéze te kinnen foar eltsenien is
it foar Us tige wichtich om fan de jongerein
input te krijen oer harren belibbing en
ferwachtings. Sadat eltsenien him of har yn
tsjerke thus fiele kin, sawol ald as jong. Dat is
wol in Gtdaging.
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Nieuwe ambtsdragers

We hebben veel nieuwe ambtsdragers: welkom allemaal!
Op de volgende twee pagina's stellen ze zich voor.

Marijke Witvoet

"Ik ben getrouwd met Rudi, moeder van vier kinderen, schoonzoon,
schoondochters en vijf prachtige kleinkinderen. Sinds vorig jaar ben ik
met pensioen. Daarna in verschillende "baantjes" gerold.

Kerkdienst Voltawerk, lector, kerk schoonmaken en bij de kassa van het
zwembad. Dit voorjaar ben ik gevraagd om diaken te worden. Mijn man
probeert in Togo naar de medemens om te kijken, ik wil dit dichter bij
huis ook graag doen. Ik ervaar het als een roeping van de Heer, bid om
Zijn zegen en steun bij het werk wat ik ga doen. Tot ziens in de eredienst
of op een ander moment, waar ik u ontmoet.”

Anita Veenstra-Hoogstra

"Voor mij is Geloof onder anderen, weten dat er een God is die mij hoop geeft
en mij draagt maar ook van mij vraagt te doen wat mogelijk is en nog net iets
meer. Daarom zet ik mij graag in voor 'onze’ kerk.

Nadat ik vier jaar wijkouderling ben geweest, wordt ik bevestigd als ouderling
kerkrentmeester. De financiéle taken die ik sinds enkele maanden van Houkje
Vaartjes heb over genomen, sluiten hier mooi bij aan.

De komende periode wil ik graag gebruiken om het financieel administratief
werk te digitaliseren waar dit mogelijk is”

Antje Taekema

"Mijn naam is Antje en ik word bevestigd als diaken met taak secretariaat.
Ik heb eerder leiding gegeven aan jeugdclubs, maar ook aan de
kinderdienst, ik was wijkassistent in wijk 6, heb geholpen met het
schoonmaken van het kerkgebouw, ik was notulist
kerkeraadsvergadering, zat in de missionaire taakgroep en was
wijkassistent in wijk 2. Al best veel gedaan dus!

Ik heb zin in mijn nieuwe functie, het geeft me plezier en voldoening in
het dienen en zorgen binnen onze gemeente. Dat we gezamenlijk
zorgdragen en verantwoordelijk zijn."
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Nieuwe ambtsdragers

Harm Nieuwland
"Mijn naam is Harm Nieuwland, lk word bevestigd als diaken. lk weet nog niet wat mij te wachten
staat. In mijn vorige woonplaatsen ben ik wel actief geweest in de kerkenraad o.a. als ouderling en
ouderling-kerkvoogd. Waarom ik diaken word? Ik wil dienstbaar zijn in onze
kerkgemeenschap en hulp bieden aan mensen die minder bedeeld zijn."

Jelle Kuperus

"Mijn naam is Jelle Kuperus en mijn ambt is Kerkrentmeester. Bij mijn vorige kerk ben ik
jeugdouderling geweest en ook Wijk heer. Mijn verwachting is dat we samen positief
gaan werken aan het opbouwen van de kerk"

Gerrit van der lest

"Ik ben Gerrit van der lest. Mijn ambt: Diaken penningmeester. Ik vind het belangrijk om
er samen te zijn voor de medemens. Om hun bij te staan in moeilijke momenten, zoals nu bij de
alleen maar stijgende energielasten. Kijken hoe we dit met z'n allen deze tijd doorkomen.”

Jan en Anje van der Zwaag
Anje en Jan nemen samen het ambt op zich van Pastoraal
medewerker voor wijk 6.
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Vorming en toerusting
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° 1"- Excursie naar museum De Tiid
Bolsward
of | &t
N %’

over het leven van Titus Brandsma

———— 15 oktober 10.30 uur

Titus Brandsma werd geboren in Oegeklooster bij Bolsward op 23-2-1881 als
zoon van een welgestelde boerenfamilie. Hij was een Nederlandse
Karmelieten pater, hoogleraar en publicist.

Hij was sterk maatschappelijk betrokken met initiatieven op het gebied van
Katholieke emancipatie, Katholiek onderwijs en Katholieke journalistiek.

Hij verzette zich tegen het nazisme, sprak zich uit tegen rassenhaat

In opdracht van de bisschop van Utrecht stelde hij richtlijnen op voor
Katholieke tijdschriften om geen advertenties te plaatsen voor de N.S.B.
In 1942 werd hij gearresteerden naar Scheveningen getransporteerd.
Vervolgens naar kamp Amersfoort en concentratiekamp Dachau, waar hij
zwaar werd mishandeld en vervolgend overleed.

In 1985 werd hij door Paus Johannes Paulus 2 zalig verklaard als martelaar van het geloof.
Paus Franciscus verklaarde hem heilig op 15 mei 2022.

Wilt u meer weten? Dan bent u welkom!

Er is een gids aanwezig die ons een rondleiding geeft. Verdere data;

- 15 september 19.30
Opgave graag voor 9 oktober bij M. te Boekhorst tel; Wat inspireert ds.Jouke Droogsma
06-40204093 of Pietsje v.d. Molen 06-25278905, Kerkelijk centrum Oldeholtpade
of via e-mailadres:
vormingentoerustingoosthoek@gmail.com. - 15 november

Kerkzijn in Afrika door ds. Ben van
Graag telefoonnummer en e-mailadres vermelden Tonder uit Aldeboarn
i.v.b.m. onvoorziene omstandigheden. Ontmoetingskerk van Gorredijk

Bijdrage; 10,- voor entree en gids.

- 11 december 16 uur
Adventsliederen zingen
in de kerk van Oudehorne.




Ontmoeting

Interkerkelijk
| Koor |
Gorredijk zaterdag 22 oktober

Scratch dag

Houdt u van ZINGEN? Heeft u ZINGEN ook zo gemist tijdens de Coronaperiode? Wij van
“Interkerkelijk Koor Gorredijk” wel.

Daarom organiseren wij op zaterdag 22 oktober een Scratch dag (dit betekent met niets beginnen).
Deze dag is voor alle leden van de koren, waar onze zeer gewaardeerde dirigent Annejaap Soldaat
leiding geeft én voor belangstellenden die graag een keer willen ervaren hoe het is om in een groot
koor te zingen.

De bedoeling is dat we aan het begin van deze dag muziek ontvangen die voor ons allen onbekend
is. Dus we beginnen allen vanaf het begin. We hebben dan in de middag een repetitie en 's avonds
houden we een uitvoering / samenzang uurtje, waar ook publiek bij wordt uitgenodigd.

Hoe de dag er precies uit zal zien is nog niet bekend, omdat we nog druk bezig zijn met de
voorbereidingen, maar u kunt deze datum alvast wel noteren in uw agenda: 22 OKTOBER 2022.
Houdt u ook de SA en het prikbord in de hal van de kerk in de gaten.

Kerkcafé

Het Kerkcafé is een laagdrempelige ontmoetingsavond voor iedereen van 20 + (tot ongeveer 45
jaar). Het Kerkcafé vindt plaats ongeveer 1 keer in de 6 weken op vrijdagavond vanaf 19:45 uur in
de Jeugdzaal. Het doel van deze avonden is met elkaar in contact te zijn en er is een wisselend
programma om inhoudelijke onderwerpen met elkaar te bespreken.

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Je kunt ons per mail bereiken:
jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl.
De eerste avond in het nieuwe seizoen is op 23 september. Je bent van harte welkom.

Gespreksgroep 20+

Zoek je meer verdieping in je geloof? En heb je wel belangstelling voor een gespreksgroep?

Meld je dan aan bij Ron (rmlafeber@home.nl) of Janine (via jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl of
06-41694695).
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Kerkdiensten

ZONDAG 18 SEPTEMBER Startzondag

Voorganger: ds.Ron Lafeber (koffiedrinken voor en na de dienst)

Thema: aan tafel!
Er is inloop met koffie/high-tea vanaf 9.15 uur. Vanaf 9.45 uur tot 10.00 uur is er een sing-in.
Na de dienst opnieuw koffie/high-tea, allerlei activiteiten en samen eten! (zie ook pagina 10 & 11).

ZONDAG 25 SEPTEMBER Doopdienst 9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber
In de dienst hopen we Dewan Mijas en Kyan Zane, zoontjes van Andri Grobler en Wiljan Hut,
Brouwerij 69, te dopen.

Ook dopen we Mirthe Joanne, dochtertje van Marije en Marco Twijnstra, Mouterij 15.
Al met al een feestelijke dienst!

1e Collecte: Kerkinactie - Colombia

Vrouwen als vredestichters

Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een
vredesakkoord gesloten tussen de regering en querillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel
gebeuren om de samenleving weer op te bouwen.

Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen
vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en
vredesopbouw. De helende kracht van Bijbelverhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron.

ZONDAG 2 OKTOBER  Herbevestiging ambtsdragers 9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

Omdat een aantal kerkeraadsleden niet aanwezig konden zijn op zondag 4 september, worden zij
op deze zondag herbevestigd. Dit zijn: Gea Hoekstra, Henny Pander als diaken en Joke Rudolphy
als ouderling-vieringen.

1e collecte: Jemima
Jemima is een Christelijke instelling in Beit Jala (bij Bethlehem) voor Arabische kinderen en
jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.



Kerkdiensten

ZONDAG 9 OKTOBER Israélzondag 9.30 uur

Voorganger:  ds. Corry Nicolai

1e collecte: We vieren Israélzondag. Kerk en Israél onopgeefbaar verbonden!!

Kerk en Israél, onderdeel van de Protestantse kerk en KerkinActie werken samen vanuit een
drievoudige roeping; de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israél, de oecumenische
roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping.

Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het
christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden.

ZONDAG 16 OKTOBER  Jeugddienst 10.00 uur

Dienstvullend door Tour of Unity - Hans Borghuis en Jildou Bakker
Laagdrempelig, actueel, een invulling met muziek en een verbindende, interactieve boodschap.
Voor zowel ouderen als jongeren.

Thema: is de kerk nog wel relevant? Hoe blijven we met elkaar in verbinding?
Let op: aanvang 10.00 uur!

1e collecte: Ronald McDonald Hoeve

Tot rust komen. Even helemaal ontspannen en weer opladen. Dat kunnen families met een
zorgintensief kind in de Hoeve, vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds. In
Beetsterzwaag kan een gezin genieten in een aangepast appartement of gastenkamer.

ZONDAG 23 OKTOBER Werelddiaconaat 9.30 uur

Voorgangers: ds. Ron Lafeber

1e collecte: Kerk in Actie - Pakistan
Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze boeren als dagloner. Elke dag moeten ze
opnieuw werk zien te vinden. Ze verdienen te weinig om hun familie te onderhouden.

Kerkinactie helpt hen met een training en startkapitaal om een onderneming te starten in
bijvoorbeeld de verkoop van groenten en melk of in het repareren van fietsen of mobiele telefoons.

Boeren die wel een stukje land hebben, krijgen begeleiding om hun opbrengst te verbeteren en
hun inkomen te verhogen.

ZONDAG 30 OKTOBER Oecumenische dienst van Schrift en Tafel 9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber, Rinse Spits, Daan van Dijk
Collecte: oecumenische werkgroep
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Er is een grote vergadering in het kerkzaaltje. De heer
Pennings, die voor het geld van de kerk zorgt, staat voor
een bord. Onderaan schrijft hij jaartallen op een rij: 1990,
2000, 2010, 2020, tot nu. Daarboven tekent hij een
blauwe lijn van links naar rechts. Die begint hoog en zakt
langzaam af. ‘Dit zijn de kerkbezoekers’ zegt hij ernstig.
‘Het worden er steeds minder!’ Daarboven tekent hij
een rode lijn, ook naar beneden, ‘Dit is het geld. Er komt
steeds minder binnen.” Dan volgen lijnen voor de
doopsels en de huwelijken ... allemaal omlaag. De
mensen in het zaaltje zuchten. De heer Pennings pakt
een paarse stift. Gelukkig, die lijn loopt omhoog.

‘Dit ... zijn de kosten! Alles wordt duurder.” Pfff... hoor je
in de zaal, nég meer slecht nieuws. ‘Wij moeten groeien!’
besluit de heer Pennings. ‘Anders houdt de kerk op.
Dank voor uw aandacht.’

o= xS

Puzzelversje

Er Staan acht bloempotten op een ri)
wat zit erin, kun jij erb()?
In elke pot zit een ander zaad,
Je bent heel knap als je het raadt.
Klim steeds omhoog tot aan de rand,
dan lees je wat er is geplant.

[<l~P=tA=lel [=]~{=]

Uit de Bijbel

De mannen die alvast in het beloofde land
hadden rondgekeken, zeiden tegen Mozes:
‘We zijn in het land geweest waar u ons o
Naartoe stuurde. Het is een vruchtbaar ind. =
Er is inderdaad meer dan genoey te eten voor
iedereen. Kijk maar, dit zijn de vruchten die
er groeien! Yaar Numer/ 13,27

En als dat opkomt, groot en sterk,
dah groeit en bloeit de hele kerk!
be negende pot Staat Niet rechtop.
Groeit daar een plant in, op z{jn kop?
Vul de letters in, zodat je het ziet.
0 nee ... die wil je liever niet!

De dominee staat op. ‘Lieve mensen,’ zegt hij, en neemt
een nieuw vel papier, ‘Graag wil ik een bloempot
tekenen’. Daaromheen mogen de mensen briefjes
opplakken met wat ze GOED vinden gaan en waar ze
BLIJ van worden. Al gauw zit het bord vol briefjes!

De dominee tekent lijnen vanuit de bloempot naar elk
briefje. ‘Kijk,’ zegt hij, ‘GROEI! Dat komt door wat er is
geplant.’ Hij tekent een stipje op de pot. ‘Een mosterd-
zaadje. Puur geloof. Moet u zien hoe dat groeit!”
ledereen wordt weer vrolijk. Ze tekenen er vogels
tussen en bloemen en bijen.
En ... een paar muizen.




