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Kerkenraadsvergaderingen

De kerkenraad vergadert elke vierde
dinsdagavond van de maand. Behalve in de
maanden juli, augustus en december.

De vergadering begint om 19.45 uur.

Vergaderingen college
kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters vergadert
elke 1e woensdag van de maand om 19.45 uur.

Van de redactie

De vakantieperiode komt eraan. Voor
velen een tijd om naar uit te kijken. Even
het hoofd in de relaxstand, geen
verplichtingen, een andere cultuur
opsnuiven, of gewoon heerlijk klusjes
doen in en rond het huis. En natuurlkijk
niet te vergeten: lange zomeravonden
buiten zitten.

De redactie wenst iedereen een hele
fijne zomer. De Lichtbron verschijnt in
deze periode pas na de zomer weer.
QOok wij gaan vakantie vieren ;-)

Maar we hebben natuurlijk een mooi
blad voor jullie gemaakt om in de zomer
rustig door te lezen. Ds. Ron Lafeber
schrijft over Gods zegen. En hij geeft de
lezers thuis of op vakantie zijn zegen
mee.

Daarnaast aandacht voor Tsjerkepaad,
ook dit jaar zijn de kerken in Gorredijk
en Lippenhuizen weer open. En ik breng
ook graag de oproep voor hulp op de
startzondag even onder de aandacht.
Dus heb je tijd op 18 september? Kom
dan een handje helpen!

Een fijne zomer allemaal!

Elsbeth Sonnega-Dijk
Hoofdredacteur De Lichtbron r N
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"De Heer
zalu
zegenen"

Numeri 6

Gods zegen

Zegen is in de bijbel een begrip met een zeer ruime en
diepe betekenis.

In het O.T. is de oorspronkelijke betekenis van het
Hebreeuwse werkwoord zegenen:

"heilzame kracht schenken”.

Soms wordt de zegen opgevat als heel direkt , heel
letterlijk ‘werkend.

lets daarvan vind je terug in het verhaal van de zegen
van |zadk over Jacob en Ezau.

Is de zegen eenmaal uitgesproken over Jacob dan kan
1zadk de zegenspreuk niet meer terugdraaien.

Bij de aartsvaderverhalen, Gen. 12-50, is de familie het
centrum van de zegen en de werking ervan.

De zegen is de van vader op zoon overgedragen
levenskracht. Woord en (zegen)gebaar horen bij
elkaar.

Wat later, in Deuteronomium, werkt de zegen vooral
binnen het volk en hoort dan vooral thuis in de
situatie van het afscheid. Daarom wordt hij ook aan
het einde van de eredienst gegeven. Bij elke
bijeenkomst van het volk.

Eerst door de leider (Mozes, Jozua) later de koning,
weer later alleen nog de priester.

Steeds echter heeft de zegen een ruimer bereik dan de
eredienst: de zegen door de ouders , bij geboorte, bij
afscheid, sterven, dagelijks brood.

Bovendien heeft de zegen een belangrijke functie bij
de begroeting van elkaar.

Het N.T. noemt nadrukkelijk Gods zegen in het kader
van het Verbond en de belofte.
Jezus zegent met Gods volmacht.

In de brieven heeft de zegen zijn plaats in de zegen-
en vredegroeten die aan het begin en einde van de
brieven staan.



Pastorale

Wanneer wordt gezegend, dan wordt de Naam
van God op mensen gelegd.

De zegen is dus geen voorbede, maar een
machtswoord.

Het doet de belofte van Gods aanwezigheid en
Gods nabijheid toekomen.

De belofte wordt gegeven dat God meegaat, de
mensen zijn heil zal schenken.

Omgekeerd kan de mens ook God zegenen.
Dan betreft het lof en dank.

Bij ons klinkt de zegen vooral aan het einde van
de kerkdienst.

We gaan als gemeente zomaar niet weg!

We gaan als gezegende mensen op weg.

De kracht van het Woord van God dat in de
dienst geklonken heeft is ook in de door Hem
en namens Hem uitgesproken zegen aanwezig.
Zoals al aangegeven: het is méér dan alleen
maar een goede wens.

In de voorbede wordt gehddpt op verhoring,
maar de zegen beldoft! Er wordt een Hand
uitgestrekt naar mensen die om Gods hoede
verlegen zijn, die van Zijn genade willen leven,
die hunkeren naar vrede.

God belooft hen: Ik zal bij je zijn, je behoeden, je
troosten, jou omringen met Mijn zorg.

Je mag weer weggaan in de wetenschap:

ik ben in Gods handen. Wat er ook gebeurt.

En als je in dat vertrouwen leeft, dan ben je
gezegend.

Het is vakantietijd. Veel mensen trekken er op
uit, naar bestemmingen dichtbij of ver weg.
Anderen blijven thuis.

Gods zegen verbindt ons met elkaar : de
mensen die reizen, al die mensen die we niet
kennen maar die we nu misschien op onze
vakantie ontmoeten, de mensen die
thuisblijven.

Niet iedereen heeft zin of gelegenheid om

Gorredijk, Lippenhuizen, of welke woonplaats
ook, te verlaten. Sommigen door ouderdom of
ziekte. Maar ook hun wordt Gods zegen
toegebeden. Want juist ook in moeilijke
situaties wil God zegenend nabij zijn en kracht
geven.

“De Heer zal u zegenen', het mooiste wat je aan
het einde van de dienst meekrijgt.

Het mooiste wat je elkaar kunt toewensen.

De zegen mag het laatste woord hebben, niet
alleen in de kerkdienst, maar ook in het leven
van iedere dag.

En laten we proberen als gezegende mensen
dan ook anderen tot zegen te zijn.

Thuis en op vakantie.
Daarom geef ik u Gods zegen mee :

“de Heer zal u zegenen en u beschermen
de Heer zal het licht van Zijn gelaat over u
doen schijnen en u genadig zijn

de Heer zal u Zijn gelaat toewenden en u
vrede geven”




Kerkenraad

Afscheid en bevestiging 4 september
In de dienst van zondag 4 september nemen we
afscheid van een aantal ambtsdragers die
allemaal een lange periode hebben
meegeholpen in het kerkenwerk.

Dat zijn als pastoraal medewerker Jeltsje
Smits-Bekker en Wolter Kruize. Als diaken Geart
Feddema, Tilly Kooijker, Alie Prins-Adema en
Sytse van der Wal. En als kerkrentmeester Ritske
Reitsma.

Bevestigen

Gelukkig hebben we al een aantal mensen
bereid gevonden om de komende jaren mee te
werken. Zo worden Gerrit van der lest, Harm
Nieuwland, Antje Taekema-Jansma en Marijke
Witvoet-Kroes bevestigd als diaken.

Anje en Jan van der Zwaag nemen samen het
ambt van pastoraal medewerker op zich.

Anita Veenstra-Hoogstra wordt bevestigd als
ouderling kerkrentmeester, zij was de afgelopen
vier jaar wijkouderling. Tot slot wordt Jelle
Kuperus bevestigd als kerkrentmeester.

Herbevestigen

De regels van de PKN schrijven voor dat
ambtsdragers die doorgaan na een periode van
4 jaar, herbevestigd horen te worden. Dat
betreft deze keer Gea Hoekstra-Oord, Durk
Jongsma, Hennie Pander-Doevedans en Sietske
Veenstra-de Roos als diaken.

Thymen Romkema wordt herbevestigd als
ouderling kerkrentmeester en Frederik de Vries
als wijkouderling. De beide ouderlingen-
vieringen Joke Rudolphy-Koning en Renny van
der Wal-Wieringa gaan ook nog even door en
worden herbevestigd.

Als laatste in dit rijtje namen voor
herbevestiging Janine van der Kooi-Broersma
die heeft toegezegd nog vier jaar mee te willen
werken als jeugdouderling.

We zijn heel blij dat al deze mensen zich nog een
periode in willen zetten voor de
Ontmoetingskerk!

Vacatures

We hebben niet alle vacatures die er zijn in
kunnen vullen. Zo zijn we nog op zoek naar
twee pastoraal medewerkers en een ouderling
scriba. Mocht u ons hierin kunnen helpen wilt u
dat dan aan mij doorgeven?

Vakantie
Tot slot wens ik u namens de kerkenraad een
heel mooie zomer toe.

Met een hartelijke groet,
Bart van der Steege, scriba



TSJERKEPAAD 2022

Ook dit jaar zijn de Ontmoetingskerk in
Gorredijk en de Piterkerk in Lippenhuizen
open tijdens Tsjerkepaad.

Je kunt binnenlopen voor een
stiltemoment in de kerkzaal, om een
kaarsje aan te steken of voor een
gesprekje en/of een kopje koffie/thee.

In de Ontmoetingskerk is een expositie
van de schilderijen van Jantsje Claus.

Je mag ook een magazine meenemen van
Petrus en Elisabeth. Deze zijn gratis.

De kerken zijn geopend op:

Zaterdag 9, 16, 23 en 30 juli Zaterdag 6, 13
en 20 augustus

Zaterdag 3 september

Openingstijd Piterkerk:

13.30 tot 16.30 uur.
Openingstijd Ontmoetingskerk:
14.00 tot 17.00 uur.

WE ZIEN JE GRAAG!

-

ONTMOETINGS AKERK

PKN GORREDIJK




College van kerkrentmeesters

Abonnement Lichtbron
We hebben tot nu toe nog niet alle bijdrages
voor de Lichtbron ontvangen.

Als u dit nog niet gedaan heeft, wilt u
dit dan binnenkort overmaken? Dank!

DE LICHTBRON

Startzondag

Startzondag: save the date

Het nieuwe seizoen begint op zondag 18
september. Zet deze datum alvast in de
agenda, want dat wil je niet missen!

Rondom het thema 'Aan tafel!' gaan we weer
een leuk en gevarieerd programma maken.
Jij bent er toch ook bij?!

GEZOCHT: hulp op de startzondag
Het voorbereiden en bedenken van het
programma is vrijwel klaar, maar nu zoeken we
nog mensen die willen helpen.

Enne... wees niet bescheiden, 'ik kan dat toch
niet, iedereen heeft kwaliteiten, dus alle hulp is
van waarde.

Je kunt je opgeven bij Renny van der Wal of
Janine van der Kooi.



Diaconie

Autorijden

Mevr. Knol Schoolstraat 7-7 tel: 462664

Mevr. Glazema De Hoop 4-34 tel: 06-53684977

Mevr. Van Riel Mouterij 64 tel: 463938

Mevr. Van Eunen De Buorren 49/E tel: 851842
Lippenhuizen

17 juli Teake Hoekstra tel: 466817

24 juli Geart Feddema tel: 435690

31 juli Els Hoogeveen tel: 436757

7 aug Harm Geerligs  tel: 462107
14aug  Teake Hoekstra tel: 466817
21 aug Folkert Veenstra tel: 0644169188
28 aug Els Hoogeveen tel: 436757
4 sept Harm Geerligs  tel: 462107
11sept  Teake Hoekstra tel: 466817

Alleen zondagochtenden zijn ingepland, andere momenten even contact opnemen.
Wilt u vervoer naar de kerk? Bel buiten werktijd met Geart Feddema:
telefoon 435690 / 06-18309265 of stuur een e-mail naar geartfeddema@gmail.com

Hulp in de gemeente
Dit is een fonds waaruit hulpvragen uit eigen gemeente worden gefinancieerd.

Het bankrekeningnummer is NL74RABO 0322903866 van de Rabobank te Gorredijk, t.n.v. de
diaconie; o.v.v. hulp i.d. gemeente.

Voor informatie kunt u terecht bij Gea Hoekstra tel. 0513-466817.
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Welke maatschappelijk betrokken bestuursleden willen - ~

[ ]
stichting
Present in Opsterland en Ooststellingwerf versterken? p rese nt

Stichting Present wil een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer
mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Wij zoeken een nieuw team van

bestuurders die enthousiast zijn over het werk van Present en die bij voorkeur in Opsterland of
Ooststellingwerf woonachtig zijn.

Heb je ervaring op een van de volgende gebieden: sociaal domein, financién, kerken, overheid,
werkgeverschap, onderwijs of vrijwilligerswerk, dan komen we graag met je in contact. Een
uitgebreide beschrijving vind je onder tabblad 'nieuws’ van
https://www.presentzuidoostfriesland.nl/

Interesse?

Ben je enthousiast over deze functie of heb je vragen naar aanleiding van deze vacature?

Neem dan contact op met de regio adviseur van Present Nederland: Harry van Wieren, tel. 06-1678
5955.

Q\’\/I“ﬂ/){’ﬂ/’/’?/’)a
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¢ EN IK WILDE JUIST VANDAAG
06 PREKEN OVER 'ONTMOETING’!

TJA, DOMI...
DE VAKANTIETIID
BEGINT WEER!

<




Ontmoeting

Terugblik Kerkcafé barbecue

Vrijdag 24 juni, 17.00 uur. Auto's en fietsen vullen het boerenerf bij de familie van der Steege. De
kinderen spelen op de trampoline en bij de glijbaan. De volwassenen kletsen aan de picknicktafel
en bemannen de barbecue. Onder het genot van heerlijk viees en salades, in de warmte van de zon
hebben we een heerlijke afsluiting gehad van weer een seizoen Kerkcafé.

Wil je ook op een laagdrempelige en gezellige manier met het geloof bezig zijn? Sluit dan volgend
seizoen ook aan!
Op 23 september starten we weer.

Gespreksgroep

Zoek je meer verdieping in je geloof? En heb je wel belangstelling voor een gespreksgroep?
Meld je dan aan bij Ron (rmlafeber@home.nl) of Janine (via jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl of
06-41694695).
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jeugd@ontmoetingskerkgorredijk

Hallo allemaal,

En toen was het al weer vakantie!. We hebben een druk jaar achter de rug, waarin we de nieuwe
ervaringen en aanpak door hebben gezet. Alles is weer in volle vaart verder gegaan (na de
Corona-periode). Maar nu mogen we vrij zijn, ontspannen, tijd voor ons zelf nemen in de vakantie.

We zijn ook al voorzichtig bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. In de volgende
Lichtbron lees je er meer over. Het nieuwe seizoen begint op zondag 18 september. Zet deze
datum alvast in de agenda, want dat wil je niet missen! Het thema van de startzondag wordt 'Aan
tafel!’ We gaan er weer een leuk en gevarieerd programma maken. Jij bent er toch ook bij?!

Word jij/wordt u ook zo blij van 'dat jonge grut' en die vrolijke koppies? Kom dan ook eens
meedraaien bij een project van kinderdienst, PUBercafe of help bij het organiseren van bijv. een
Kerstspeurtocht! Alle helpende handen, hoofden en harten zijn van harte welkom.

We zien jullie graag!
Groetjes, Marielle en Janine

Wat een prachtig seizoen hebben we weer gedaan. Er kwamen veel verschillende

gehad met alle kinderen! Zoveel leuke antwoorden, maar het zelf bouwen van de ark
activiteiten hebben we mogen doen. Op 12juni ~ Van Noach was toch wel een favoriet project van
was dan eindelijk de overstapdienst daar. Zes het afgelopen jaar. Daarnaast vroegen we de
kinderen die na de zomer naar de middelbare kinderen wat ze komend jaar graag nog eens
school gaan, namen afscheid van de wilden gaan doen.

kinderdienst en werden verwelkomd bij het

jeugdwerk. Dit deden ze door een We zien uit naar volgend jaar waarin we samen
hardloopwedstrijd, de kinderen van de weer allemaal nieuwe avonturen meemaken, nu

kinderdienst bij de start om ze aan te moedigen ~ €erst lekker vakantie!

en de kinderen van het PUBER-Cafe bij de Finish

om ze te verwelkomen. Het was een mooie Tot na de zomer, Antje, Lyanne en Tineke
dienst.

Op 26 juni was dan toch echt de afsluiting van
dit seizoen. We gingen op pad voor een grote
foto-speurtocht opdracht. De kinderen hebben
alles van het werkblad kunnen afkruisen en
verdienden daarmee een mooie prijs! Samen
met de kinderen hebben wij ook even
teruggekeken op afgelopen jaar, we vroegen ze
ook wat ze het leukste vonden dat we hebben
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jeugd van de Ontmoetingskerk gaat op kamp!
Met 20 enthousiaste kids ging de leiding
zaterdag richting kampeerboerderij Wouda in
Appelscha. Na aankomst werd op het grote
speelveld van Wouda een heus
zeskamp-parcours opgezet: eirerlopen,
zaklopen en een bal in een basket gooien,
water in een bekertje overbrengen,
driebeen-estafette. In groepjes van vier streden
de kids om de eerste prijs.

Na de heerlijke lunch was het tijd voor de
klassieker: vlaggenroof! In het bos werden twee
teams gemaakt die elkaars opgestelde viag
moesten afpakken. Je had gewonnen als de
vlag als eerste was gebracht in Lyanne's
basecamp. Na een paar fanatiekje rondjes
liepen we weer terug naar de kampeerboerderij
voor een potje volleybal, kubb of gewoon
lekker chillen.

Een dagje kamp maakt hongerig dus: tijd voor
hamburgers en patat! Daarna mocht eindelijk
het smeulende kampvuurtje van de vorige
avond even opgestookt worden. Toen kwamen
de ouders al weer van de jeugd die alleen op
zaterdag bleef.

De oudste jeugd (PUB-ercafe) bleef voor de
overnachting. Rienk had voor het
avondprogramma een lk-hou-van-Holland-quiz
in elkaar gezet. Gelukkig werkte de elektronica
mee waardoor dat een groot succes werd!
Tenslotte was het griezelen met de familie
Cornelissen. Er moest in het donker een route
door het bos worden gelopen. Maar wie kwam
je daar tegen... Griezels met maskers en
spookachtige geluiden, een enge man in een
gewaad en omringd door kaarsjes, een
plotselinge knetterende kettingzaag. Gelukkig
werd de route volbracht en bleef niemand
achter in het donkere bos. De oogjes werden bij
terugkomst al kleiner en na een paar potjes
‘weerwolven' werd de slaapzaal opgezocht.

De volgende ochtend liepen een paar mafkezen
met pannendeksels te slaan in de slaapzaal en
was het blijkbaar tijd om op te staan. Na een
heerlijk ontbijtje met eieren en spek kwamen
we netjes rond 10 uur aan in Gorredijk voor de
afscheidsdienst van groep 8.

We kunnen terugkijken op een geslaagd
kampweekend. Hartelijk dank voor alle
vrijwilligers, gemeenteleden die boodschappen
hebben gekocht en lege flessen hebben
ingeleverd. Dit is zeker voor herhaling vatbaar!
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dde ons hart niet toen hij
onderweg met ons sprak en de
Schriften voor ons ontsloot?’

Lucas 24,32




Yn Petear

Mei... Renny van der Wal

Betrokken, empathisch, optimistisch, warm,
blijmoedig: zomaar een rijtje eigenschappen die
de 64-jarige Renny van der Wal typeren.
Kortom, een heus ‘mensenmens. Maar bovenal
een gelovig mens. Dus is het niet verwonderlijk
dat ze daar al heel veel jaren binnen de
Gordykster Ontmoetingskerk, in diverse
functies, uiting aan geeft.

Nog niet genoemd in het rijtje hierboven zijn
haar rollen van echtgenote, moeder en
grootmoeder. En niet te vergeten, die van
mantelzorger van haar al 26 jaar met
gezondheidsproblemen kampende echtgenoot
Gerrit. Wetende dat ze daarnaast ook nog in full
time-dienst is bij Modeplein Rinsma, valt niet
moeilijk te raden dat bij Renny van verveling
geen sprake is.

Late avonduren

Zelfs in de late avonduren schuift Renny dikwijls
de laptop naar zich toe om nog wat dingen af te
handelen. Vaak attendeert ze dan ook haar
collega-kerkeraadsleden, inclusief dominee
Lafeber, nog even op zaken of uitspraken die
haar met betrekking tot het geloof zijn
opgevallen. ‘Ik moat datsoarte fan saken dan
noch eefkes diele] vertelt Renny met een brede
glimlach. Het tekent haar betrokkenheid bij
geloof en kerk, dat alles gezet in een breed
perspectief. ‘It makket no ien kear diel ut fan
myn wézen!

Renny werd geboren in Beetsterzwaag, waar
haar ouders een schoenenwinkel hadden. Als
oudste van drie dochters groeide ze op in een

gereformeerd gezin. Zo raakte ze van jongsaf
aan vertrouwd met het geloof. ‘Wy gongen nei
klup en kategisaasje, mar aktyf as frijwilliger yn
tsjerke wie'k doe noch net; blikt Renny terug.
‘Dat kaam letter pas. Voornoemd ‘letter’ betreft
haar tijd in Donkerbroek, het dorp waar ze zich -
na in 1979 (in Drachten) met haar Gerrit te zijn
getrouwd- had gevestigd.

Clubwerk Donkerbroek

Daar werd Renny’s assistentie gevraagd bij de
leiding van het clubwerk. Ze geeft echter eerlijk
toe dat het niet ‘haar ding’ was, reden waarom
ze het na een aantal jaren voor gezien hield. Na
vijf jaar in Donkerbroek te hebben gewoond,
verhuisden de Van der Wals naar Oosterwolde.

De periode in Oosterwolde, die tien jaar duurde,
was voor Renny een zowel interessante als
memorabele tijd. Reden was de binnen de
plaatselijke kerkgemeente heersende
vrijzinnigheid, zowel bij de voorganger als de
kerkenraad. Hoewel ze daar aanvankelijk niet
van op de hoogte was, bleek de dominee niet in
God te geloven. Hoe dan ook, met de gang van
zaken binnen de plaatselijke kerkgemeente
konden Renny en Gerrit zich niet verenigen.

Dankzij haar lidmaatschap van de
evangelisatiecommissie kon evenwel een
bevredigende oplossing worden gevonden.
‘Bygelyks troch op de freedtejinen saneamde
‘Sing-ins’ te organisearjen; licht Renny toe.
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Yn Petear

‘Wy hoegden dér by de tsjerkeried gjin
ferantwurding foar 6f te lizzen. Sa koenen wy
foargongers noegje dy't it evangeelje
ferkunigen en ek koaren en muzykanten. Dy
janen waarden altyd drok besocht!

Over de tijd in Oosterwolde kan Renny nog
vertellen dat zij en Gerrit bevriend raakten met
een echtpaar dat vol was van het evangelie. Via
hen kwamen de Van der Wals in contact met de
als gevangenisbewaarder in Veenhuizen
werkzame Henk Stam. ‘Stam joech ek
bibelstidzje en sa binne wy by him yn de lear
gongen, vertelt Renny, vervolgend met: ‘Dat hat
Us leauwen tige ferrike!

Elly en Rikkert

In dezelfde tijd kwamen ze tevens in aanraking
met de liedjes van Elly en Rikkert. Renny is nog
steeds groot fan van hen. ‘Benammen fanwegen
de teksten, dy binne prachtich en sprekke jong
en ald oan. Us bern binne opgroeid mei harren
ferskes! Tevens werd Renny in de periode
Oosterwolde attent gemaakt op een aantal
boeken die inmiddels tot haar favorieten
behoren.

'k seach al ryklik gau yn
dat it neat foar my wie'

Zoals de boeken van evangeliste Corry ten
Boom, waarvan ze zegt: ‘In bewlnderlike frou,
benammen troch de wiize wérop sy har libben
yn tsjinst fan God stelt en sa'n fertrouwen yn
Him hat. Ek yn oarlochstiid. Verder het boek
over Nicky Cruz: ‘Het kruis in de asfaltjungle dat
gaat over de bekering van de leider van een
gevreesde bende. Renny: ‘Yn tsjerke is us oer
ditsoarte fan saken nea wat ferteld!

20

We hadden het al over haar drukke, werkzame
leven. Werken deed Renny overigens al tijdens
haar middelbare schooltijd, achter de kassa bij
de AH in Drachten. Een studiebol was Renny
niet, zo geeft ze ruiterlijk toe. ‘ik beg(in op de
havo, mar dat wie gjin sukses. Dérnei waard it de
mavo en dat slagge poerbést. Dérnei soe’k yn
sikehs De Tjongerschans oan de oplieding
ferpleechkunde begjinne.

Patiéntenvervoer

'lk seach lykwols al ryklik gau yn dat it neat foar
my wie! Daarna werkte ze nog een tijdje bij het
patiéntenvervoer. Hoewel ze het daar enorm
naar haar zin had, kon ze er niet blijven.
Vervolgens ging ze aan de slag bij Modehuis
Van der Zee in Drachten, waar Renny veertien
jaar lang met plezier werkte. Zowel op kantoor
als op de goederenontvangst en bij drukte in de
winkel was ze tevens verkoopster, alsook
kassiére.




Yn Petear

Nadat dochter Jessica was geboren, stopte
Renny met werken. Vanwege de baan van Gerrit
als chauffeur bij Krom verhuisde het gezin, dat
inmiddels met de geboorte van zoon Erwin was
uitgebreid, vervolgens naar Gorredijk. Toen nog
niet wetend dat ze daar later weer volop in
bedrijf zou gaan. Het besluit daartoe was helaas
om verdrietige redenen.

Renny: ‘Doe’t foar s dudlik wie dat Gerrit net
mear wurkje koe, bin'k by Rinsma oan de slach
gongen. Fansels wienen de omstannicheden
fertrietlik, lykwols gean ik noch eltse dei meiin
protte nocht nei myn wurk. Ik ha it bedriuw grut
wurden sjoen en soks is moai om mei te
meitsjen. Ze voegt eraan toe dat haar
werkgever alle begrip toont voor zowel haar
thuissituatie als het vrijwilligerswerk voor de
kerk. ‘Fansels moat ik wol myn oeren meitsje,
mar sy stelle harren hiel fleksibel op foar de
ynfolling dérfan!

'Oan de ein de segen’

Op de vraag wat geloven in God voor haar
betekent, antwoordt Renny dat het voor haar
alles betekent. Het is haar houvast in moeilijke
tijden, het doel van haar leven. De dienst op
zondag beschouwt ze als een rustpunt in haar
drukke weken. ‘Njonken de bemoediging dy't ik
dan opdoch, jout it ek romte foar besinning. It
meiinoar wézen en ek it sjongen, wat ik hiel
graach doch, heart dér ek by. En oan de ein
fansels de segen, dy’st wer foar in hiele wike mei
krijst!

De gemeentegids toont aan dat Renny zich in
het vrijwilligerswerk van de Ontmoetingskerk
allesbehalve onbetuigd laat. Ze vertelt dat het
begon toen de kinderen naar school gingen en
ze door Anneke van Wijk gevraagd werd voor
de kinderdienst. ‘Op dat stuit wienen der twa
groepen, mar om't der sa'n soad bern wienen,

moast der in tredde groep by komme. Soks kinst
dy no net mear yntinke'

Zolang de kinderen de basisschool bezochten,
bleef Renny de kinderdienst leiden. Vervolgens
nam ze zitting in de Taakgroep Open Deur
Diensten en dat doet ze nog steeds. Vervolgens
was de Liturgiecommissie verzekerd van haar
inzet, evenals de wijk waar ze als pastoraal
medewerker werkte. ‘Benammen troch de
geweldige gearwurking mei Jeltsje Smits en har
team wie't in prachtige tiid. De gesprekken mei
de minsken, de blommem dy't ik bringe mocht,
ik wie hielendal yn myn elemint! Omdat ze
ondertussen fulltime was gaan werken, kon
Renny er helaas geen invulling aan blijven
geven. 'Spitich, mar ik koe net oars. Invulling
van de functie ouderling vieringen lukte haar
echter wel en dit doet ze nu alweer vier jaar,
samen met Joke Rudolphy. ‘Dérnjonken sko ik
as tarieding op de tsjerkeriedsgearkomsten no
elke kear oan by it breed moderamen!

'It is bytiden wol drok en
somtiden ek té, mar ik wit wér't
ik it allegear foar doch

De vele uren die Renny wekelijks invult, zowel bij
haar werkgever, de Ontmoetingskerk, alsook
thuis vallen haar niet zwaar, zo zegt ze. ‘It is
bytiden wol drok en somtiden ek wolris té, mar
ik wit wér't ik it allegear foar doch. Dér helje ik
myn foldwaaning Ut. Boppedat bin’k bliid en
tankber, dat wy dejingen dy't wy leafhawwe
ticht om Us hinne witte! Hiermee doelt ze op
Jessica, Alex (schoonzoon) en Erwin. En bovenal,
de kleinkinderen. 'Erwin hat in famke en Jessica
in jonkje en hja skele yn leeftyd krekt in jier.
Soks is dochs prachtich, wy kinne der sa fan
genietsje’
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Kerkdiensten

ZONDAG 17 JULI  Viering van Schrift en Tafel 9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

Collecte: Bloemenfonds

ZONDAG 24 JuLl 9.30 uur

Voorganger:  ds. Ron Lafeber

Lezing (gedeeltes van) Ezechiél 1

Drie keer wil ik in de dienst een wat onbekendere profeet lezen: Ezechiél. Wat heeft hij ons nu te
zeggen?

Collecte: Het Rode Kruis
Overal ter wereld kunnen mensen in noodsituaties rekenen op de hulp van Het Rode Kruis.

ZONDAG 31Jull 9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber
Lezing Ezechiél 1:28b-3:3

Collecte: De Zonnebloem

De nationale vereniging "De Zonnebloem" stelt zich ten doel het welzijn van zieken, eenzamen en
gehandicapten uit alle gezindten te bevorderen. De afdeling Gorredijk heeft vele vrijwilligers, die
zich inzetten voor de medemens.

ZONDAG 7 AUGUSTUS 9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber (koffiedrinken na de dienst)
Lezing Ezechiél 14:12-23

Collecte: Het Lilianefonds

Het Lilianefonds zet zich in voor het gehandicapte kind in de derde wereldlanden. Bijvoorbeeld in
Rwanda wordt orthopedische zorg voor kinderen ontwikkeld, samen met een partnerorganisatie
en uw steun.

ZONDAG 14 AUGUSTUS FRYSKE TJINST 9.30 uur

Voorganger:  ds. Ruurd Walinga

Collecte: KerkinActie
Tegen armoede op het platteland in Egypte. De Koptisch-Orthodoxe kerk werkt in elk dorp 3 tot 5
jaar samen met de inwoners oa.aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid.
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Kerkdiensten

ZONDAG 21 AUGUSTUS

Voorganger: ds. Ron Lafeber

Collecte: Stichting Pikulan

De stichting wil in goed overleg met betrokkenen daadwerkelijk meeijveren voor het
instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van een tiental adoptie-en donatieprojecten in
Indonesié.

ZONDAG 28 AUGUSTUS 9.30 uur

Voorganger:  ds. Ron Lafeber

Collecte: Terre des Hommes

Terrs des Hommes stopt kinderuitbuiting. Als straatkinderen in hun opvangcentrum komen, wordt
gezocht naar familie. Ze helpen met verbetering van inkomen, ondersteunen met schoolgeld en
komen regelmatig langs.

ZONDAG 4 SEPTEMBER Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Voorganger:  ds. Ron Lafeber (koffiedrinken na de dienst)
Op deze zondag willen we afscheid nemen van de scheidende ambtsdragers en de nieuwe
ambtsdragers bevestigen. Wie dat zijn, leest u in het bericht vanuit de Kerkeraad.

Collecte: KerkinActie

KerkinActie steunt gezinnen in Myanmar met een kind of volwassene, die een beperking hebben.
Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben extra medische kosten. KerkinActie helpt met zorg,
revalidatie en ook met het vinden van werk.

ZONDAG 11SEPTEMBER  Openluchtdienst 9.30 uur

Voorgangers: kw. Linda Wind en ds. Ko Sent, Lippenhuizen

Bij mooi weer wordt de dienst, die uitgaat van de Raad van kerken Gorredijk en omstreken, weer
gehouden op het plein van chr. basisschool De Librije. Graag zelf een stoel meenemen!

Mocht het weer onverhoopt te slecht zijn, wordt de dienst in de Ontmoetingskerk gehouden.

Collecte: Raad van kerken Gorredijk eo
ZONDAG 18 SEPTEMBER  Startzondag 10.00 uur
Voorganger:  ds. Ron Lafeber (koffiedrinken voor en na de dienst)

Thema: 'Aan tafel gaan'

Collecte: Eigen Jeugdwerk



Elke zondag zijn er minder bezoekers in de kerk. Buiten ‘Kwaak’, groet Kik verlegen, ‘Ik ben op kwaakantie, kan

schijnt de zon. Kinderen spelen op straat. Kikker weet ik hier kwaakamperen?’ ‘Natuurlijk,” zegt mevrouw Pad,
wat dat betekent: zomer! De mensen zijn vrij en gaan ‘Drie personen?’‘Nee,” antwoordt Kik, ‘Alleen ik, Kik'.

op vakantie. Dat moet ik 66k doen, denkt Kikker, naar De pad wijst naar iets achter Kik ... ‘Enne, je reisgenoten
een weiland ver weg ... vieemde kikkers ontmoeten ... dan?’ Kik kijkt om. Uit het gras piepen twee muizen-

Op naar de Paddenpoel van boer Groeneveld! Hij pakt snuitjes. ‘Kiekeboe! Verrassing!!” roepen ze. Kik zucht.
zijn zwembroek en zonnehoed en springt ervandoor. Hij wilde vreemde kikkers ontmoeten, nu wordt hij

De reis voert langs landweggetjes (uitkijken!), sloten, geknuffeld door zijn bekende vriendjes. Juffrouw Pad
akkers (niet verdwalen!) en koeien. Na een paar uur dribbelt voor hen uit. Ze wijst naar een holte tussen

ruikt Kikker de heerlijke geur van water en wuivend riet.  het riet. ‘Is dit geen fijn plekje, aan het water?’ Maar
Er komt iemand op hem afdribbelen. ‘Bonjour! Welkém  de muizen willen in de schuur kamperen. Kik glimlacht
in Pas-de-Poule!” zegt de gastvrouw. Kik is verbaasd, ze ~ breed. Hij blijft hier bij de Paddenpoel. Ha! Nu kan hij
ziet er anders uit dan hijzelf. Ze heeft een bruine kleur, / juf'frouw Pad toch wat beter leren kennen...

mooie bultjes over haar hele qu W\ o f / :
en prachtige ogen.  _ sasay W e Q

pASDk "Dag vriendelilke vreemde, "bag vriendelijke vreemde, ;7
r 2 6. ik spreek je taal niet vioeiend, wees welkom in mijn land. <, ’r
maar kom vakahtle vieren,  Wat erg dat je moest viuchten.
Jouw lahd vind ik zo boeiend. Wil je eerst een boterham?
Kunnen wij hier logeren, Hier mag Je veilig wonen .~
zeg voor een week of twee? ol is jouw hart Nog daar. ) I
We zullen woordjes leren Je moet op krachten komen,
en helpen met alles meel” wie weet voor hoeveel jaar’

Als mens elkaar ontmoeten
is iets wat Nooit verveelt.
Je weet ol bij het groeten:

Een heel eind buiten het kamp zette
Mozes een tent op. Die tent Noemde hij
‘de Tent om de Heer te ontmoeten

Ledereen die iets aan de Heer wilde vragen, = 4
9ing Naar die tent buiten het kamp. ﬁﬁ

Exodus 33,7 %j/%; i @R ..

'Feksfen Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



